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VOORWOORD 

 

In dit boek “Retour aux Sources” presenteert Pascal Flament een 

nieuwe en interessante theorie over de locatie van rivieren en 

nederzettingen ten tijde van de Romeinen tot aan de middeleeuwen. 

In de traditionele geschiedschrijving, die vooral is gebaseerd op 

twijfelachtige Duitse en daarvan afgeleide Nederlandse interpretaties, 

wordt nog steeds de Rijn - in oude geschriften Rhenus genoemd - 

gezien als grens tussen de Romeinse en het Germaanse invloedsfeer. 

Rivieren en plaatsen worden daarbij erg ver naar het noorden en 

oosten gelokaliseerd. Dit geldt zeker ook voor bijvoorbeeld het 

missioneringswerk van Willibrordus en Bonifatius. 

De nog altijd omstreden opvattingen van Albert Delahaye waren 

gebaseerd op een nieuwe, onbevooroordeelde interpretatie van de 

oude teksten. Voor hem is de Rhenus niet de Rijn maar de Schelde, 

die vroeger ook mondingen rechtstreeks naar het Engelse Kanaal zou 

hebben gehad. In zijn visie worden erg veel plaatsen en volksstammen 

gesitueerd in Frans Vlaanderen, waardoor het daar erg druk wordt. 

Flament presenteert in dit boek een soort van gulden middenweg, 

waarin hij ook een groot deel van het huidige België betrekt. Op zich 

een erg interessante benadering, maar wel voornamelijk gebaseerd op 

etymologie, en weinig onderbouwd met archeologie. Bovendien niet 

altijd even consequent: soms hanteert hij ineens en zonder uitleg ook 

traditionele locaties, een andere keer lokaliseert hij een volksstam, 

bijv. de Bataven, op een plek bij de zee, om hen elders in zijn boek op 

een heel andere plek te zetten, rond Namen, dat hij dan ook ineens 

Noviomagus gaat noemen. En zo zijn er meer vreemde zaken. 

Wat ook bevreemdt is dat er na de publicatie van dit e-book in 

2015 nauwelijks commentaar of vervolg is gekomen uit kringen van 

historici, maar meer nog dat er sindsdien ook nooit meer iets is 

vernomen van deze Pascal Flament zelf. MS, 2019 
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I 

INLEIDING 

 

De geschiedschrijving, zoals die sinds de 18e eeuw is opgezet, 

beperkt zich voornamelijk tot de interpretatie van teksten en voegt 

zich vooral naar verschillende politieke eisen en wensen. Het 

wetenschappelijke aspect van de studie van de geschiedenis wordt 

maar al te zelden meegenomen. Zo blijft bijvoorbeeld de techniek van 

de piramidebouw voor alle wetenschappers een echt mysterie. De 

precisie en kennis die voor hun ontwerp vereist zijn, zijn niet 

verenigbaar met het beeld dat egyptologen hebben van de toenmalige 

technieken. Om deze constatering tegen te gaan, beroepen historici 

zich op het toeval, maar iedereen met enige eerlijkheid en gezond 

verstand zal het ermee eens zijn dat het uiteindelijk veel, en zelfs te 

veel, toeval vereist. Dus waarom integreren de "experts" het 

technische aspect niet in hun theorieën? 

Het bestrijden van dogma's is gevaarlijk en vaak schadelijk voor 

degenen die zich ertegen verzetten. In werkelijkheid is er dus niet veel 

veranderd sinds Galileo of Giordano Bruno. 

Maurice Allais, een mijnbouwingenieur en econoom, schreef ooit: 

"Er is een vorm van bedrog [...] die - voor bevoegde kringen - bestaat 

uit het opzettelijk verbergen van feiten die de "gevestigde waarheden" 

in twijfel trekken en zich verzetten tegen hun publicatie." Een 

dergelijke afwijzing wordt nog onaanvaardbaarder als de gevolgde 

procedures niet voldoen aan de essentiële voorwaarden van 

transparantie, objectiviteit, onpartijdigheid en eerlijkheid, als ze 

anoniem zijn, als ze vervalst zijn en als er geen verhaal mogelijk is. 

[...] Door de geschiedenis heen heeft dogmatisch en intolerant 

fanatisme zich consequent verzet tegen de vooruitgang van de 

wetenschap en de herziening van de axioma's waarop geaccepteerde 

theorieën zijn gebaseerd, zeker als nieuwe feiten deze ongeldig 

maken." 
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De wetenschappelijke ethiek, waarover historici eigenlijk zouden 

moeten beschikken, vereist de nodige nederigheid om te aanvaarden 

dat de auteur van een grote ontdekking autodidact kan zijn. Auguste 

Lumière, in ”Les Fossoyeurs du Progrès: les Mandarins contre les 

Pionniers de la Science” (Grafdelvers van de Vooruitgang: de 

Heersers tegen de Pioniers van de Wetenschap), gaat nog verder: "Het 

zijn niet de gestudeerden die innoveren of ontdekken in de 

wetenschappelijke sector waar ze zich hebben gespecialiseerd, het zijn 

bijna altijd de onafhankelijke onderzoekers, die onze kennis 

bevorderen en ze kunnen dus op rekenen dat ze zullen worden 

geminacht, afgewezen of zelfs in diskrediet gebracht." 

Hetzelfde geldt voor alle andere gebieden. Bovendien, de grootste 

militaire genieën die de wereld ooit heeft gekend, zijn daarvoor nooit 

op school geweest en hadden geen diploma! 

 

* 

 

Historici gebruiken als basis voor hun theorieën de schriftelijke 

bronnen, die meestal het resultaat zijn van de interpretatie van 

kopiisten. Deze waren vooral gericht op het corrigeren van wat zij als 

fouten beschouwden, en - vaker dan men zou denken – op het 

aanpassen van de inhoud van de geschriften aan een oneerlijk doel. Zo 

streden sommige bisdommen om eigendom op basis van vervalste 

charters. In tegenstelling tot wat men zou denken, is archeologie niet 

de eerste informatiebron waaruit historici putten. Als de ontdekkingen 

niet overeenstemmen met wat men wilde vinden, in termen van lokale 

tradities of interpretaties, geven sommige historici er de voorkeur aan 

om er geen rekening mee te houden, omdat ze als onbeduidend 

worden beschouwd of omdat ze artefacten aankopen die op andere 

plaatsen zijn opgegraven. Sommige musea presenteren objecten als 

bewijs van een menselijke nederzetting op een bepaalde plaats zonder 

de vindplaats aan te geven. En terecht, het zijn objecten die ver daar 

vandaan gevonden worden. Dit is niets meer dan bedrog. Ik zal hier te 

zijner tijd op terugkomen. 

Een van de vele voorbeelden is de slag om Alesia. Hoewel de site 

van Alise-Sainte-Reine niet overeenkomt met de beschrijvingen van 

de schrijvers uit de oudheid, blijft men toch die slag ondanks alles 
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daar plaatsen. De stelling van André Berthier en André Wartelle, dat 

Chaux-des-Crotenay de echte site zou zijn, is volstrekt juist. Deze 

theorie, die sinds de steun van Franck Ferrand niet langer wordt 

betwist, zal desondanks niet profiteren van officiële opgravingen. De 

officiële instellingen hebben besloten dat er geen reden was om dit te 

doen, aangezien er geen bewijs was dat de locatie in Alise-Sainte-

Reine onjuist was. En niet zonder reden! Het Museumpark Alesia is 

daar onlangs gebouwd, met een budget van 25 miljoen euro. 

Natuurlijk hoopt men deze onkosten terug te verdienen... 

Want daar gaat het om: financiële belangen! Historiografie, dat wil 

zeggen het schrijven van de geschiedenis, heeft in grote mate 

bijgedragen, en is daartoe aangemoedigd, tot het creëren en in stand 

houden van een nationaal gevoel in de Europese landen. Napoleon III 

wenste opgravingen in Alise-Sainte-Reine en het was na deze 

opgravingen dat de beroemde slag daar werd gelokaliseerd. Daar was 

toen al veel onenigheid over. Maar om politieke redenen en de 

noodzaak om het nationale sentiment te versterken, werd deze locatie 

opgelegd. In Duitsland is de situatie niet veel beter: de locatie van de 

slag bij Teutoburg is nog steeds onderwerp van discussie. In 1616 

situeerde Philipp Clüver deze het in het woud van Osning (in 

Nedersaksen) en doopte hij het woud bij die gelegenheid om naar 

Teutoburgerwald! Een standbeeld van Arminius (hier Hermann 

genoemd) werd daar geplaatst, waardoor een inconsistente locatie in 

het collectieve geheugen werd verankerd, terwijl drie andere 

hypothesen vandaag de dag minstens zo waarschijnlijk zijn. 

De onpartijdigheid en intellectuele eerlijkheid die de studie van de 

geschiedenis vereist, zijn blijkbaar niet erg wijdverbreide deugden 

onder "specialisten". Passie, financiële belangen, politiek, kwade 

trouw en soms zelfs onbekwaamheid hebben de werkelijkheid 

vertekend. Zonder te willen generaliseren, lijken vele historici de 

vereiste wetenschappelijke instelling en kritische opstelling te missen. 

De context waarin de lijnen door hun voorgangers zijn uitgezet, moet 

daarbij in aanmerking worden genomen. Geologische en bouwkundige 

technieken en kennis kunnen hierbij helpen, bovendien hebben we nu 

toegang tot prachtige modernen technologieën die gebruikt kunnen 

worden... Het is betreurenswaardig en onbegrijpelijk dat het 

wetenschappelijke aspect zozeer wordt verwaarloosd bij de studie van 

de geschiedenis. 
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Een van de meest discutabele gevestigde waarheden is de 

Nederlandse geschiedschrijving van het eerste millennium. Zonder 

ook maar enigszins rekening te houden met wetenschappelijke feiten, 

maar uitsluitend gebaseerd op gemanipuleerde teksten en op de 

noodzaak om nationale mythen in stand te houden, verdedigt de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (voorheen ROB) een 

geschiedschrijving die in feite volledig onjuist is. 

 

* 

 

Vier jaar geleden ben ik met mijn onderzoek begonnen, na het 

lezen van het werk van Albert Delahaye, adjunct-archivaris van de 

stad Nijmegen, later archivaris van "Nassau-Brabant". Zijn visie, 

gebaseerd op de herinterpretatie van teksten met betrekking tot de 

Nederlandse geschiedschrijving en het gebruik van wetenschappelijke 

feiten, bracht de geschiedenis van het eerste millennium van de 

Nederlanden naar het noorden van Frankrijk. Ik ondervond daarbij 

echter wel enige verwarring: te veel verschillende volkeren op 

dezelfde plaats, die inconsistent werd, en zelfs een gebrek aan 

strengheid in het gebruik van de Peutinger Kaart. Hij legt daarin veel 

plaatsen vast, zonder gebruik te maken van de oudste etymologieën 

(plaatsnamen), wat in veel gevallen deze locaties ongeldig maakt. Ik 

denk dat sommige van zijn bevindingen juist zijn en vind ook dat het 

enorme werk, dat hij heeft verricht, veel respect afdwingt. 

Ik ben hiermee echter snel opgehouden, omdat ik begreep dat noch 

de officiële geschiedschrijving noch die van Delahaye correct was. Ik 

ben toen begonnen aan een project dat aanvankelijk bijna eindeloos 

leek, en ook niet wetende waar te beginnen. Door standvastig te 

blijven, kwam ik op een basis van plaatsbepalingen die sindsdien niet 

veranderd is. Nu vier jaar later denk ik dat ik in staat ben om een 

tamelijk volledig werkstuk te presenteren. 
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II 

HISTORISCHE ACHTERGROND 

 

Ik denk dat het nodig is om een overzicht te geven van de periode 

van mijn onderzoek om de lekenlezer te helpen dit boek te begrijpen. 

Ik zal gebruik maken van geschreven bronnen en kaarten van auteurs 

uit de oudheid en de late middeleeuwen, die de lezer vervolgens in 

hun context kan plaatsen. Ik presenteer graag enkele toponiemen en 

hydroniemen (plaats- en riviernamen) in hun klassieke vorm, als ik het 

oneens ben met de officiële interpretatie. 

Het bestudeerde geografische gebied is Gallia Belgica, volgens 

oude auteurs gelegen tussen de Seine tot de Rhenus, en Germania 

Inferior, gelegen langs de benedenloop van dezelfde rivier Rhenus. 

* 

 

Julius Caesar schrijft over de Belgen in De Bello Gallico: "De 

meeste Belgen waren van Germaanse afkomst; zij zijn ooit de Rhenus 

overgetrokken vanwege de vruchtbaarheid van de bodem en hebben 

de Gallische inwoners daar verdreven." De Belgen zijn Germanen die 

de Keltische taal en bepaalde Keltische gebruiken hebben 

overgenomen. Caesar noemt onder andere de Condrusi (regio 

Condroz), de Eburones (regio Tongeren), de Ceresi (in de Ardennen) 

en de Paemani (in de Famenne) als "allemaal begrepen onder de naam 

van Germanen". Als Belgische stam kunnen we ook de Nervii 

noemen, ongeveer in het voormalige graafschap Henegouwen en het 

hertogdom Cambrai (het graafschap Cambrai werd in 1510 door 

Maximiliaan van Oostenrijk tot hertogdom verheven), waarvan de 

hoofdstad Bavay (Bagacum) was en waarover Tacitus in Germania 

verklaart dat zij "hun Germaanse afkomst zeer waardeerden, omdat zij 

door dit edele bloed werden gescheiden van de gelijkenis met de 

Galliërs en de Gallische luiheid." Caesar behaalde zijn eerste 

overwinning op dit volk onder leiding van Boduognatos in 57 v.Chr. 
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in de Slag bij de Sabis. De Sabisstroom werd lang beschouwd als de 

Sambre, maar het is nu algemeen aanvaard dat het eerder de Selle was. 

Directe buren van de Nervii, de Menapii, woonden gedeeltelijk in 

de regio van het voormalige graafschap Vlaanderen. De oude auteurs 

wijzen erop dat de Menapii niet echt steden stichtten, maar verspreid 

leefden. Hun grond was zo moerassig dat hun grondgebied volgens 

sommige auteurs de naam "land" niet verdient. Ten westen van de 

Menapii woonden de Morini, met als hoofdstad Thérouanne. 

Voorheen hadden zij Cassel in hun bezit gehad, maar dat laatste werd 

door Caesar aan de Menapii gegeven als beloning voor de verleende 

diensten. Deze indicatie stelt ons in staat om een vrij precieze grens 

tussen de twee volkeren te stellen. De Morini waren ook in bezit van 

Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer) en - in de onmiddellijke omgeving 

daarvan - Portus Itius, vanwaar Caesar naar Britannia (Engeland) voer. 

Kort voor de verovering van Britannia stuurde Caesar de leider van 

de Atrebati, Commios, naar de Britten om hen ervan te overtuigen 

zich niet tegen zijn komst te verzetten. De Atrebati waren gevestigd in 

de regio Arras (Nemetocenna - Nemetacum), hun hoofdstad. Caesar 

veroverde hun grondgebied in 57 v.Chr.. 

De Bataven worden soms genoemd als Belgen, soms als 

Germanen. Dit geeft een indicatie van hun locatie: op de grens tussen 

Gallia en Germania. Ze leefden in een strook land langs de Rhenus, 

grenzend aan de Menapii. De Bataven werden door de Romeinen als 

huurlingen ingezet; deze samenwerking stelde hen vrij van 

belastingen. Ze stammen af van de Chatti (uitgesproken als Catti), een 

Germaanse stam aan de andere kant van de Rhenus, waarvan ze zich 

na een interne verdeeldheid hebben afgescheiden. De Chatti hadden 

zich gevestigd langs het Hercynische woud in een land van 

uitgestrekte heuvelketens, die geleidelijk uitlopen naar de laagvlakte 

van Germania. 

Er zijn zeker nog andere Belgische volkeren, maar omdat zij niet 

direct van belang zijn voor mijn presentatie, is het niet van belang om 

deze uitputtend te behandelen. 

Vlak naast de Chatti woonden de Usipeti en Tencteri, aan de oevers 

van de Rhenus. Ze hebben vaak geprobeerd het grondgebied van de 

Menapii, hun buren, binnen te vallen. Naast de Tencteri woonden de 
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Chamavi en de Angrivarii. Ze hebben de Bructeri uit dit gebied 

verdreven. 

De Cananefati waren gevestigd aan de monding van de Rhenus, 

tussen het eiland Bataven en de Frisii. 

Van Rhenus naar de Noordzee strekte het land van de Frisii en de 

Chauci zich uit tot aan de Noordzee. Deze laatste waren ook buren van 

de Chatti, die ook een grens met de Cherusci deelden. 

Onder de volkeren van Germania Inferiora kunnen we ook 

vermelden de Ubii van Keulen, bondgenoten van de Romeinen sinds 

55 v.Chr.. 

De Suevi bevolkten het grootste deel van Germania Magna. Zij 

vormden niet één volk, maar een enorme coalitie verspreid over een 

immens gebied waarvan de oostelijke grens niet precies bekend is. 

De auteurs wijzen erop dat men bij de Germanen niet moet zoeken 

naar afgebakende grenzen, aangezien de meeste volkeren zich vrijelijk 

over de landen konden verdelen en zich vestigen. 

 

* 

 

 9: Slag bij Teutoburg, waarbij de Cherusci, de Chauci, de Marsi, 

de Chatti, de Bructeri en de Sicambri tegen de troepen van Varus 

betrokken waren. De Romeinen verloren en namen wraak in de slag 

om Idistaviso. 

 ~250: Tweede transgressie (zeespiegelstijging).   

De Romeinen verlaten Nederland. 

 253: Eerste invallen van Franken en Saksen. 

 275: Frankische overwinning in Tongeren. 

 286: De Menapiër Carausius, commandant van de Classis 

Britannica, wordt in Romeins Engeland tot keizer uitgeroepen. Hij 

geeft onmiddellijk toestemming voor Frankische nederzettingen in 

Batavia. 

 ~288: Frankische nederlaag. Koning Gennobaudes wordt verslagen 

door Maximianus. Deze vestigt Laeti ("Zij die nog leefden": status van 

de Germanen, gespaard door de Romeinen) Franken, in Nervia en 

Menapia, en Bataven in Arras. 
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 ~300: Constantius I Chlorus heeft Franken in Batavia gevestigd. 

Start van de vestiging van Saxoni and Iuti in Morinia. De toponiemen 

tonen een meerderheid van Germaanse nederzettingen in het huidige 

Pas-de-Calais. 

 ~340: Na enkele nederlagen accepteert Constantinus I de definitieve 

vestiging van Franken in Thoringia (rond Doornik?). 

 

 
Gallia Belgica ten tijde van Julius Caesar (1e eeuw v.Chr.) 

 

 406: De Hunnen drukken de Vandali, Suevi en Bourgondiërs naar 

het westen. De Franken vestigen zich in Doornik. 

 413: De Bourgondiërs ontvangen een deel van Gallia in de buurt 

van Rhenus van Iovinus, die ze twee jaar eerder hielpen om Romeinse 

keizer te worden in Moundiakon (Mainz?) in Germania Secunda. 

 436: Einde van het Bourgondische koninkrijk dat bekend staat als 

het "Rijk van Worms". 

 ~463: Childeric I is koning van Doornik, Ragnacaire koning van 

Cambrai. 

 496: Doop van Clovis (Chlodowech). 

 ~505: St. Remigius van Reims benoemt bisschoppen voor de 

verzwakte bisdommen: St. Vaast in Cambrai-Arras, Antimond in 

Thérouanne. Clovis sticht een bisdom in Doornik. 

 639: St. Eligius van Noyon, bisschop van Noyon-Doornik, bezoekt 

de Flandrenses, de Andoverpenses, de Frisii en andere "barbaren" van 

de Noordzeekust. 
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 ~677: Wilfrid van York predikt in Frisia. 

 695: Willibrord, "apostel der Frisii", wordt de eerste bisschop van 

Trajectum, niet ver van de monding van de Rhenus waar hij vijf jaar 

eerder was aangekomen. De oprichting van het bisdom volgt op de 

overwinning van de Frankische Pepijn van Herstal op Radbod, koning 

van de Frisii. 

 772: De eerste expeditie van Karel de Grote tegen Saksen, nog 

steeds heidens. 

 799: Eerste "Normandische" inval op het vasteland. 

 804: De Saksen onderwerpen zich aan en treden toe tot het 

Frankische Rijk. 

 857: De Noormannen plunderen steden Dorestad en Trajectum in 

Frisia, als ook Batavia. De bisschop van Trajectum, Hunger, vlucht 

naar Luxemburg en keert rond 860 terug naar zijn bisschopszetel. 

 896: Bisschop Odilbald zetelt niet langer in Trajectum, maar in 

Daventria. 

 914: De Normandische invallen stoppen geleidelijk aan, na de 

oprichting van het hertogdom Normandië. 

 ~935: Heroprichting van de zetel van het bisdom Trajectum. 
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III 

TRANSGRESSIES 

 

De geografische en stratigrafische locatie van een gebied is van 

fundamenteel belang voor de historische reconstructie. Kunnen we 

echt een geschiedschrijving opstellen nog voordat een land en grond 

bestaat? Het zou een wetenschappelijke dwaling zijn om de bewoning 

van een plaats te beschrijven terwijl deze onder water staat. Helaas 

willen de officiële historici dit niet inzien! 

De stranden van de Noordzee, van Pas-de-Calais tot Denemarken, 

vormen een kustvlakte die voortdurend in contact staat met de zee, 

waarvan de schommelingen met de zee zich pas in de tweede helft van 

de 10e eeuw gestabiliseerd hebben na de indijking en inpoldering van 

de zee. "Elke menselijke nederzetting van vóór deze datum liep gevaar 

van zee- en rivierwater." 1). Zoals Stéphane Lebecq zegt, geloven 

historici niet in een algemene en eeuwenlange overstroming van de 

kustvlakten van de Noordzee tijdens de Karolingische en daarna de 

Ottoonse (tot de 10e eeuw) periode, d.w.z. tijdens de derde 

transgressie. Maar ze zijn het er wel over eens dat de tweede 

transgressie een veel grotere invloed had. De historicus Henk Schoorl 

plaatst die vanaf het midden van de 3e tot het einde van de 6e eeuw. 

Nederlandse historici minimaliseren dit gegeven om historische 

bronnen te kunnen plaatsen die de officiële geschiedschrijving van 

Nederland bevestigen. 

En zelfs nu nog zouden grote delen van west- en Noord-Nederland 

diep onder water staan, als er geen dijken en gemalen waren om het 

water weg te houden. 

                                                 
1) Zie Stéphane Lebecq's artikel "Entre terre et mer: la mise en valeur des 

contrées littorales de l'ancienne Frise" p.362 in het tijdschrift Histoire, économie et 

société, 1997. 
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Een transgressie is een periodieke en langdurige stijging van de 

zeespiegel al dan niet gepaard gaand met een daling van het terrein. 

Het fenomeen van transgressies werd voor het eerst opgemerkt en 

bestudeerd in Vlaanderen, wat het de naam "Duinkerken Transgressie" 

opleverde. Dit moet niet worden gezien als een Vlaamse exclusiviteit, 

hoewel die term in Nederland op een zodanig manier wordt 

geïnterpreteerd, waardoor Nederlanders ze kunnen negeren of 

kleineren, om toch hun eigen geschiedschrijving veilig te kunnen 

stellen. 

Rond het jaar 250 vond de tweede transgressie plaats. Deze periode 

komt ook overeen met het vertrek van de Romeinen uit hun stedelijke 

en militaire instellingen in Nederland, behalve in Nijmegen, waar nog 

steeds een Romeins kamp bleef gevestigd. Deze stijging van het water 

verjoeg de Romeinen uit het gebied. Er bleven nog maar een paar 

eilanden van menselijke bezetting over. De archeologie toont duidelijk 

het abrupte einde van de Romeinse bezetting aan. Voorheen reikte het 

land veel verder de zee in, zoals blijkt uit de Romeinse overblijfselen 

die bij Leiden zijn gevonden. Het bewoonbare land lag ook lager, 

gezien wat er op een diepte van 2 tot 6 meter werd gevonden. De 

tweede transgressie markeert daarmee het einde van de Romeinse 

bezetting in Nederland, een fenomeen dat goed ingeburgerd is door de 

ontdekking van Romeinse en prehistorische resten onder de duinen en 

de sliblagen die de resten achter de duinen bedekken. 

De tweede transgressie bracht de zee naar NAP +3 (Nieuw 

Amsterdams Peil), waardoor het land tot NAP +5 onbewoonbaar werd 

door getijden en stormen. Historici bedachten vervolgens een 

"Willibrord-regressie", die zijn naam zeer goed draagt, om de 

toewijzing van een heel deel van de geschiedenis aan overstroomde 

gebieden te rechtvaardigen! Uiteraard moest men een manier vinden 

om de feiten te kunnen plaatsen waar men ze wilde plaatsen! 

De teksten, ook de kaarten, zoals de Peutinger Kaart, vermelden 

plaatsen die onder water zouden moeten liggen. We hebben het dan 

over de Rhenus met dezelfde geografische details. Hoe kan het dan de 

Rijn in zijn benedenloop zijn? Dat komt omdat de Rhenus van de 

Romeinen en de Hoge Middeleeuwen niet de huidige Rijn in zijn 

geheel is. Hoe zouden de Franken zich ook vestigen in een Batavia dat 

onder water lag? De Bataven bevonden zich dus niet op het land 
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tussen de Rijn en de Waal 2). St. Willibrord heeft evenmin kunnen 

prediken bij de onder water gelopen Friezen, een grote handels- en 

scheepvaartpopulatie met een hoge bevolkingsdichtheid, waarvan de 

bloeiende economie en de enorme havens werden geprezen, wat 

weinig te maken heeft met het huidige Friesland, een land van vee met 

een kleine bevolking. 

Uit deze vragen volgt ook de constatering dat het Karolingische 

Noviomagus, dat voortkomt uit het Romeinse Noviomagus, nooit 

Nijmegen kan zijn. De Peutinger Kaart, die het onderwerp is van 

hoofdstuk V, zal geen plaatsen weergeven die onder water staan. Op 

dit laatste punt stellen historici dan de betrouwbaarheid van de kaart 

ter discussie. We zullen echter zien hoe zij de plaatsen neerzetten. 

 

 

Transgressie in de 3e tot 6e eeuw 

 

De tweede transgressie van 250 n.Chr. was zoals gezegd de 

oorzaak van het vertrek van de Romeinen uit Nederland, en van de 

                                                 
2) Zie bovenstaande kaart die de klassieke versie van de geschiedschrijvers aan 

de kust tijdens de 2e  zeetransgressie ondergraaft. 
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invasies van Franken en Saksen. De onmogelijkheid om deze 

overstroomde gebieden te bewonen heeft voortgeduurd tot de 8e of 

9e eeuw. Dit historische gegeven moet terdege worden vastgehouden, 

en bewijst dat gebeurtenissen van de 3e tot 10e eeuw, die in Nederland 

zijn geplaatst, opnieuw hun plek moeten krijgen, met inachtneming 

van de historische bronnen van die tijd. 
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IV 

DE RIVIER RHENUS 

 

Het is moeilijk om een mythe als de Rijn aan te pakken. Romantiek 

en politiek zijn er zo nauw mee verbonden sinds de Romeinen, die er 

een stevig beeld van hebben getekend en er de grens tussen Gallia en 

Germania van hebben gemaakt, zodat historici niet anders konden dan 

zich daardoor te laten beïnvloeden. De objectiviteit die nodig is voor 

goede geschiedschrijving heeft geen weerstand kunnen bieden aan de 

eenzijdige interpretaties van historici die gevoelig zijn voor politieke, 

chauvinistische, militaire en ideologische ideeën. De 19e-eeuwse 

periode van romantiek vormde bepaald geen uitzondering op die regel 

en het daarbij opkomende nationalisme creëerde ideaalbeelden om 

naar te verwijzen. De wetenschappelijke strengheid die essentieel is 

voor geschiedschrijving was bepaald niet de grootste zorg van de 

"specialisten". 

"Rhenus' is een algemene term uit de Griekse ῥεί (rhei), wat 

'stromen' betekent. Veel, zo niet de meeste, andere rivieren hebben 

namen die afgeleid zijn van algemene termen: er zijn in Duitsland, 

Frankrijk, België en Nederland wel 39 rivieren die "Aa" worden 

genoemd, wat "water" betekent. De term Aa is synoniem voor Weser 

(Water in het Engels en Nederlands, Wasser in het Duits), en de vele 

afgeleide producten zoals Vézère en Vesdre. In het geval van Rhenus 

kunnen we noemen de Rhône, de Reno in Italië, de Reninge, de grens 

tussen Vlaanderen en Artois, de Renebecque, de grens tussen 

Volckerinckhove, Lederzeele en Broxeele, de Renebeke van Furnes, 

de Ronelle zijrivier van de Schelde in Valenciennes, de Rhosnes die 

zijn naam gaf aan Renaix ("Ronse" van "Ron zeele"), de Ronebeek in 

Puurs, de Renne en vele anderen. 

De hydronymische wortel "Ren" wordt vaak gekoppeld aan het 

idee van een grens, de hierboven genoemde voorbeelden zijn daar 

goede voorbeelden van, evenals de geschriften van oude auteurs. 
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Hoe kunnen we met deze meervoudige synoniemen nog steeds de 

moed hebben om Rhenus en de Rijn systematisch met elkaar te 

verwarren? Te meer omdat de geografische beschrijvingen van de 

Rhenus in oude teksten, voorzien van vele details, steeds gelijkluidend 

zijn, zelfs tijdens de tweede transgressie, waarbij de Nederrijn onder 

water kwam te staan! Deze eenvoudige constatering bewijst dat de 

oude Rhenus niet de Rijn in zijn benedenloop kan zijn. 

Ik zal hier de belangrijkste oude teksten presenteren die de Rhenus 

beschrijven. 

 

Caesar - De Bello Gallico (51 v.Chr.) 

"De Galliers worden van de Aquitani gescheiden door de Garonne, 

van de Belgen door de Marne en de Seine. De dapperste van deze drie 

volkeren zijn de Belgen, omdat ze verder van de Romeinse provincie 

en de verfijningen van haar beschaving verwijderd zijn, omdat 

kooplieden er zeer zelden heengaan en dus niet datgene invoeren wat 

de harten zou kunnen verweken, en ten slotte omdat ze de dichtste 

buren zijn van de Germanen die aan de andere kant van de Rhenus 

wonen. [...] Het door de Galliers bezette deel van Gallia begint, zoals 

gezegd, in de Rhône, het wordt begrensd door de Garonne, de Oceaan 

en de grens van Belgica; het raakt ook de Rhenus ter plaatse van de 

Sequani en de Helvetii. Belgica begint waar Gallia eindigt; het gaat 

naar de benedenloop van de Rhenus; het strekt zich uit naar het 

noorden en oosten. " 

Het is hier misschien van belang erop te wijzen dat de verovering 

van de Nederlanden door de Romeinen pas een eeuw later begon, 

volgens archeologische vondsten. Het is daarom moeilijk voor Caesar 

om de loop van de Rhenus te beschrijven in een land dat hij nog niet 

heeft bezocht, namelijk het noorden van Gallia Belgica, in het geval 

dat men de benedenloop van de Rhenus beschouwt als zijnde de 

benedenloop van de Rijn. 

 

Strabo - Geographia (18 n.Chr.) 

"De Rhenus is tumultueus en heeft daarom slechts weinig bruggen. 

Er wordt ook gezegd dat het twee mondingen heeft; zij die zeggen dat 

het er meer zijn, maken een fout. [...] De Rhenus omsluit, net als de 
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Seine, een deel van de regio met zijn bochtige loop, maar niet zozeer 

als die rivier. Beide rivieren stromen van zuid naar noord. Tegenover 

hun monding ligt Britannia (Engeland), dat echter dichter bij Rhenus 

ligt, zodat Cantium (Kent), het meest oostelijke punt van het eiland, 

vanaf de monding te zien is. De Seine ligt op enige afstand daarvan." 

Strabo behandelt hier de twee rivieren als liggend in één regio. Als 

Rhenus tot aan de Noordzee de Rijn zou zijn, zou het voor een 

geograaf vrij slordig zijn om te schrijven dat de Seine op enige afstand 

van de monding van Rhenus stroomt, gezien het grote aantal andere 

rivieren tussen de Rijn en de Seine. De auteur lijkt ook de mondingen 

in dezelfde richting naar Groot-Brittannië te plaatsen, hetgeen niet 

overeenkomt met de situatie bij de Seine en de Rijn. Bovendien is 

Kent zichtbaar vanaf de monding van de Rhenus, wat bij de officiële 

interpretatie eenvoudigweg onmogelijk is: Kent is vanaf het vasteland 

alleen zichtbaar vanaf de kust van Pas-de-Calais. Groot-Brittannië zou 

ook dichter bij de Rhenus moeten liggen dan bij de Seine, wat niet 

mogelijk is als de Rhenus bij Katwijk in zee zou uitmonden. 

 

Cassius Dio - Romeinse Geschiedenis (230 n.Chr.) 

"Sommige Kelten, die we de Germanen noemen, hebben geheel 

Belgica bij de Rhenus in hun bezit, dat ze Germania noemen, en 

noemen als Superior het deel dat ligt bij de bronnen van de rivier en 

Inferior het deel dat zich uitstrekt tot de Britse Oceaan. " 

 

Zosimus - Historia Nova (~510 n.Chr.) 

Over de landing van keizer Constantijn II in Boulogne-sur-Mer in 

408: "Deze stad is de eerste aan de zee en is het hoofd van Germania 

Inferior." 

"Aan de uiterste grenzen van Germania, waar de zetel van een 

bepaald Gallisch volk is gevestigd, mondt de Rhenus uit in de 

Atlantische Oceaan." 

Johannes van Lydia, in 65 n.Chr., en anderen beschreven dat de 

Rhenus door zijn westelijke monding uitstroomt in het Engelse 

Kanaal, de "Mare Britannicum", wat vandaag de dag nog steeds zijn 

naam is in het Bretons (Mor Breizh) en Cornwalls (Mor Bretannek). 
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Zosimus stelt ons in staat om de ligging van de Rhenus nauwkeurig 

te situeren, omdat hij duidelijk beschrijft dat zijn monding uitmondt in 

de Atlantische Oceaan, vlakbij een belangrijke stad van een Gallisch 

volk, dat op de uiterste grens van Germania Inferior leeft. Hij wijst er 

ook op, dat deze uiterste grens Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer) heet, 

het "hoofd" van deze provincie (Germania Inferior werd gesticht door 

keizer Domitianus in 90 n.Chr.). De regio maakt nog steeds deel uit 

van Germania Inferior ten tijde van de 17 Provinciën van Nederland). 

Dit komt goed overeen met wat Strabo schreef. 

 

Vergilius - Werken (~25 v.Chr.) 

"De Morini, die aan de oevers van de tweehoornige Rhenus 

wonen." Deze tekst bevestigt de vorige teksten. Hieruit kunnen we 

afleiden dat de Rhenus zeker bij Boulogne uitmondt in de zee. We 

kennen de locatie van de Morini, met als hoofdstad Thérouanne, maar 

historici durven ze in Zeeland en Noord-Brabant te plaatsen...  

Aan Zosimus en Cassius Dio besteden ze nauwelijks enige 

opmerking, die worden gewoon genegeerd! 

 

Strabo - Geographia (18 n.Chr.) 

"Er zijn vier verbindingen die meestal worden gebruikt tussen het 

eiland Britannia en het vasteland, namelijk die welke beginnen bij de 

mondingen van de Rhenus, Seine, Loire en Garonne. De overtochten 

die vertrekken vanuit steden uit de omgeving van de Rhenus, beginnen 

niet bij de monding zelf, maar bij de Morini, die aan de Menapii 

grenzen en die beschikken over de haven van Itius (een haven in de 

buurt van Boulogne), de haven die de goddelijke keizer gebruikte toen 

hij naar het eiland Britannia vertrok." Strabo bevestigt het voorgaande 

door duidelijk aan te geven dat men bij de Morini moet inschepen om 

van de Rhenus naar Groot-Brittannië te varen. 

 

Pomponius Mela - De Situ Orbis (43 n.Chr.) 

"De Rhenus stroomt lange tijd in een duidelijk afgebakende 

bekken, tussen vaste oevers, maar niet ver van de zee, verspreidt zij 

zich her en der. Een van de linkertakken wordt nog steeds Rhenus 

genoemd tot hij in zee uitstroomt. Aan de rechtertak blijft hij in 
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aanvankelijk nog majestueus en gelijk aan zichzelf. Dan houdt zij op 

een rivier te zijn waar zij een groot gebied overstroomt om een groot 

meer te worden dat Flevo heet, met een eiland met dezelfde naam, 

waarna zij zich vernauwt om de zee in te stromen door een enkele 

rivier." 

 

 

Pomponius Mela, wereldatlas (detail) 

 

Plinius de Oudere - Naturalis Historia (60 n.Chr.) 

"Het is in Rhenus zelf waar zich over meer dan 100 mijl uitstrekt 

het beroemde eiland van de Bataven en Cananefati en andere eilanden 

van de Frisii, Chauci, Frisiavoni, Sturii, Marsacii, die tussen Helium 

en Flevum wonen. Dit is ook de naam die wordt gegeven aan de 

mondingen waardoor de Rhenus in zee uitmondt, in het noorden in 

meren, in het westen in de Mosa rivier. In het noorden, in het midden 

van de delta, is de monding, waar de Rhenus zijn eigen naam 

behoudt." 

De tekst komt uit een kopie van de 12e eeuw, de oudst bekende 

versie. 

De westelijke monding, het Helium of Helinium, zou bij Boulogne 

de zee in moeten stromen, als we de vorige teksten geloven. Dit is de 
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huidige Liane, voorheen bekend als Elna en Helena. De etymologie is 

perfect en bewijst de juistheid van de geciteerde teksten. 

Voorzichtigheid is geboden bij de term Mosa (wat "modderige 

waterloop" betekent), omdat het verband met Rhenus niet altijd 

duidelijk is. Caesar legt uit: "De Mosa [...] nadat ze een arm van de 

Rhenus heeft opgenomen, die de Vacalus wordt genoemd, vormt het 

eiland van de Bataven, en loopt op minder dan 80 mijl uit in de 

oceaan." Ik kom later terug op deze waterlopen. 

Plinius de Oudere geeft ons elders het antwoord met betrekking tot 

de noordelijke monding van de Rhenus, het Flevum: "Gallia, dat over 

het algemeen wordt beschreven met 'langharigen', is verdeeld in drie 

volkeren, die voornamelijk door rivieren van elkaar worden 

gescheiden. Van de Schelde naar de Seine ligt Gallia Belgica..." 

Zo valt de Rhenus samen met de Schelde, met als monding in de 

Noordzee het Flevum en in het westen de Liane, het Helinium. 

Om het verloop van de Rhenus nauwkeuriger te kunnen vaststellen, 

zijn andere teksten nodig. 

 

Caesar - De Bello Gallico (51 v.Chr.) 

"De Usipeti en Tencteri [...] kwamen aan bij de Rhenus. Dit was in 

de regio's die bewoond werden door de Menapii, die aan beide zijden 

van de rivier akkers, huizen en dorpen hadden." 

De Rhenus doorstroomde het gebied van de Menapii vóór dat van 

de Morini om via de Liane het Engelse Kanaal in te stromen. Dit 

wordt verder bevestigd door Strabo: "... en net als de laatste, de 

Menapii, die zeer dicht bij de mondingen, aan beide oevers van de 

Rhenus, op moerassige gronden en tussen kreupelhout wonen, dat 

misschien niet erg hoog, maar wel heel dicht en doornachtig is." 

Zoals gewoonlijk verplaatsen de historici de Menapii verder naar 

het noorden, hoewel erkend wordt dat hun grondgebied veel 

zuidelijker ligt dan de loop van de Rijn. Anderen vinden dat de antieke 

schrijvers het mis hadden. Nou, dan hebben ze het allemaal misgehad! 

In het testament van de heilige Willibrordus van 795 en andere 

vroegere teksten wordt melding gemaakt van de pagus Renensis, 

waarvan Antwerpen (Andverpum Castellum) en Bouchout (Bacwalde) 

deel uitmaakten. Deze naam van pagus (land, administratief gebied) is 
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een extra bewijs van de locatie van de Flevum. Officieel beschouwt 

men de term Renensis als een verschrijving, aangezien er veel later 

een graafschap Rijen (comitatus Riensis) zou komen. 

 

 

De benedenloop van de Rhenus in de oude teksten 

 

Vanuit de monding van de Flevum bereikt de Rhenus de Schelde 

via Ronebeek en volgt dan de loop van de Schelde en de Ronne. 

Daarna gaat zij samen met de Leie (een grensrivier tussen de kasselrij 

van Lille - Romaans Vlaanderen, dus voornamelijk Picardisch - en de 

kasselrijen van Ieper, Kortrijk, Cassel en Bailleul, allemaal 

Vlaamstalig) in de omgeving van Marke, dan met de Aa kort na 

Renescure, en tenslotte met de Liane in Quesques. Verdere 

plaatsbepalingen zijn nodig om nauwkeurig aan te geven waar de 

Rhenus naar het westen loopt om de Schelde te bereiken. 
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V 

BEKERING VAN DE FRISII EN SAKSEN 

 

De kerstening van de regio's in de buurt van de Noordzee begon 

opnieuw toen St. Remigius in de 6e eeuw bisschoppen aanstelde voor 

de bisdommen van Cambrai-Arras en Thérouanne. In 648 werd de 

abdij van Sithiu - Saint-Omer gesticht (gespeld als Sitdiu, Diu is de 

Saksische naam van de Germaanse god Tyrus). De abdij is, zoals veel 

christelijke gebedshuizen, gesticht op een tempel die aan Tyrus is 

gewijd. Ook voor Tempeliers vinden we de etymologie Templum 

Martis - tempel voor de god Mars, d.w.z. Tyrus (Thiu/Dien) - en voor 

Templeuve, Templum Jovis - tempel voor de god Jupiter: Thor 

(Donar). 

Ik zal hier één voor één en chronologisch de verschillende 

missionarissen onder de Frisii en Saksen presenteren. Ik zal zoveel 

mogelijk teksten citeren met geografische informatie, die evenveel 

bewijs vormen voor mijn eigen visie, als argumenten om het officiële 

standpunt te weerleggen. Dit lijkt me de eenvoudigste manier om mijn 

locaties te presenteren: alles loopt door elkaar en ik zal de bewijzen 

weergeven door het hele boekwerk. 

Het is echter lastiger om mijn lokalisaties aan te geven in de loop 

van de tekst, in plaats van ze pas op het einde te geven. Ik denk dat het 

anderzijds niet praktisch is om een lange reeks teksten te lezen zonder 

onmiddellijke interpretatie. Voor het leesgemak zal ik mijn locaties 

rechtvaardigen door tussen haakjes de oudste vorm of vormen van 

plaatsnamen te plaatsen. 

Voorafgaand aan de studie over missionarissen, zal ik ook aandacht 

besteden aan Trajectum en Dorestad, de twee belangrijkste plaatsen 

met betrekking tot mijn studie. 
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Trajectum en Dorestad 

Trajectum en Dorestad zijn centrale plaatsen in de geschiedenis van 

de Frisii; de eerste is de zetel van een bisdom, de tweede een 

belangrijke handelshaven. Historici zien Utrecht en Wijk-bij-

Duurstede traditioneel als zodanig. De verhuizing van deze twee 

steden houdt onmiddellijk ook de verhuizing in van de andere plaatsen 

die in de oude documenten worden genoemd. 

 

Geograaf van Ravenna, tussen 638 en 678 

"Verschillende rivieren doorkruisen het grondgebied van de 

Franken... De grootste daarvan is de Rhenus. Deze Rhenus mondt uit 

in de oceaan onder Dorestade in het land van de Frisii." 

 

Cartularium van Karel de Grote, 779 

"... de koning stelt de abdij (van Saint-Germain-des-Prés) vrij van 

de betaling van tolheffing in alle havens en steden, zowel in Rouen als 

in Wicus (Quentovicus), in Amiens, in Trajectum en Dorestade,...". 

Quentovic is traditioneel gelegen in La Calotterie aan de monding 

van de Canche, vlakbij Montreuil. Echter, de bronnen plaatsen het op 

55 mijl van Saint-Riquier. We komen dan precies uit op Vieux Quend. 

De etymologie is perfect en de stad was inderdaad een havenstad 

voordat zij in verval raakte als gevolg van terugtrekking van de zee. 

Vrijstelling van tolheffing voor de abdij was bedoeld voor de 

aankoop van levensmiddelen en bijenwas voor het maken van kaarsen. 

Logischerwijs is de commerciële radius dus beperkt: de abdij zal 

waarschijnlijk toch niet zijn "markt" in Utrecht of Wijk-bij-Duurstede 

hebben gezocht. 

 

Handelingen van St. Frederik, 834 

"In het jaar 834 werd een voorspelling van de gelukzalige bisschop 

vervuld. Want de Noormannen verzamelden zich als het zand van de 

zee, trokken over de zee en overspoelden een stad die Dorestade 

heette omdat ze zeer groot was, en die nu Wyck wordt genoemd, en 

die volgens men vertelt wel 55 kerken bezat, gebouwd ter ere van God 

en de heiligen. " 
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De redactie van de Monumenta Germaniae Historica verwerpt de authenticiteit van de 

precisie "die nu Wyck wordt genoemd" en beschouwt het als een late en valse 

toevoeging. Het aantal kerken is natuurlijk erg overdreven. 

De etymologie van Dorestad komt van "Dore", wat "zeer" betekent in het 

Middelnederlands. Dorestad betekent "groot plein". Delahaye's theorie is om 

Audruicq (Ouderwich - 1129) erin te zien, wat "oud plein" betekent, wat niets te 

maken heeft met de etymologie van Dorestad. Delahaye stelt dat Ouderwich een 

verdraaiing van de naam van de stad is, na de herbouw van Dorestad dat door de 

Noormannen is verwoest, dat wil zeggen dat we vanuit Dore-, we zijn overgegaan 

naar Oder-. Er is echter geen enkel bewijs van enige bron dat de stad haar naam heeft 

veranderd na haar vernietiging. Dit is slechts de enige mogelijke verklaring voor het 

ondersteunen van de theorie van Delahaye. Het etymologische fenomeen is inderdaad 

mogelijk. 

De opgravingen bij Wijk-bij-Duurstede hebben geen enkel bewijs opgeleverd dat het kan 

worden gelijkgesteld met Dorestad. De leider van de opgravingen gaf toe dat men 

daar geen enkel bewijs kon verwachten! Meerdere malen verwoest en met meerdere 

kerken zou het toch vol moeten zitten met getuigenissen uit het verleden. Dorestadum 

munten zijn daar gevonden, maar dit kan niet als bewijs dienen. Er zijn overigens veel 

meer Dorestadum munten ontdekt op de Zeeuwse kust, gedumpt met 

scheepswrakken! Ze zijn ook elders in België en Frankrijk te vinden. Bij de 

opgravingen van Wijk-bij-Duurstede werden Romeinse munten uit de opgravingen 

gehaald, daarna de munten van Pepijn de Korte (754-768) en de 7e eeuw. De vondst 

van enkele later geïmporteerde muntstukken kan nooit dienen als bewijs dat daar een 

menselijke nederzetting was, laat staan een belangrijk handelscentrum. Er zijn geen 

kerken, havens of sporen van vernieling van de Normandische invasies gevonden. 

Wijk-bij-Duurstede was in feite een vestiging van jagers en vissers, wat blijkt uit de 

enorme hoeveelheden dierlijke beenderen die er werden aangetroffen (500 ton tussen 

1838 en 1842). Maar geen bewijs van zijn internationale handelsgeschiedenis... 

Bovendien kan de stad geen zeehaven zijn geweest, gezien de ligging ervan, 

afgesneden van de zee door ondiepten en plassen. De traditie van gelijkstellen met 

Dorestad gaat pas terug tot de 14e eeuw. Johannes van Beka (eind 14e eeuw), schrijft: 

"Wijk genaamd vulgair Duursteden". Volgens de officiële geschiedschrijving had hij 

dan "Duursteden, vulgair Wijk genoemd" moeten schrijven, omdat Dorestad de oudste 

naam was. Tot 1403, d.w.z. drie eeuwen lang, werd het Wijk genoemd, zonder dat 

Duurstede eraan verbonden was. In 1403 ontving Willem van Abcoude in leengoed 

van hertog Reinald van Gelre "het huis van Duerstede, de heerlijkheid Wijck en de 

stad Wijck". Duurstede was in feite het voormalige bisschoppelijk kasteel en heeft 

dezelfde etymologie van een "groot plein", een naam die later werd toegevoegd aan 

het historische toponiem Wyck. 

Het echte Dorestad is Doregem, 20 km van Antwerpen. Niet alleen is de etymologie 

perfect (-gem en -stad zijn synoniemen), maar de stad ligt net ten noorden van 

Ronebeek, een deel van de Rhenus dat volgens de Geograaf van Ravenna verbonden 

is met het Flevum. De archeologie toont de continuïteit van bewoning van de stad, 

van de Romeinse tot de Karolingische tijd, maar ook de vestingwerken en de 

vernielingen tijdens de invallen van de Noormannen. De terugtrekking uit de zee, de 

inpoldering, maar ook de verwoesting door de Noormannen verklaren de teloorgang 

ervan. Ik ben echter niet zo vrij om de in Zeeland ontdekte Dorestadum-munten te 

gebruiken als argument voor de ligging van de stad in Doregem, om dezelfde reden 

als hierboven genoemd: de ontdekking van de munten is geen bewijs. 
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Oorkonde van Karel de Grote, 08.06.777 

"Karel, koning der Franken, schenkt aan de basiliek van 

St. Martinus, die in Vetus Trajectum onder Dorestad is gebouwd, waar 

de eerbiedwaardige Albricus priester en bestuurder is, de villa 

Lisiduna in het kanton Flethite aan de Hemus rivier, en de bossen 

Hengistscoto, Fornhese, Mocoroth, Widoc, gelegen aan weerszijden 

van de Hemus. Hij doet ook een schenking aan de kerk van 

St. Martinus, die Ubkirika heet en is gelegen boven Dorestadum, en 

ook aan de oever van de Lockia en het eiland bij deze kerk in het 

oosten, tussen de Rhenus en de Lockia." 

Vetus Trajectum is de zetel van het bisdom St. Willibrordus en staat samen met Dorestad 

centraal in mijn presentatie. De stad wordt Trajectum, Trajectum ad Rhenum (op de 

Rhenus) of Vetus Trajectum, het "oude Trajectum" genoemd. Inderdaad, "Trajectum" 

verwijst naar een stad die wordt doorkruist door een rivier, waar een brug de 

oversteek mogelijk maakt. Voorbeelden hiervan zijn Maastricht (Trajectum ad 

Mosam, "Trajectum over de Maas") en Trith-Saint-Léger, aan de Schelde. Arras 

(Atrecht in het Vlaams) is daarentegen een perfect voorbeeld van vervorming, 

aangezien de stad Atrebate, aanvankelijk Nemetocenna ("Heiligdom" in het Keltisch) 

toen Atrebatum heette, de stad van de Atrebati. Van daaruit werd de naam vervormd 

tot Atrecht. 

De stad Trajectum ad Rhenum wordt traditioneel gezien als Utrecht. Natuurlijk was de 

plaatsing van een stad op die plek onmogelijk, gezien de 2e transgressie. Dat leidde 

dan tot de uitvinding van de befaamde "Willibrord-regressie"! De archeologische 

vondsten in Utrecht op het Domplein uit 1929 tonen duidelijk het bestaan aan van een 

Romeinse militaire nederzetting van 50 tot 260 n.Chr.. Stenen met inscripties geven 

op een zeer geheimzinnige wijze - ineengestrengelde letters en monogrammen, een 

soort stenografie aan waarbij één of twee letters een heel woord aanduiden - volgens 

de interpretatie van de internationaal erkende archeoloog Wilhelm Vollgraff, achttien 

keer het woord "Albiobola", blijkbaar een toponiem. Vollgraff betwijfelde of Utrecht 

inderdaad de voortzetting van het Romeinse Trajectum was, omdat er geen 

archeologisch bewijs of spoor van is. Hij veronderstelde dat de Romeinse naam van 

de stad in die tijd Albiobola was. Het ROB, en in het bijzonder Alexander Byvanck, 

verzette zich met verdacht veel vurigheid tegen Vollgraff. Sommigen suggereerden 

zelfs dat de stenen nep waren. Byvanck wees erop dat Vollgraff de enige was die de 

inscripties kon ontcijferen en dat deze gegevens niet strookten met het bekende beeld 

van de Romeinse Nederlanden. De kwestie is nooit opgelost en wordt nu maar zo 

gelaten. 

Om precies te zijn, de eerste verwijzingen naar Utrecht dateren uit de 10e eeuw in de vorm 

van Trech en Uttrech, Trajectum is een latere latinisering, een praktijk die in die tijd 

wijdverbreid was. 

Deze oorkonde plaatst Trajectum ten zuiden van Dorestad, wat niet het geval is voor 

Utrecht ten opzichte van Wijk-bij-Duurstede. En opnieuw verdraait men de zaak door 

de juistheid van de oorkonde in twijfel te trekken. 

Trajectum is eigenlijk Kwatrecht, aan de Schelde. De stad is goed gelegen aan de Rhenus 

zoals ik die plaats. De etymologie is weer perfect, want de stad werd "Kwaad Atrecht" 

genoemd, wat "slecht Atrecht" betekent. De kwalificatie Kwaad lijkt inderdaad op de 

oorspronkelijke naam van de stad te zijn aangebracht ter nagedachtenis aan de 
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verwoesting die de stad heeft ondergaan. Minder waarschijnlijk kan men zich ook een 

vervorming van "Vetus" via "Hvetus" voorstellen. De aangeblazen "h" wordt bij 

sommige Germaanse dialecten uitgesproken als een "k". Zo zou de Germanisering het 

woord Kwaad hebben gevormd. 

In de Dombibliotheek van Freising (tegenwoordig in München) was er een codex van de 

Gentse Sint-Baafsabdij, die een aantal schenkingen beschrijft in de regio van de 

monding van de Schelde, een regio die Frisia heet. 

Delahaye situeert Trajectum in Tournehem-sur-la-Hem, vanwege de nabijheid van 

Audruicq. Etymologische continuïteit is er niet. Wat Dorestad betreft, Delahaye 

gebruikte de verwoesting van de stad door de Noormannen als een voorwendsel om 

de naamsverandering te rechtvaardigen naar Tournehem, waarvan de oude naam 

Turringahem was. Afgezien van de nabijheid van Audruicq, het bestaan van een kerk 

gewijd aan St. Martinus en de ligging nabij de inham die van Saint-Omer naar Calais 

en Duinkerken ging, is er geen enkele rechtvaardiging voor deze locatie. 

 

Beda de Eerbiedwaardige, Historia Gentis Anglorum, 695 

"Pepijn gaf hem (St. Willibrord) een plaats voor zijn bisschopszetel 

in de beroemde vesting, die door de inwoners van deze regio met de 

oude naam Viltaburg - stad Vilti - wordt genoemd, maar die in de 

Gallische taal Trajectum en het onze Aettreocum wordt genoemd. Na 

de bouw van een kerk in deze stad, preekte de eerbiedwaardige 

bisschop aan alle kanten het woord van het geloof en bracht hij veel 

van hun misvattingen terug. Hij bouwde er verschillende kerken en 

enkele kloosters. Kort daarna vestigde hij in dezelfde streken ook 

andere bisschoppen die hij opnam onder de broeders die met of na 

hem als zendelingen waren gekomen, van wie sommigen al waren 

ontslapen in de Heer." 

Niet alleen lijkt de Gallische taal voor Utrecht echt absurd, maar de vorm van het 

Aettreocum ligt nog dichter bij Kwatrecht (Kwaad Atrecht). 

Kwatrecht is ook zeer goed gelegen op het kruispunt van de Romeinse wegen van Gent 

naar Asse (Asse was verbonden met Bavay) en van Blicquy naar Velzeke, d.w.z. op 

de bekende Via Romana. We wachten echter nog steeds op de Romeinse wegen die 

Utrecht verbinden met strategische plekken. Ook de archeologie liegt niet, want de 

Romeinse aanwezigheid is daar vastgesteld, evenals de historische continuïteit tot op 

vandaag de dag. Ook de verwoestingen uit de tijd van de Normandische invasies. 

Het kanton Flethite is natuurlijk het kanton Flevum. Doregem en Kwatrecht zijn er 

inderdaad gevestigd, mijn locatie van het Flevum is de monding van de Schelde, de 

kust van Zeeuws-Vlaanderen en het markizaat van Antwerpen. 

Lisiduna is List, gemeente Schoten (8 km van Antwerpen). 

Hengistscoto is Eksterlaar, gemeente Deurne (6 km van Antwerpen) of Hengsbroek in 

Brecht. Het achtervoegsel -laar verwijst naar een moerassig bos en -schoot een 

zandheuvel met uitzicht op een moeras. Het gebruik van het ene in plaats van het 

andere is wijdverbreid. -broek betekent "moeras". 

Fornhese is Voornesse, een verdwenen plaats (tenzij het Ternesse in Deurne is), die nog 

wordt vermeld in 1161 in de oorkonden van de abdij van St. Michael van Antwerpen. 

De plaats kon nooit met een correcte etymologie in Nederland worden gelokaliseerd. 
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Mokoroth is Micheroux (in Brasschaat, 9 km van Antwerpen). Het achtervoegsel -roux is 

een Brabantse versie van -roth of -rode wat "ontginning" betekent, het equivalent van 

"sart" in het Frans. De Germaanse versie van de stam Miche- is Mieke-. Micheroux is 

daarom in zijn Germaanse vorm Miekeroth. Het bijna onverschillig gebruik van de 

klanken "i", "e" en "o" in sommige Germaanse talen is vooral in Germania Inferior 

gebruikelijk. Zie bijvoorbeeld "alleen" in het Vlaams en "alone" in het Engels. 

Widoch is het hout Het Wijtschot (voorheen Wytschot), ook in Schoten. 

De Ubkirika kerk is niet meer te lokaliseren, de naam van een kerk is eerder die van de 

heilige aan wie ze is opgedragen. Vooral omdat Ubkirika alleen "de kerk boven" 

betekent, wat vaag is. 

De Hemus lijkt de Schijn te zijn, waar volgens de oorkonde de genoemde plaatsen zich 

omheen bevinden. De Schijn mondt bij Antwerpen uit in de zee bij een plaats 

genaamd Hemethe, at betekent "Mond van de Hem", de Hemus. 

De Lockia is het complex van Laakbeek- en Laak, gekanaliseerde rivieren, waarvan de 

loop door de tijden is aangepast. Laakbeek en Laak zijn eigenlijk verbonden door 

Hollebeemdenbeek en Haarlebeek. Stroomopwaarts van Laakbeek ligt de Kleine 

Laak, afkomstig van Kleine Nete, waar ook de Aa vandaan komt, dezelfde Aa waar 

Laakbeek op zijn beurt vandaan komt. Het is gemakkelijk voor te stellen dat het deel 

van de Aa tussen deze twee rivieren ooit Laak heette. Het Desselkanaal in Schoten 

markeert het einde van de Laak, die uiteindelijk na de Ringgracht in Merksplas wordt 

gevonden. De Mark verbindt de twee delen van de Laak met elkaar. Verder naar het 

zuidoosten zijn er de Grote Laak en de Kleine Laak, die de stad Laakdal doorkruisen 

en via het Albertkanaal verbonden zijn met de Kleine Laak. 

De Lex Frisionum, gedateerd rond 790, onderscheidt drie regio's in Frisia: het christelijke 

West-Frisia tussen Sincfal en Fli, het Midden-Frisia, ook christelijk tussen Fli en 

Laubachi, en het heidense Oost-Frisia voorbij Laubachi. 

De Laubachi is dezelfde rivier als de Lockia. De Fli is de Flevum, en de Sincfal, nu 

verdwenen, was een inham van Cadzand naar Wulpen (verdwenen, bij Breskens). De 

Lex Frisionum haalt ook de Wisaram aan, waarvan de koers blijkbaar parallel is aan 

die van de Laubachi, bij het zien van de uitdrukking "tussen Laubachi en Wisaram". 

De Wisaram is de Aa vanaf de Kleine Nete en gaat naar Goirle in Nederland. 

Etymologisch gezien zijn Aa en Wisara synoniemen, die beide "water" betekenen. 

Dezelfde situatie kan worden gevonden met de Aa in de Pas-de-Calais, de waterloop 

die de stad Wizernes doorkruist, waarvan de oude, Latijnse naam Wiserinium is, wat 

bewijst dat de assimilatie van Aa met Wisara juist is. 

 

 

De invallen van de "Noormannen" (520 - 11e eeuw) 

In 809 hadden de Franken een gewapend treffen met de 

Noormannen (Northmannen) in Badenfliot in Frisia. 

Badenfliot is Budanflit, nu verdwenen, in Oostkerke (10 km van Brugge). 

In 810 werd de Deense koning Godfried vermoord. Zijn opvolger, 

zijn neef Hemming, stierf in 812, wat in Denemarken voor onrust 

zorgde: twee clans vochten voor het koninklijk gezag. Aan de ene 

kant, de nakomelingen van Godfried, aan de andere kant, een groep 

pretendenten die beweerden van koninklijke afkomst te zijn. Onder 
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deze kanshebbers zijn Harald Klak, zijn broer Reginfried, die in 814 

stierf in de strijd, en Hemming, de zoon van Halfdane en familielid 

van de vorigen. 

In 826 werden Harald Klak en Hemming uit Denemarken 

verdreven. Ze zochten hun toevlucht te zoeken in het Frankische 

koninkrijk bij keizer Lodewijk de Vrome. Harald en zijn zoon 

Godfried werden gedoopt in Mainz (Moguntiacum) en de keizer werd 

hun peetvader. Lodewijk bood hen een escorte aan naar Denemarken. 

Anskar, abt van Corvey, en Aubert, maken deel uit van de reis om dat 

land te kerstenen. Harald ontvangt het graafschap Hriustri in Frisia, 

Anskar het klooster van Turholt en de stad Welano om zich indien 

nodig terug te trekken. 

Het graafschap Hriustri (Riustri, Hristri) lijkt het Listrigau te zijn, ook wel pagus 

Cortracensis, de Courtraisis, tussen Leie en Schelde genoemd. Het graafschap is van 

volgens officiële gechiedschrijving gevestigd in Rüstringen, maar de gevaarlijke 

nabijheid van Denemarken en de overstroming van het land als gevolg van de tweede 

transgressie brengen deze interpretatie in gevaar.  

Anskar, die Turholt (Torhout) en Welano (Wellen) ontving, was verantwoordelijk voor 

de ondersteuning van Harald, wat impliceert dat de hem gegeven gronden dicht bij die 

van Harald lagen. Torhout in West-Vlaanderen is de gebruikelijke interpretatie van 

Anskar's Turholt. 

In 834, citeert de Kroniek van Saint-Bertin: "Een vloot van 

Noormannen landde in Frisia, waarvan ze een deel verwoestten. Van 

daaruit, via Vetus Trajectum, gingen ze naar een haven genaamd 

Dorestadum, waar ze alles plunderden, vermoordden en de mensen in 

gevangennamen en een deel van de stad in brand staken." 

In 837, "De Noormannen braken met hevigheid in in Gallia, 

vernielden Dorestadum en staken Anverpia en de haven van Witla, 

gelegen aan de monding van de Mosa, in brand. Ze legden de Frisii 

een schatting op en vielen vervolgens het eiland Walacria aan." 

Anverpia betekent ‘aanwerpgrond’; de identificatie met Antwerpen is onzeker, omdat  

archeologische sporen uit deze periode ontbreken. Het kan ook de hele regio betreffen 

Witla, elders gespeld als Wintmundhem of Witmund is Wintam (25 km van Antwerpen). 

De mond van de Mosa is een te vaag concept om te gebruiken, zoals ik eerder in het 

hoofdstuk over Rhenus heb aangetoond. 

Het eiland Walacria is het eiland Walcheren. 

Dorestadum ligt in Gallia, wat onwaarschijnlijk lijkt als het Wijk-bij-Duurstede zou zijn. 

Hemming nam deel aan deze expeditie en stierf tijdens de strijd. 

In 841, aldus de kroniek van Saint-Bertin: "Aan Herold (Harald 

Klak), die samen met de andere Noormannen al enkele jaren zoveel 
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onheil had veroorzaakt in Frisia en andere christelijke maritieme 

regio's, gaf de keizer (Lotharius) Walacria en de naburige steden in 

leengoed, als dank voor wat hij voor hem en zijn vader had gedaan." 

In 846, "De Noormannen kwamen naar Frisia waar ze veel buit 

eisten, en na vele veldslagen, bleven ze meesters van de hele regio. " 

In 850 nam Lotharius de schenkingen, die zijn voorganger 

Lodewijk de Vrome aan Rorik had gedaan, van hem af. Rorik kwam 

daarop in opstand tegen Lotharius en voer de Rhenus en de Vahalis op 

om Frisia en het eiland van de Bataven te verwoesten. Lotharius gaf 

toe en gaf Dorestad en andere buurlanden terug aan hem. In hetzelfde 

jaar viel Godfried Haraldsson de kust aan van wat later Vlaanderen 

zou worden, en keerde vervolgens terug naar Denemarken. Het jaar 

daarop deed hij hetzelfde door Frisia, Gent en Drongen aan te vallen. 

Harald Klak overleed in 852. 

In 853 wordt voor het eerst Ingelram genoemd als graaf van de 

pagus van Kortrijk, Gent en Doornik, wat precies overeenkomt met 

het gebied (het graafschap Hriustri en de aangrenzende regio's) dat 

was toevertrouwd aan Harald, die het jaar daarvoor was overleden. 

Rorik verkreeg in 854 van Lotharius de pagus Kinhem. Twee jaar 

later stierf de zoon van Harald, Godfried. 

In 857, tijdens een reis van Rorik naar Denemarken, "vielen de 

Noormannen het land binnen via de Rhenus, ontvolkten een havenstad 

genaamd Dorestadum en bereikten de stad Nonmodoca waar de Frisii 

hun toevlucht hadden gezocht." Trajectum werd bij dezelfde 

gelegenheid verwoest. 

Dorestad maakt dan deel uit van Lotharingia, wat onmogelijk is als 

het volgens de theorie van Delahaye wordt gelijkgesteld aan 

Audruicq, dat immers deel uitmaakt van West-Francië. 

Nonmodoca is Dendermonde (Thenremonde). Het achtervoegsel -modoca komt overeen 

met -mond, wat de "mond" van een waterloop betekent. De wortel Non- lijkt het 

resultaat te zijn van een vervorming door assimilatie met de m, van de wortel Nod- of 

Ned-wortel - wat "laag" betekent, zoals Den-, door metathese. In plaats van 

Nonmodoca, zou je Nedmondoca moeten lezen. Dendermonde betekent "de mond van 

de Dender", de Dendre (Thenre) betekent "laag water". Dendermonde ligt ook op de 

Rhenus, 15 km van Doregem. De weg van de Noormannen was toen heel logisch en 

op menselijke schaal. Historici kunnen Nonmodoca niet lokaliseren, en vertalen het 

met "een niet kleine stad", wat een belachelijk toponiem zou zijn. Delahaye maakt 

ervan Arras (Nemetacum). Etymologisch klopt dit, maar de afstanden, zelfs vanaf 
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Audruicq (90 km) zijn onrealistisch voor een Normandische invasie door de Rhenus, 

die bovendien de twee steden niet met elkaar verbindt. 

In 866 wordt het markizaat van Vlaanderen gevormd, onder leiding 

van Boudewijn I met de IJzeren Arm. Ingelram, graaf van Gent, 

Kortrijk en Doornik, en Reginar, graaf van Mempisc, worden afgezet. 

Vlaanderen omvatte in die tijd het land tussen de Noordzee (toen nog 

geheten Germaanse Zee, Mare Germanicum) en de Schelde. 

In 867 komen de Cokingi, die ook Frisii zijn, in opstand tegen 

Rorik, die moest vluchten. We horen niets meer van hem tot 870, toen 

hij Karel de Kale in Noviomagus ontmoette. Dit jaar is het jaar van de 

Vrede van Meerssen die een deel van Lotharingen (tot aan de Maas) 

toekent aan Karel, dus West-Francië. Trajectum staat onder toezicht 

van Lodewijk de Duitser, en ligt dus in Oost-Francië. Omdat Dorestad 

aan Rorik behoorde, en die vazal werd van Karel, is het duidelijk dat 

de stad in Karel’s nieuwe bezittingen ligt. 

In 880 vond de Vrede van Ribemont plaats, “waarbij de grenzen 

van de koninkrijken van Oost- en West-Francië opnieuw werden 

vastgesteld. De bezittingen van Lodewijk III de Jongere, koning van 

Duitsland, worden aan de westelijke grens uitgebreid tot aan de 

Schelde. 

Vanuit zijn standplaats Gent plunderde Godfried de Noorman (niet 

te verwarren met Godfried Haraldsson die in 856 stierf) tussen 879 tot 

883 het markizaat van Vlaanderen. 

Rorik stierf in 882 en zijn land (Kinhem en regio's in Frisia) werd 

toevertrouwd aan Godfried de Noorman, die over twee graven 

regeerde: Gardulf en Gerulf. De laatste is Gerulf II, zoon van Gerulf, 

graaf in de pagus van Kinhem. 

In 885 werd Godfried in een hinderlaag gelokt en vermoord op het 

eiland van de Bataven, zeer dicht bij zijn land. Gerulf II maakte deel 

uit van die samenzwering en ontving in 889 de pagus uit Kinhem. Zijn 

zoon Dirk I, was van 916 tot 959 graaf van West-Frisia. De volgende 

graven, Dirk II en Arnulf, zijn beide geboren in Gent, West-Frisia. 

Uit de vorige teksten blijkt dat de invallen van de Noormannen niet 

in Nederland hebben plaatsgevonden. Bovendien erkent Blok, van de 

ROB, dat er geen spoor van de Noormannen is te vinden, noch in de 

taal, noch in de toponymie, noch in instellingen, noch in de materiële 

cultuur van Nederland. 
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* 

 

De heilige Willibrordus wordt beschouwd als de eerste missionaris 

van de stad Utrecht, en de stad werd kort daarvoor bevrijd van het 

water, tijdens de befaamde "Willibrord-regressie". Dit wordt 

tegengesproken door een acte (gedateerd rond 751-754) van Pepijn de 

Korte, waarin hij immuniteit verleent aan de kerk van Sint Maarten in 

Trajectum. Pepijn verwijst naar de toekenning van deze immuniteit 

door de koningen Chlotarius I (511-561) en Theudebert II (595-612). 

Bonifatius verwijst in een brief naar het kerkje van Trajectum dat al 

bestond onder koning Dagobert (629-639). Niet alleen toonde Utrecht 

op dat moment geen spoor van menselijke activiteit, maar het stond 

ook onder water. 

Het bisdom Utrecht, dat rond het midden van de 10e eeuw ten 

tonele verscheen, heeft bezeten noch ooit teruggenomen één van de 

270 bezittingen die rond 870, kort voor de oprichting van het bisdom 

Utrecht, in de lijst van eigendommen van Trajectum vermeld staan. 

Dit bewijst dat het bisdom Trajectum van St. Willibrord niet het 

bisdom Utrecht is. 

 

Oorkonde van Karel Martel, Herstal 1 januari 722 

"Karel Martel, hofmeier, zoon van Pepijn van Herstal, schonk aan 

het klooster dat onder de muren van Trajectum werd gebouwd, aan het 

hoofd waarvan is gezeten de heer en onze vader in Jezus Christus, 

aartsbisschop Willibrord, alle inkomsten uit het landgoed gelegen in 

het castrum van Trajectum, zowel binnen als buiten de muren, met een 

weide in Greveningo en wat behoort tot het domein in deze plaats; de 

villa of castrum genaamd Fethna, gelegen in de plaats Nifterlacum, 

welke villa Fethna behoort tot het castrum en ook tot het 

bovengenoemde castrum van Trajectum, met alles wat het bevat...". 

De akte vermeldt duidelijk dat het klooster van Willibrordus zeer dicht bij Trajectum lag. 

Historici hebben nooit aan Utrecht gedacht voor toepassing van deze tekst; ook voor 

Echternach, tegenwoordig in het Groothertogdom Luxemburg, staat deze tekst de 

locatie van het klooster daar niet toe. Aefternacum-Nifterlacum, het klooster van 

Willibrord, is Anderlecht (Anderlacum). Aefternacum en Anderlacum hebben precies 

dezelfde betekenis: vlakbij het meer, vlakbij de vijver. Het klooster is altijd al 

beschreven als een klooster in de buurt van weiden en velden, zoals het geval is bij 

Anderlecht. De afstand tussen Trajectum en Aefternacum is klein, zoals in de vorige 

akte is aangegeven. Bovendien, als Willibrordus zo ver had moeten reizen tussen zijn 
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bisdom en zijn klooster, zou dit in de handelingen van die tijd zijn aangegeven. De 

350 km die tussen de twee steden moet worden afgelegd is gewoonweg 

onaanvaardbaar voor de situatie van de missionaris. Dat Willibrordus met één voet in 

Utrecht en de andere in Echternach stond, is ondenkbaar! 

Kwatrecht en Anderlecht liggen niet alleen slechts 40 km van elkaar verwijderd, maar 

deze route loopt ook over een rechte Romeinse weg. 

Delahaye plaatst Aefternacum in Eperlecques (Sperliacum) in de Pas de Calais, voor een 

kwestie van nabijheid, maar ook hier is de etymologie niet exact, alleen het 

achtervoegsel is correct. 
Fethna, behorend tot het castrum van Nifterlacum, is Wezembeek (Wezenbeccha), op 

13 km van Anderlecht. 

Greveningo is Greveningen (Greveninge), in Westkapelle. 

Rond 857 werden de monniken van Epternacum door de 

Noormannen verdreven en vluchtten ze naar "Berg in het kanton De 

Mosa", Berg aan de Maas. De locatie van Aefternacum in Echternach 

zou dus onlogisch zijn, omdat de monniken, om Echternach te 

ontvluchten, dan de Noormannen tegemoet zouden zijn gelopen! Berg 

aan de Maas daarentegen ligt inderdaad veel verder weg van de 

Noormannen dan Anderlecht. 

 

Schenkingsakte, Osterbac op 26 december 834 

"Odo en anderen schenken aan de kerk van Sint Maarten in de 

vestingstad Trajectum al het eigendom in de stad Nifterlaca dat 

Wibertus en zijn zoon Waldbertus wettelijk aan hen hadden 

overgedragen en wat zij volgens de Frankische wet bezaten, in 

Osterbac en Prast." 

Osterbac is Oosterbeek in Deux-Acren (3 km van Lessines). 

Prast is Prat à Quartes (10 km van Doornik). 

 

Bevestiging van Immuniteit, Noviomagus, 896 

"Koning Zwentibold bevestigt op verzoek van Odilbald, bisschop 

van Vetus Trajectum, de immuniteit van de kerk, die eerder door 

keizer Lodewijk de Vrome, zijn vader Karel de Grote en zijn 

grootvader Pepijn (de Korte) werd verleend, en breidt deze uit naar de 

oevers van Dorestadum. Immuniteit is vastgelegd. De bisschop vroeg 

om deze bepaling, die voor Dorestadum gold, uit te breiden naar 

andere delen van het bisdom, met name Daventre en Tiale." 

Daventre is Deftinge (Davatinge, Daventengem, Davantinga). Daventria is een haven, 

Deftinge ligt aan de Dendre, die uitmondt in de Schelde (de Rhenus). 

Tiale is Tielrode (Tilrode) gelegen in de Flevumse sector. 
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* 

 

Eligius (641-659) 

Vita S. Eligii, 641 

"Ze kozen Eligius tot bisschop van Noviomagus (Noyon). Zo 

benoemden ze deze goudsmid tegen zijn wil tot bisschop van de 

Veromandui, Doornik, Noyon zelf, de pagus Flandrensis en van Gent 

(Gandavum) in. Aangespoord door zijn pastorale ijver, reisde hij rond 

door de streken en steden hem waren toevertrouwd. De Flandrenses, 

de Andoverpenses, de Frisii en de barbaren die aan de kust wonen en 

die nog niemand had durven benaderen om er te prediken, ontvingen 

hem aanvankelijk met vijandigheid en tegenzin." 

De pagus Flandrensis, Antwerpen en de Frisii worden in dezelfde 

trant en als deel van het grondgebied genoemd waarvoor Eligius 

verantwoordelijk was.  

 

Amandus (635-679) 

Vita S. Amandi, 635 

"Toen de man van God Amandus door verschillende plaatsen en 

bisdommen reisde uit zorg voor de zielen, vernam hij dat er in de 

buurt van de oevers van de Schelde een streek was met de naam 

Gandavum... Door de wreedheid van dit volk of de onvruchtbaarheid 

van de grond hadden alle priesters de prediking gestaakt, zodat 

niemand er het Woord van God had horen spreken. Toen de heilige 

man ervan hoorde, was hij meer vervuld van medelijden voor hun 

dwaling dan voor zijn leven. Hij trok van Barisis naar Compiègne en 

daarna naar Mélicocq in de pagus van Noyon om een bezoek te 

brengen aan St. Acharius, die dan aan het hoofd staat van het diocees 

Noyon (en van Doornik), en vraagt hem nederig of hij koning 

Dagobert, zodra hij bij hem op bezoek komt, wil vragen hem 

aanbevelingsbrieven te geven." 

Vita S. Amandi, 650 

"In overeenstemming met het woord van het Evangelie schudde hij 

het stof van zijn voeten en ging naar elders. Zo vond hij een klein 

eilandje, Chanelaus genaamd, vlakbij de Schelde, waar hij enige tijd 

met zijn geestelijke broeders woonde. Daar ontmoette hij mensen die 
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het woord van God verwierpen; zij werden twee dagen lang getroffen 

door een enorm noodweer dat hun huizen vernielde en hun akkers in 

een woestijn veranderde, zodat de steden en dorpen vernietigd werden 

en niemand in deze streek kon blijven wonen." 

Chanelaus wordt algemeen erkend, en terecht, als Kallo (10 km van Antwerpen). 

 

* 

 

Wilfrid van York (658-709) 

Bede de Eerbiedwaardige, Historia Gentis Anglorum, 677 

"[Wilfrid, door koning Egfried verdreven van zijn bisschopszetel in 

York, ging in beroep bij paus van Rome]... Hij ging er aan boord en 

werd door een westenwind voortgestuwd en bereikte Frisia, waar hij 

op eervolle wijze werd ontvangen door de barbaren en hun koning 

Aldgisl. Daar predikte hij het christendom en verkondigde hij aan 

duizenden van hen in het woord van de waarheid, een werk dat later 

werd voortgezet door de eerbiedwaardige bisschop Willibrord, maar 

hij was het (Wilfrid) die het werk van het evangelie begon." 

Vita S. Wilfridi, 677 

"In die tijd stuurde Ebroin, hofmeier van de koning van de Franken 

Theuderik III (van Neustrië) boodschappers met een brief aan Aldgisl, 

koning van Frisia... om bisschop Wilfrid of zijn hoofd aan hem uit te 

leveren. De koning gooide zijn brief openlijk in het vuur... In de tijd 

dat de eerbiedwaardige bisschop in Frisia woonde, won hij veel 

mensen voor God. " 

 

* 

 

Wigbert van Rathmelsigi (680-682) 

Bede de Eerbiedwaardige, Historia Gentis Anglorum en 

Vita S. Egberti, 681 

"[Egbert, die het continent wilde bereiken, werd verhinderd door 

een storm. De tekst gaat verder]: Maar een van zijn metgezellen, 

Wigbert genaamd, nam een boot en ging in Frisia van boord; hij 

predikte daar twee jaar lang onophoudelijk het woord van verlossing 
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aan het volk en zijn koning Radboud, maar ondanks al zijn ijver vond 

hij geen gehoor bij zijn barbaarse luisteraars. Daarna keerde hij terug 

naar zijn geliefde bedevaartsoord op aarde (in Engeland)." 

 

* 

 

Egbert van Rathmelsigi (680-729) 

Bede de Eerbiedwaardige, Historia Gentis Anglorum, 680 

"In die tijd moet men ook met respect vermelden een 

eerbiedwaardige, dienaar van God en priester Egbert... die het 

evangelie wilde verkondigen aan mensen die er nog nooit van gehoord 

hadden. Hij kende een aantal van hen... van wie de Angelen en 

Saksen, die nu in Engeland wonen, hier hun afkomst en herkomst 

hebben, maar die nu door hun buren, de Britse bevolking, genoemd 

worden met de buitenlandse naam van Germanen. Dit zijn de Frisii, 

Rugini, Dani, Hunni, Oudsaksen en Boructuarii." 

 

* 

 

Willibrordus (690-739) 

Annales Mettenses, 687 

"Pepijn II verslaat de Frisii bij Tertry en Dorestadum, wat een 

missie naar de Frisii mogelijk maakt." 

Vita S. Willibrordi door Alcuinus van York, 690 

"Toen hij in zijn 33e jaar was, groeide in zijn hart het verlangen om 

de waarheid aan anderen te vertellen. Hij had gehoord dat in het 

noordelijke deel van deze regio de oogst overvloedig was, maar dat er 

te weinig mannen woonden om die binnen te halen. Hij nam elf 

broeders mee die even sterk waren in het geloof mee en ging aan 

boord. Sommigen van hen werden toen, vanwege het geloof, begiftigd 

met de kroon van het martelaarschap; anderen ontvingen de 

bisschoppelijke zalving en rusten nu in vrede na gewerkt te hebben in 

de heilige prediking. Zo voeren de man van God en zijn metgezellen 

uit, totdat ze, dankzij een gunstige wind, de zeilen in de monding van 

Rhenus konden brengen. Daar kwamen ze, na op de gewenste plaats 
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geland te zijn, en na een beetje opgewarmd te zijn, aan in de buurt van 

de vestingstad Trajectum, gelegen aan de oever van dezelfde rivier, 

waar Willibrordus enige tijd later, met de hulp van God en de 

verspreiding van het geloof, ook de zetel van zijn bisschop had. Maar 

omdat het volk van de Frisii, waar deze sterke stad was gebouwd, nog 

steeds is omgeven door heidendom met zijn koning Radboud, leek het 

de man van God verstandig om naar Francia te gaan en de vorst Pepijn 

te op te zoeken, een man met een groot karakter, bekend om zijn 

overwinningen en beroemd om zijn manier van leven. Deze ontving 

hem zeer eervol en omdat hij zo'n prediker graag voor zichzelf en zijn 

volk behield, wees hij hem in zijn koninkrijk de geschikte plaatsen aan 

waar hij de wortels van de afgoderij kon uittrekken en het zuivere 

woord van God kon verkondigen." 

Vita S. Willibrordi door Theofridus van Echternach, 690 

"Hij doorkliefde onophoudelijk de golven en na een rustige vaart 

ging hij in het jaar 690 van boord in de monding van de Rhenus, de 

koning van de rivieren Gallia en Germania, en zo bereikte hij 

Trajectum, de toenmalige vesting en zetel van het koninkrijk Frisia." 

Sint Willibrordus kwam aan in de monding van de Rhenus op de 

zandbank genaamd "Greveningo", ging vervolgens de rivier op en 

stopte bij Trajectum. 

Nadat Greveningo vroeger in Nederland werd geplaatst, wordt nu beschouwd als zijnde 

Gravelines. De etymologie is goed en de stad was toen inderdaad een zandbank. De 

historicus Eric van Neufville stelt dat die stad destijds niet bewoonbaar was om 

Willibrord's plaats van aankomst te zijn, maar de teksten geven duidelijk aan dat het 

een zandbank was. Maar Gravelines ligt helemaal niet in de mond van de Rhenus. Het 

moet eigenlijk gezien worden als Greveningen in Westkappelle, in het Flevum en op 

minder dan 60 km van Kwatrecht. 

Theofridus van Echternach (11e eeuw) noemt een ander Westkapelle (stad op het 

Zeeuwse eiland Walcheren) als de plaats waar Willibrordus zou zijn doorgekomen en 

spreekt vervolgens over het relikwie dat Echternach daar in dezelfde eeuw naartoe 

stuurde. De oorsprong van het relikwie staat nu ter discussie. Melis Stoke zegt in zijn 

Rijmkroniek dat Willibrord's aankomst in datzelfde Westkappele is. Dit is een 

herinnering aan de landing van Willibrordus in Greveningen, in het andere 

Westkapelle, dat ligt bij Knokke-Heist, op 13 km van Brugge. 

Vita Dagoberti, 695 

"Daarna zijn zij (Karel Martel en Dagobert III) per boot het 

grondgebied van de Frisii binnengevaren, zoals gevraagd door de 

eerbiedwaardige bisschop Willibrordus. Ze kwamen aan in de stad 

Dorestacus, waar ze eervol werden ontvangen door Willibrordus. Zij 
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verjoegen koning Radboud, die volhardde in zijn wreedheid, uit de 

gebieden van de Frisii naar Denemarca." 

Kronieken van St-Denis, 695 

"In die tijd versloeg hij (Pepijn) in een gevecht Radboud, de leider 

van Frisia. Hij stuurde Willibrordus naar dit land om het christelijk 

geloof te prediken." 

Bede de Eerbiedwaardige, Historia Gentis Anglorum, 695 

"In de begindagen van hun aankomst in Frisia, toen Willibrordus 

van de vorst toestemming had gekregen om daar te prediken, begaf hij 

zich naar Rome, waar toen paus Sergius I zetelde, om zijn instemming 

en zegen te verkrijgen... Na een paar jaar... zond Pepijn, met de 

instemming van allen, de eerbiedwaardige Willibrordus naar Rome... 

met het verzoek om hem te wijden tot aartsbisschop der Frisii... (De 

paus) willigde dit verzoek in het jaar 695 in. Hij werd ingewijd in de 

kerk van de heilige martelares Cecilia, op haar feestdag. De paus 

noemde hem Clemens en zond hem snel terug naar zijn zetel." 

Vita S. Willibrordi van Alcuin, 690 

"Het leek de meest vooraanstaande vorst van de Franken goed om 

hem (Willibrord) naar Rome te sturen om door paus Sergius, de 

heiligste man van die tijd, te worden gewijd aan de hoogste rang van 

het priesterschap... de paus wijdde hem tot aartsbisschop, in het bijzijn 

van het volk, in de kerk van Petrus, de prins der apostelen, en gaf hem 

de naam van Clemens... hij gaf hem ook een pallium... en zond hem 

terug met een weldadige instructie voor het werk van het Evangelie. 

Na de wijding door de paus en met deze van de paus ontvangen missie 

keerde hij met meer vertrouwen terug om de vorst van de Franken te 

bezoeken. Deze ontving hem met de grootste eer en vertrouwde hem 

de taak toe het Evangelie te verkondigen, vooral in de noordelijke 

delen van zijn koninkrijk, waar tot dan toe, door het tekort aan 

missionarissen of de natuurlijke wreedheid van de inwoners, het 

geloofsvuur het minst had geschenen." 

Sigisbert van Gembloers, Chronicon, 695 

"Willibrord, die door paus Sergius als Clemens was benoemd en tot 

bisschop der Frisii was gewijd, vestigde met de goedkeuring van 

koning Pepijn zijn bisschoppelijke hoofdkwartier in de plaats 
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Vultaburch... de stad van de Vulti, die in de Gallische taal Traiectum 

wordt genoemd." 

In de bovengenoemde editie van de vorige tekst, kort voor de 

geciteerde passage, wordt verder opgemerkt dat Willibrordus "in 

Gallia" (in Gallia) woonde. Hoewel de term "Gallia" in de 11e en 

12e eeuw gebruikt mag zijn, illustreert de opmerking welsprekend dat 

er in die tijd nog geen mens dacht aan een verband tussen 

Willibrordus en de stad Utrecht, die toen, in de 11e eeuw, pas 

anderhalve eeuw bestond. 

Er is een Klemskerke aan de Vlaamse kust tussen Oostende en De Haan, een 

Clemenshoek op 15 km van Antwerpen, Clemhout op 18 km van Kwatrecht en een 

Clemputte (Clemens' put of bron) in Adegem (17 km van Brugge). Een dergelijke 

plaatsnaam, die rechtstreeks verband houdt met Sint-Willibrord, is niet te vinden in 

het traditionele grondgebied van de missionaris, noch in het gebied dat Delahaye 

huurt. 

In 714, na ongeveer twintig jaar van betrekkelijk vrede, viel 

Radboud opnieuw aan. Willibrordus moest vluchten; dit blijkt uit het 

feit dat hij kort daarna in Soissons de zoon van Karel Martel doopte en 

het klooster van Suestra als toevluchtsoord ontving. Pas na de 

nederlaag van Radboud (717) keerde hij terug naar zijn missiegebied. 

Vita S. Willibrordi door Theofridus van Echternach, 714 

"Dezelfde uitstekende vorst Pepijn gaf het ook bij een oorkonde 

van de 6e dag na de none van maart (dit is: 13 maart) van het vierde 

jaar van koning Dagobert III (dit is: 703) de "villa" gelegen in de 

pagus Mosariorum en genaamd Suestra vanwege de rivier die er 

doorheen stroomt, die gesticht was door de beijvering van Plectrudis 

met het geld van prominente mannen. En omdat de twee plaatsen 

(Aefternacum en Suestra) hem geschikt leken om er het kloosterleven 

te vestigen, liet hij in beide plaatsen een klooster bouwen." 

Suestra is Susteren, nu in Nederlands-Limburg ten noorden van Maastricht, waar historici 

zich goed hebben gevestigd. Niet Souastre tussen Arras en Doullens in Frankrijk. 

Vita S. Willibrordi door Alcuinus van York, 714-717 

"Het gebeurde dat Pepijn, de heerser van de Franken, stierf (Pepijn 

van Herstal, overleden op 16 december 714 in Jupille) en dat zijn zoon 

Karel Martel het koninkrijk van zijn vader kreeg. Hij onderwierp vele 

volkeren aan de scepter van de Franken, waaronder, met grote glorie, 

het volk van Frisia, dat hij zich bij het koninkrijk aansloot nadat hij 

Radboud had verslagen. Willibrordus werd aangesteld als missionaris 
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bij dit volk en de vesting van Traiectum werd aan toegewezen als zetel 

van het bisdom. Hij profiteerde van de beste omstandigheden om het 

evangelie te prediken aan dit volk dat onlangs door het zwaard was 

onderworpen en dat hij probeerde te zuiveren door middel van het 

doopsel." 

Vita S. Willibrordi door Alcuinus van York, 720 

"Met Gods hulp verrichtte hij ook vele wonderen... Toen de man 

van God eens een zendingsreis maakte, kwam hij aan op een bepaalde 

plaats, Walicrum genaamd, waar een oud afgodsbeeld was 

overgebleven. Terwijl de man van God het in zijn ijver had 

stukgeslagen in het bijzijn van de bewaker, wilde die hem met zijn 

zwaard op het hoofd slaan. Maar God beschermde zijn dienstknecht 

die geen enkele verwonding opliep. Zijn metgezellen wilden wraak 

nemen voor deze aanval, maar de man van God bevrijdde in zijn 

grootmoedigheid de dader van de agressie uit hun handen en liet hem 

gaan. Hij was echter diezelfde dag nog door een boze geest bezeten en 

stierf op de derde dag jammerlijk." 

Vita S. Willibrordi door Theofridus van Echternach, 739 

"Alles wat hij had ontvangen, verdeelde hij met wijsheid; hij gaf 

het enerzijds aan zijn bisschoppelijke hoofdzetel in Traiectum, 

anderzijds aan de abdij van Efternacum, die de voorkeur van zijn ziel 

genoot en die tot op de dag van vandaag zijn trieste bestaan als 

congregatie van de heilige kerk van Traiectum voortzet en de 

kloosterorde beter en met meer volharding bewaart dan enig ander 

klooster in Gallia." 

Veel tradities, devoties, kerken en parochies bewaren nog steeds de 

sterke herinnering aan Willibrordus. De herinnering aan Willibrordus 

in Belgisch en Frans Vlaanderen is wijdverbreid en historisch. Deze 

devoties bestonden al voordat men Willibrordus in Nederland had 

opgenomen. Vlaamse historici die beweren nooit iets over 

Willibrordus te hebben gevonden, kennen de geschiedenis van hun 

eigen regio niet. Poperinge, Middelkerke, Furnes, Brugge, Gravelines, 

Marck (bij Calais), Warhem, Kortrijk, Hulst, Breskens, Stene bij 

Oostende, Bourbourg, Middelburg en Westkapelle in Belgisch-

Vlaanderen, Antwerpen, Wulpen, Wilbort Sant, Wulverdinghe, zijn 

allemaal plaatsen waar het spoor van Willibrordus op de een of andere 

manier te vinden is. 
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De kerk van Klein-Zundert (18 km ten zuiden van Breda) was de 

eerste in Nederland die Willibrordus als patroonheilige opnam. Dit 

patronaat werd ingevoerd door de abdij van Tongerlo, de stichter van 

de kerk. De traditie van de heilige Willibrordus in de Nederlanden en 

daarna in de westerse geschiedschrijving werd vanaf de 14e eeuw 

gemeengoed. Het begin van deze historische verschuiving vond plaats 

in de 11e eeuw, na een reis naar Utrecht door abt Theofridus van 

Echternach. Geen van de bewezen tradities kan prat gaan op een 

oorsprong vóór de 12e eeuw. De eerste vermelding van de "Sint- 

Willibrord-putten", die de verkondiging en dopen van Willibrordus ter 

plaatse moeten bewijzen, gaat pas terug tot de 17e eeuw. 

Ook was er geen relikwie van de heilige in Nederland tot in de 

14e eeuw, toen de eerste schenking van relikwieën werd gedaan door 

de abdij van Echternach. Sterker nog, Utrecht werd pas in 1301 

wakker om de relikwieën op te eisen van haar eerste bisschop, die toch 

al sinds de 8e eeuw werd vereerd! De schenking van de relikwieën van 

Echternach maakt het mogelijk om het ontstaan van de traditie rond 

St. Willibrord in de kerkelijke omgeving van Nederland precies te 

dateren. Vóór de 14e eeuw werd geen enkele oorkonde van Utrecht 

gedateerd op het feest van St. Willibrord. De eerste twee 

vermeldingen zijn in 1310 en 1330. 

Ook wordt nergens in de teksten over Willibrordus ooit melding 

gemaakt van de lange reizen te paard naar Westfalen, Denemarken, 

Nederrijn, het land van Trier, zoals ik hierboven al heb aangegeven, 

maar steeds wél van de aanwezigheid van het klooster Aefternacum 

(of Epternacum) en van zijn bisschopszetel. 

De eerste verwijzingen naar Willibrordus in Trajectum en 

Echternach komen uit Liber Aureus van deken Theodoricus van de 

abdij van Echternach. Dit boek is geschreven in de 12e eeuw, een ware 

verzameling van vervalsingen, waar men veel gebruik van maakte om 

op bijna alles aanspraak te kunnen maken. 

Het Liber Aureus van Theodoricus van Echternach citeert "de villa 

Felison, gelegen in de pagus van Kinnahim" als een geschenk van 

Karel Martel aan Epternacum tussen 719 en 739. Deze schenkingsakte 

wordt algemeen als vervalsing gezien. Het origineel is van Theofridus 

van Echternach (Vita van St. Willibrord): "In Frisia, in de pagus 

Kinheim, aan de oever van de Velisena rivier, de villa Adricheim." 
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Theodoricus had oude teksten nodig om zijn bewering te staven dat 

Willibrordus ooit rechten in Nederland had, die de basis konden 

vormen voor de beweringen van de abdij in zijn tijd. Dit is het soort 

fraude waar Echternach zich mee bezighield. 

Historici vergelijken Kinheim met Kennemerland, hoewel deze twee plaatsnamen totaal 

verschillend zijn. Kinheim pagus is het land van Okegem (Okinghem). 

Adricheim is Iddergem (Idringoham). Adricheim komt ook in andere oorkonden voor in 

de vorm van Adelricheim. 

Velisena is dus de Molenbeek, die door Iddergem loopt. Dit hydroniem is heel 

gebruikelijk. 

In verband met een gebeurtenis van 884 vertelt Regino ons dat de 

Noormannen van de Danemark naar Chinheim zijn gekomen, waar ze 

de Rhenus zijn opgevaren. Okegem ligt inderdaad aan de Dender, die 

in Dendermonde uitmondt in de Schelde (Rhenus). 

 

* 

 

Bonifatius (716-754) 

Vita S. Bonifacii van Willibald, 716 

"Toen hij dertig was, werd hij priester... hij was voorbestemd om 

een eervolle functie te krijgen in Engeland... maar hij besloot naar de 

heidenen te gaan... hij kwam aan in de stad Lundenwic (Londen)... en 

zeilde van daaruit met een gunstige wind naar Dorstat... Er was een 

hevige ruzie ontstaan tussen Karel (Martel), de glorieuze heerser van 

de Franken en Radboud, koning van de Frisii, een ruzie die de 

volkeren van beide kanten van streek maakt. De meeste kerken in 

Frisia, die ooit onder het gezag van de Franken stonden, waren 

verwoest door de vervolging van Radboud en de verdrijving van Gods 

dienaren. Ze hadden de afgodencultus op vreselijke wijze hervat. Toen 

de man van God deze tekenen van kwaadaardigheid zag, ging hij naar 

Trecht waar hij een paar dagen verbleef om met koning Radboud te 

praten... Toen de heilige man enige tijd op deze onvruchtbare grond 

van de Frisii had verbleven en de zomer en de herfst waren 

voorbijgegaan, keerde hij terug naar zijn klooster (in Engeland)... waar 

hij ook de tweede winter bleef." 
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Vita S. Bonifacii van Willibald, 718 

"[Bonifatius vertrekt voor de tweede keer]: en hij arriveerde, met 

de wind in zijn zeilen, opgebold door een goede noordwestelijke wind, 

bij de monding van een beek genaamd Cuent (Canche)... Ze stopten 

bij Cuentawic (Vieux-Quend), totdat er voldoende reisgenoten 

aankwamen en... totdat hij, tegen de winter, vertrekt (naar Rome)... 

Paus Gregorius vraagt hem of hij brieven van zijn bisschop bij zich 

heeft... rond mei stuurt de paus hem naar de uitgestrekte volkeren van 

Germania... Bonifatius trekt opnieuw de Alpen over en komt aan via 

het onmetelijke grondgebied van Baguarii en het naburige Germania, 

in Turingia. ... in Turingia predikte hij het Woord dat velen verloren 

hadden, vooral omdat er slechte leiders, priesters en meesters waren 

geweest die de dienst van God hadden verwaarloosd en van wie velen 

van hen in concubinaat leefden. Vervolgens trok hij Francië binnen 

met zijn broeders, nadat hij had vernomen dat Radboud, de koning van 

de Frisii, was overleden. Hij stak de rivier per boot over, in de hoop 

dat de Frisia het Woord Gods ook zou verwelkomen." 

Vita S. Gregorii van Liudger, 719 

"De uitverkorene van God en martelaar Bonifatius, die als arme 

evangelist en bijna als kluizenaar leeft, werkte dertien jaar lang voor 

de prediking in Frisia; en vooral in het zuidelijke deel van het meer 

Almare (Almere is synoniem voor Flevum), waarvan de plaatsen 

hieronder worden genoemd: de eerste plaats heet Wyrda, aan de oever 

van de Rhenus, waar hij zeven jaar heeft gewoond; de tweede heet 

Attingahem bij de rivier de Fehta, waar hij drie jaar heeft gewoond; de 

derde plaats heet Felisa, dat dichter bij ongelovigen en heidenen ligt, 

waar hij ook drie jaar heeft verbleven." 

Wyrda is Weert (Werde) in het Flevum en op 30 km van Antwerpen. 

Attingahem is Etikhove (Attingohova), eigenlijk bij de Fehta, dat is de Vichte (Fefta, 

Fehta). 

Felisa is Bilzen (Belisia), omdat de "b" en de "f" vanuit etymologisch oogpunt volledig 

identiek zijn, of Munsterbilzen. 

Antwerpen had de Olmeremuthen ("Mond of the Almere"), die al vele malen is getest. 

Vita S. Bonifacii van Willibald, 722 

"Hij ging naar de vorst van de Franken die hem met achting 

ontving. Karel (Martel) nam de brieven van de paus in ontvangst 

waarin deze hem (Bonifatius) onder zijn gezag en voogdijschap 

plaatste. Met toestemming van Karel keerde hij terug naar zijn kudde 
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in de Hessi, waar velen het geloof al hadden aanvaard, maar waar 

velen ook nog steeds in afgoderij leefden... Hij velde een grote boom, 

die "Robur Jovis" (de kracht van Jupiter) heette en in de plaats 

Gicesmere stond... Van dat hout bouwde hij een kerk en droeg deze op 

aan de apostel Paulus... Van daaruit ging hij naar Turingia... Hij 

stichtte een monnikenklooster in Ordorp en stuurde een aantal van hen 

naar de provincie van de  Hessi, anderen naar Turingia." 

"[Na van Willibrord te zijn weggegaan]: hij vertrok op tijd en 

kwam in de stad Amanaburch aan. Vanaf dat hij naar de mensen van 

de Frisii ging, had hij door zijn ijver veel mensen tot geloof gebracht... 

hij ging nu prediken voor de andere volkeren van Germania in de 

genoemde plaats, waar hij twee broeders die daar heersten tot geloof 

bracht... veel mensen bekeerde... en een klooster stichtte. Hij ging ook 

naar het gebied van de Hessi, dat grenst aan dat van de Saksen... waar 

hij duizenden en duizenden mensen bekeerde..." 

Turingia wordt genoemd in de tijd van Chlodio de Langharige (420-450): de koning 

woonde in de vesting van Dispargum, in de buurt van de Turingia. Dispargum is het 

onderwerp van polemiek geweest betreffende de ligging. Het probleem is nu opgelost, 

omdat de meeste historici het erover eens zijn dat het in Duisburg is  dat op 16 km van 

Brussel ligt. Algemeen wordt aangenomen dat de vermelding van Turingia in de buurt 

van Dispargum een vergissing is, wat echter in feite niet het geval is, aangezien het in 

de buurt van Turnhout, waarvan de oude naam Turringaholt (het bos van Turinga) is, 

kan worden geplaatst. 

Uit de teksten blijkt duidelijk dat het kersteninggebied van Sint Bonifatius hetzelfde was 

als dat van Willibrordus, behalve dat hij zich verder weg waagde. Het Thuringia van 

St. Bonifatius was niet meer hetzelfde als in de tijd van Chlodio en het gebied van de 

Hessi lag wat verder naar het westen dan het huidige Hessen. 

Vita S. Bonifacii van Willibald, 732 

"De paus liet hem een welwillend antwoord geven en stuurde hem 

(Bonifatius) en zijn ondergeschikten het bewijs van broederschap en 

vriendschap: een aartsbisschoppelijk pallium, met vele relikwieën, en 

stuurde de gezanten eervol terug... Bonifatius bouwde twee kerken, 

een in Fridislar, die hij opdroeg aan Petrus en Paulus, de andere in 

Hamanaburch onder de bescherming van de aartsengel Michaël. Bij 

deze kerken stichtte hij ook twee kleine kloosters. Daarna ging hij 

naar het grondgebied van Baguarii... waar hij een ontrouwe priester 

afzette en het volk vermaande, waarna hij terugkeerde naar zijn 

broeders." 

De gebieden van Hessi en Baguarii lijken Hessen en Beieren te zijn. Bonifatius lijkt in 

deze provincies veel actiever te zijn geweest dan in de Frisii. 
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Vita S. Bonifacii, 739 

"Hij ging het Woord van God verkondigen in Fresonia, waar de 

heilige Willibrord, bijgenaamd Clemens, als aartsbisschop en met zijn 

discipelen de eerste fundamenten had gelegd voor de bekering van dit 

volk tot het christelijk geloof. Toen hij oud was geworden in het werk 

van God en de zetel van het diocees stevig was gevestigd in de plaats 

Traiectum, ook bekend als Wiltaburg, verhuisde hij van dat land naar 

de Heer en Bonifatius volgde hem op." 

Willem van Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, 739 

"Bonifatius heette vroeger Winfridus... Toen Willibrord, de eerste 

bisschop van Traiectum, waarover Beda schreef, stierf in de geur van 

heiligheid en op hoge leeftijd, volgde Bonifatius hem op in de 

pastorale zorg en prediking in Frisia, nadat Eobanus was gekroond tot 

bisschop in Traiectum. Er ging een lange tijd voorbij voordat zij 

beiden de eeuwige rust in de hemel bereikten, aangevallen en 

gemarteld door wilde Frisii, die door de hel werden aangespoord om 

te doen wat hun werd verteld. Vanwege de wreedheid van het volk 

kreeg Eobanus niet meteen een opvolger, maar Fredericus zou 

uiteindelijk de zetel van Traiectum innemen." 

Variorum Epistolae, 747 

"[Paus Zacharias benoemt Bonifatius tot aartsbisschop van 

Moguntia] zodat de eerder genoemde kerk van Moguntia (Mainz) voor 

u en uw opvolgers voor eeuwig als metropool kan worden bevestigd 

en vijf bisdommen onder haar bewind zal hebben, namelijk: Tongeren, 

Keulen, Worms, Spiers en Trectis en alle Germaanse volkeren aan wie 

Uw Broederschap door haar prediking het licht van Christus bekend 

zal maken." 

Vita S. Bonifacii van Willibald, 749 

"Omdat hij (Bonifatius) zich ziek voelde en oud werd... benoemde 

hij in zijn plaats Lullus als aartsbisschop van Moguntiacum." 

Vita S. Bonifacii van Willibald, 750 

"Toen de Heer zijn dienaar Bonifatius uit deze wereld wilde 

bevrijden... Hij regelde dat deze naar Frisia zou komen... hij beval aan  

Lullus de kerk van Turingia aan... en de voltooiing van de basiliek van 

Fulda waarvan de bouw al was begonnen, en waar hij ook begraven 

zou moeten worden na zijn dood... en na het kiezen van zijn 
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metgezellen, ging hij aan boord, ging de Rhenus af en bereikte 's 

nachts een haven waar hij het waterrijke land van de Frisii kon 

binnenvaren bij het meer dat in hun taal Elmare (Almere of Flevum) 

wordt genoemd... Hij bezocht daar het heidense volk van de Frisii, die 

door de tussenliggende wateren in meerdere kantons zijn verdeeld, die 

verschillende namen dragen maar toch samen een eenheid vormen. Hij 

predikte, stichtte er kerken... doopte er met zijn hulpbisschop 

Eobanus, die hij vanwege zijn gevorderde ouderdom had toevertrouwd 

aan het bisdom Trecht, en werkte er samen met vele priesters en 

diakenen." 

Sigisbert van Gembloers, Chronicon 

"De heilige Bonifatius, bisschop van Moguntia, stichtte het klooster 

van Fulda in het bos van Bocconië." 

In tegenstelling tot wat er in Vita S. Bonifacii van Willibald wordt 

gezegd, begon na Bonifatius' dood een discussie over waar hij 

begraven zou worden: in Traiectum of Moguntiacum. Bisschop Lullus 

zou hebben verkregen dat het lichaam van Bonifatius naar 

Moguntiacum is gebracht. En dat was 66 jaar later nog steeds niet 

gebeurd, omdat in de Acta S. Frederici, kan men lezen dat in 820, 

bisschop Fredericus werd geïnstalleerd in de abdijkerk van 

Aefternacum "waar martelaar Bonifatius en zijn metgezellen begraven 

zijn...". 

Het klooster van Fulda is gesticht in het bos van Bocconia ("beukenbos"), aan de Fulda 

rivier. In verband met Fulda worden altijd vermeld Haerulfisfelt, traditioneel geplaatst 

in Hersfeld, Herivord (gelegen in Erfurt) en Eichloha, die nooit gelokaliseerd konden 

worden,. 

Het lijkt misschien absurd om de primitieve abdij van Fulda te plaatsen in Hessen, in het 

midden van Duitsland, niet alleen omdat de afstanden veel te lang zijn van Trajectum, 

maar ook omdat het contact met de lokale bevolking daar zeer delicaat was. Zijn 

functie als aartsbisschop van Mainz en de kwestie van zijn begrafenis in Mainz in 

plaats van in Trajectum doet ons echter geloven dat de heilige zich ook heeft gewijd 

aan de gebieden aan de oostelijke kant van het Franse koninkrijk. De oprichting van 

de abdij van Fulda in 744 door de abt Sturm lijkt daarom zeer aannemelijk. 

We kunnen echter de volgende overeenkomsten vaststellen: in het Zuid-Saksische land 

van Lebuinus en Liudger vinden we de steden Wilde aan de Wildebeek (Fulda aan de 

gelijknamige rivier), gelegen bij Boekhout (Bocconië). Vlakbij liggen Ertvelde 

(Arthevelde) om dichter bij Haerulfisfelt te komen, Halverding wat overeenkomt met 

Herivord en Eeklo voor Eichloha. Ik kon het land van de Abdij van Fulda daar 

gemakkelijk plaatsen, echter is die abdij nooit verwoest door de "Noormannen", wat 

zeker het geval zou zijn geweest als die abdij dichter bij Gent had gelegen. 
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Vita S. Willehadi, 754 

"In Northumbria leefde een eerbiedwaardig man van Engelse 

afstamming, Willehad genaamd. Na het ontvangen van de wijding 

vernam hij dat de volkeren van de Frisii en Saksen, die tot dan toe 

ongelovigen en heidenen waren, hun valse goden hadden afgezworen 

en het christelijk geloof begonnen te verwelkomen... Hij kreeg 

toestemming om naar hen heen te gaan... hij nam deze missie met de 

grootste vreugde op zich en stak zo snel mogelijk de zee over die aan 

deze landen grenst en kwam aan in Frisia bij de plaats Dockynchirica, 

dat wil zeggen in de pagus Hostraga, waar bisschop Bonifatius eerder 

de martelaarskroon had ontvangen." 

Vita S. Bonifacii van Willibald, 754 

"Toen het geloof in Frisia begon te schijnen, naderde het einde van 

dit heilige leven... Hij had zijn tenten opgezet op de oever van een 

rivier genaamd de Bordne, dat wil zeggen, in de buurt van wat Ostar 

en Westar wordt genoemd... Daar viel een menigte heidenen hen aan, 

en de heiligen werden gedood met zwaarden en andere wapens. De 

lichamen van de heilige bisschop en de andere martelaren werden 

enkele dagen later met een gunstige wind door de baai Elmere naar de 

stad Trecht getransporteerd en daar begraven... totdat deze op de 

dertigste dag na hun dood door de bisschop van Mainz per boot naar 

Mainz werden overgebracht." 

Deze informatie is te vinden over de veldslagen tussen de Frisii en 

Karel Martel: "Toen het koppige volk van de Frisii opnieuw een felle 

opstand begon, ondernam de vorst een brutale aanval. Hij rustte een 

vloot uit, baande zich een weg naar zee met de punt van het zwaard en 

omdat hij genoeg boten had, viel hij Westrachië en Austrachië, de 

Friese eilanden, aan en vestigde zijn kamp bij de Burdina rivier." 

Historici maken van Dochynchirica de stad Dokkum. Bestond die stad toen  al? 

Waarschijnlijk niet. We moeten hier Daknam (Dackingahem) zien, wat vanuit 

etymologisch oogpunt weer perfect is, aangezien sommige teksten ook Dockinga 

citeren voor Dochynchirica. 

De Burdina of Bordne rivier is onmogelijk te vinden bij Dokkum. De historici hebben 

toen een beek (!) "Boorne" uitgevonden. We moeten hier nog iets verder zoeken: de 

stad Bornem heeft de oude naam Burnehen, die etymologen verklaren met de naam 

van een rivier, de Borne of Burdne. Deze rivier is de Durme, die bij Daknam stroomt, 

zoals sommige etymologen wel zeggen. La Durme markeert de grens tussen de Friese 

"eilanden" Ostar en Westar. Dit alles bevindt zich in de buurt van het Flevum, in 

overeenstemming met de teksten. Delahaye ziet hierin Duinkerken en de Borrebeke 

rivier, die echter nog steeds 50 km van de Flevum verwijderd zijn. 
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* 

 

Gregorius (754-776) 

Vita S. Gregorii door Liudger, 740 

"[Bonifatius had overal studenten en discipelen]: zo ook de 

gelukzalige Gregorius van Traiectum die in de oude en beroemde stad 

Dorstad dit deel van de Fresonia verlichtte, omdat het als christelijk 

werd beschouwd tot aan de westelijke oever van de rivier die Lagbeki 

heette, waar, ten tijde van koning Pepijn, de grens tussen de 

christelijke Frisii en de heidenen lag." 

De Lagbeki wordt geassimileerd met de Lockia en Laubachi. Het is de Laak-Laakbeek. 

Vita S. Gregorii van Liudger, 754 

"Onder hen werd de gelukzalige Gregorius een steunpilaar van de 

kerk... In de tijd van Pepijn (III) de Korte, koning der Franken, volgde 

hij zijn meester (Bonifatius) op en werd hij naar het volk van de Frisii 

gestuurd om te prediken." 

Vita S. Gregorii van Liudger, tussen 740 en 775 

"Zijn leerlingen kwamen niet van één volk, maar van alle 

omringende volkeren... Sommigen behoorden tot het edele ras van de 

Franken, anderen tot het vrome volk van de Angelen, sommigen 

kwamen van Gods nieuwe aanplant, die tegenwoordig tussen de Frisii 

en de Saksen is ontstaan, sommigen van de Baguarii en de Suevi, of 

van enig ander volk dat God had gevonden, onder wie ik de minste en 

zwakste leerling ben." 

Cartularium Radbodi, 1 maart 769  

"De koning der Franken Karel (de Grote) bevestigt, op verzoek van 

bisschop Gregorius en na raadplegen van de oorkonden van Pepijn III, 

Karel Martel en diens voorganger Pepijn II, de schenkingen van zijn 

vader Pepijn III en Karel Martel aan de Sint-Maartenskerk, die werd 

gesticht in de stad Traiectum aan de rivier de Rhenus. Het bevestigt 

het recht op tienden van alle bovengenoemde goederen voor het 

voorgestelde doel, namelijk om te dienen als een voordeel voor de 

monniken en kanunniken die de heidenen daar tot het christendom 

bekeren. De koning ratificeert het charter met zijn teken." 
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* 

 

Lebuinus (754-773) 

Vita Lebuini Antiqua, ca. 755-775 

"De Verlosser drong er bij hem op aan zijn land, dat van de oude 

Saksen, te verlaten om te prediken voor de mensen op het grondgebied 

van de Franken en Saksen in de buurt van de rivier Isla... hij ging aan 

boord en zo ging de gelukzalige Lebuinus naar de priester Gregorius, 

die vervolgens in de vestingstad Traiectum verbleef, die door zijn 

vroegere naam Wiltenburch werd genoemd, waar deze priester het 

ambt van bisschop vervulde. Hij werd geboren in een adellijke familie 

van Franken en was opgeleid door de heilige Winfried (Bonifatius)... 

Nadat die met 50 metgezellen was vermoord, in Frisia waar hij 

predikte, versterkte Gregorius tot het einde van zijn leven het 

christendom dat Willibrordus en andere dienaren van God in Frisia en 

omgeving hadden geplant." 

Vita Lebuini Antiqua, circa 755-775  

"Lebuinus vroeg Gregorius om een plaats aan te duiden waar hij 

kon prediken... hij gaf hem als metgezel Marchelmus, een discipel van 

Willibrordus... hij ging vele malen naar Saksen om mensen te winnen 

voor Christus... onder hen was een rijke man in Sudergo." 

Vita Lebuini Antiqua, circa 755-773. 

"Ondertussen kwam een heilige en geleerde priester, genaamd 

Liafwinus (Lebuinus), uit Engeland naar het huis van abt Gregorius, 

die zei dat hij door God gewaarschuwd was om het geloof te gaan 

verkondigen aan de mensen op het grondgebied van de Franken en 

Saksen in de buurt van de rivier Isla. Hij vroeg om naar deze plek 

gebracht te worden. Omdat het bij het bisdom van Gregorius hoorde, 

stuurde hij het daarheen... De mensen bouwden voor hem een kerk op 

de oostelijke oever van de genoemde rivier en in de buurt van de stad 

genaamd Huilpa." 

Vita Lebuini Antiqua, circa 755-773. 

"De Saksen... ontmoetten elkaar één keer per jaar in een algemene 

vergadering op een plaats genaamd Marklo bij de rivier de Wisura." 
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Vita Lebuini Antiqua, circa 755-773. 

"De christenen die er woonden, bouwden eerst een kerk in het 

westelijke deel bij de stad Wilpa, daarna een kerk en een huis op de 

oostelijke oever van de nabijgelegen rivier, de Isla." 

In een leven van Liudger, lang na zijn dood geschreven, wordt 

gezegd dat deze in Deventer een kerk wilde bouwen op het graf van 

Lebuinus. Ten tijde van Lebuinus stond daar al een kerk, maar die was 

door de Saksen verwoest. Desondanks heeft Liudger het graf van zijn 

voorganger niet kunnen vinden. Lebuinus verscheen hem in een 

droom en onthulde de exacte locatie van zijn graf. 

Toen de faam van Lebuinus (of Liafwinus) en Liudger eenmaal in 

het IJsselgebied was gevestigd, wist de schrijver van het heiligenleven 

van Liudger heel goed dat het lichaam van Lebuinus niet in Deventer 

was gevonden. Hij durfde echter geen zuivere leugen naar voren te 

brengen: hij paste de gebruikelijke methode toe waarmee men fabels 

en legendes creëert, dat wil zeggen: de feiten zodanig presenteren dat 

anderen de conclusie moeten trekken. 

Er zijn twee Lebuinus: de heilige Livinus van Gent en de heilige 

Lebuinus van Deventer. Hoewel Livinus ongeveer 150 jaar ouder is, 

beweren historici dat het leven van Lebuinus van Deventer de 

inspiratiebron was voor het schrijven van Livinus’ leven. Het is echter 

gebleken dat het bij deze twee personages slechts om één en dezelfde 

missionaris gaat, waarbij de IJsselse Liafwinus een perfecte dubbeling 

is van de Gentse Livinus. Het eerste leven van de heilige Lebuinus 

werd rond 950 geschreven door de Gentse monnik Hucbald. Er zijn 

ook vele toponiemen die getuigen van de toewijding van het land aan 

deze heilige: Sint-Lievens-Esse, Sint-Lievens-Houtem, Liévin bij 

Lens, Merck-Saint-Liévin, enz.. 

We kunnen Isla associëren met Yzer, al bekend als de "hoofdplaats" van Isseretius pagus, 

een andere naam van Isla/Islo pagus. 

Huilpa/Wilpa is Wulpen bij Koksijde. 

Wisura is de Aa in de Pas de Calais. 

Marklo is Merck-Saint-Liévin, die nog steeds de naam van de heilige draagt. Bovendien 

betekenen Aa en Wisura, zoals ik al eerder heb gezegd, allebei "water". De Aa 

stroomt door Wizernes waarvan de oude Latijnse vorm Wiserinium is. De officiële 

locaties van deze plaatsen zijn Wilp en Marklo of Marklohe. Twee andere plaatsen 

bevinden zich in de Islo pagus: Ductinghem en Germepi. 

Ductinghem is officieel Doetinchem, maar ik lokaliseer het in Duttegem (Duttinghem, 

1200), dat precies dezelfde etymologie heeft als Doetinchem en dat gelegen was op 

het grondgebied van Afsnee, vlakbij Gent. 
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Germepi is niet officieel gelokaliseerd. Ik plaats het in Grammene (Gremmine, 1144), 

vlakbij Deinze. De etymologie klopt: de wortel "Germ" of "Grem" is identiek en het 

achtervoegsel "-epi" verwijst naar de nabijheid van water en Grammene ligt aan de 

rand van de Leie. In latere exemplaren werd Germeni de naam van een pagus 

genoemd. 

Het grondgebied van de Saksen komt overeen met het grondgebied van Gent, Yzer en 

Pas-de-Calais, waar de aanwezigheid van Livinus officieel wordt bevestigd. 

Het IJsselgebied in Nederland was nog niet bezocht door christelijke zendelingen en was 

nog steeds onbegaanbaar. Wat Markelo betreft, de stad ligt helemaal niet op een 

Wisura. Ook de ligging aan de Duitse Marklohe aan de Weser is te ver weg om door 

Lebuinus te zijn bezocht. 

 

* 

 

Liudger (773-809) 

Vita S. Liudgeri, 733-775 

"In de tijd van Radboud, koning van de Frisii, leefde er een 

edelman genaamd Wirsingus, die, hoewel hij het geloof in de Drie-

eenheid negeerde, de steun van de armen en de verdediger van de 

onderdrukten was ... hij verdedigde de waarheid tegen de koning en 

zijn vorsten. Hij maakte de grote wreedheden van de koning bekend, 

die daarom het bevel gaf om hem in het geheim te doden. Op basis 

hiervan vluchtte Wirsingus, die gewaarschuwd was, naar Grimoald, 

een prins van de Franken. Die ontving het met vriendelijkheid. Hij 

bleef in het koninkrijk van de Franken wonen en werd gedoopt... Na 

de dood van koning Radboud... schonk Karel Martel aan Wirsingus 

een leengoed op het grondgebied van Frisii en zond hem terug naar 

zijn vaderland om de zaak van het geloof te versterken. Hij nam 

opnieuw zijn erfgoederen in bezit en vestigde zich in een plaats 

genaamd Suabsna, vlakbij Traiectum, waar hij hulp werd van de 

heilige Willibrordus." 

Suabsna was eerst geplaatst in Zuilen, daarna in Zwesen, nadat Blok de onhoudbaarheid 

van de eerste locatie had gezien. Zwesens etymologie is evenzeer onjuist. Suabsna is 

Afsnee (Absna) 7 km van Gent en 16 km van Kwatrecht. 

Vita S. Liudgeri, 773-775 

"Bij zijn doop kreeg hij de naam Liudger... Hij vroeg zijn ouders 

hem aan te bevelen bij een man van God om onderricht te krijgen van 

hem. Ze bevalen hem aan bij de eerbiedwaardige Gregorius, leerling 

en opvolger van Bonifatius... In het klooster van Traiectum wijdde hij 

zich aan de studie van het geestelijk leven... Deze Gregorius is niet 
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bisschop gewijd, maar bleef priester... Ook Alcuinus was hier leraar, 

dezelfde die in de tijd van Karel de Grote leermeester werd in Tours 

en in Francia... Liudger verbleef vele nachten in de kerk van de 

Verlosser (en van Martinus) die Willibrordus had gebouwd." 

Vita S. Liudgeri, 776 

"Toen Albricus in Keulen de bisschoppelijke waardigheid had 

ontvangen, wijdde hij Liudger tot priester en stelde hij hem aan als 

prediker van de kerk in Pagus Ostracha op de plaats van het 

martelaarschap van Bonifatius." 

Vita S. Liudgeri, 783-793 

"Toen de man van God, Liudger, bijna zeven jaar in deze regio had 

gewerkt, kwam de verdorven en heidense Widukind, vorst van de 

Saksen, in opstand. Hij bracht de Frisii van hun geloof, verbrandde 

hun kerken en verdreef de dienaren van God. Tot aan de Flevum-rivier 

deed hij de Frisii van hun geloof afvallen en opnieuw offers brengen 

aan hun afgoden, zoals voorheen. Albricus (van Keulen) stierf ten 

tijde van deze problemen. Met tegenzin maar gedwongen verliet 

Liudger de regio. Met twee metgezellen ging hij naar Rome en van 

daaruit naar het klooster van Benedictus in Benevento, waar hij de 

regels van de heilige Benedictus leert kennen. Hij was van plan een 

klooster te stichten op zijn erfgoed, wat hij vervolgens (rond 793) in 

Werethina deed." 

Werethina is de Wyrda van het leven van de heilige Gregorius, geschreven door de 

heilige Liudger, dat wil zeggen, Weert. 

Vita S. Liudgeri, 804 

"Na twee jaar en zes maanden keerde Liudger terug naar zijn 

vaderland (vanuit Rome). Zijn roem kwam bij Karel de Grote, die hem 

aanstelde als prediker voor het volk van Frisii in vijf kantons met de 

namen: Hugmerthi, Hunusga, Fivelga, Emisga, Federitga en een 

eiland genaamd Bant. Ook probeerde hij het geloof nog verder te 

verkondigen. Op aanraden van de keizer ging hij naar een bepaald 

eiland in het grensgebied tussen de Frisii en de Dani, genaamd Fosete 

of Fositenland... hij doopte er bij een bron waar Willibrordus vroeger 

ook had gedoopt... Koning Karel de Grote belastte de man van God 

Liudger (als bisschop) met het westelijke deel van Saksen, vooral in 

Sudergo in de plaats Mimigernaford, waar hij een klooster bouwde... 

Koning Karel de Grote liet hem ook het beheer uitvoeren in de pagus 
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Bracbante, in de plaats Lotusa, het klooster van Sint-Pieter, met al zijn 

afhankelijkheden, kerken en dorpen." 

Het kanton Hugmerthi/Hugumarchi is het kanton Hoogemarkel in Adegem. Het land staat 

ook bekend als Humerki, pagus Batave. Dit toont duidelijk aan wat de oude auteurs al 

zeiden: de gebieden van de Germaanse volkeren overlapten elkaar, dus het is erg 

moeilijk om precieze grenzen te definiëren. 

Het kanton Hunusga is Hoeze (Hunsa) in Aalst. 

Fivelga is het kanton Wevelgem (Wevlengem) 7 km van Kortrijk. 

Emisga is het kanton van de Hemus/Amisia-rivier, dat hierboven geassocieerd wordt met 

de Grote Schijn. 

De Federitga is waarschijnlijk de Flehite, dat wil zeggen de Flevum. 

Het eiland Bant heeft mogelijk nog een overblijfsel in Banteshoek, vlakbij Beveren in het 

Waasland. 

Fosete, Fositesland wordt officieel beschouwd als het eiland Helgoland in Sleeswijk-

Holstein. Deze locatie is natuurlijk onjuist en er is veel onenigheid onder de historici. 

Er is geen filologische link tussen de twee toponiemen. De Germaanse god Fosite, of 

Forseti, heeft in Helgoland geen enkel spoor achtergelaten. Aan de andere kant vinden 

we wel een Fursetium in het geschrift "Tranlatio en Miracula ss Marcellini en Petri" 

van Einhard. Dit Fursetium, in andere teksten ook wel Forsetio genoemd, is Vosselare 

(Vorselaer) naast Nevele. Vosselare kan inderdaad worden beschouwd als een eiland 

in de oude zin van het woord, aangezien het werd omringd door verschillende 

rivieren, waaronder de Leie. Zoals hierboven met betrekking tot de Humerki is 

aangegeven, is het niet mogelijk om precieze grenzen aan te geven tussen de 

verschillende Germaanse volkeren. We kunnen er dus van uitgaan dat de grens tussen 

Frisii en Dani wel ongeveer juist is, vooral omdat de eerste helft van de 9e eeuw ook 

het begin van de "Viking" invallen markeert en we best kunnen aannemen dat deze al 

in het bezit waren van land in wat nu overeenkomt met Noord-Brabant en/of land dat 

recentelijk uit het water is drooggevallen. 

Mimigernaford is traditioneel gevestigd in Münster, Duitsland, waarvan de huidige naam 

echter afkomstig is van het Monasterium, klooster. Albert Delahaye plaatst het in 

Mingoval, een dorp tussen Arras en Saint-Pol-sur-Ternoise dat nooit een klooster of 

abdij heeft gehad.   

De Sudergo van Saksen uit de tijd van Karel de Grote komt overeen met Westfalen. 

De stichting van het klooster van Liudger geeft een goede indruk van de geografische 

ontwikkeling van het christendom en laat zien dat de voorgaande missionarissen geen 

verder gevorderd predikinggebied hadden kunnen hebben dan dit. Inderdaad markeert 

het jaar 804 de voltooiing van de "verovering" van Saksen door Karel de Grote. De 

geografische ligging van de Riparische Franken had ons echter al lang voor die tijd in 

staat kunnen stellen ons een invloed of zelfs een verdergaande overheersing naar het 

oosten en het noorden voor te stellen. Het feit dat Lebuinus opduikt in Marklohe, nog 

160 km ten noordoosten van Münster, 40 jaar voor de stichting van het klooster van 

de Saksische kloosterlingen, toen de oorlog tegen de Saksen net begonnen was of op 

het punt stond te beginnen, lijkt in het licht van deze aanwijzingen absurd. 

De Pagus Bracbante is het oude Brabant, in het westen begrensd door de Schelde (de 

Rhenus), in het zuiden door de Haine en het Kolenwoud (in andere teksten aangeduid 

als Henegouwen en in de oudheid deel uitmakend van Germania). Het Kolenwoud is 

gelegen tussen Gallia en Germania en strekt zich uit van Henegouwen tot het land van 

Tongri. De historici hebben er het Harzwoud in Duitsland van gemaakt, wat opnieuw 

een absurditeit is. 
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Lotusa in Bracbante wordt terecht erkend als Leuze in Henegouwen. Het beheer van het 

klooster van Leuze, dat door Karel de Grote aan Liudger werd toevertrouwd, laat zien 

dat de andere plaatsen waar hij verantwoordelijk voor was, niet ver weg, in 

Nederland, konden zijn gelegen. 

Vita S. Liudgeri, 804-809 

"Toen hij in Frisia ging prediken, kwam hij aan op een bepaalde 

plaats, Helewyrd genaamd, een andere keer in Werfhem... een andere 

keer in Wiicswird... een andere keer, terwijl de gelukzalige Liudger bij 

de zee was, in een plaats genaamd Werethina... De heilige kwam aan 

in de buurt van een van zijn kerken in de stad Billurbeki... en in de 

stad Hleri bij de rivier de Lade... en in de pagus Nordgo... en in de stad 

Werina... in de stad Asnaloh... bij de Ripuarii... in de heidense 

Sudergo in de stad Alna.... onder de inwoners, die Hassi heten..." 

Helewyrd is Helverding in Massemen, 2 km van Kwatrecht. 

Werfhem is Werfheide (Werfheyde) 4 km van Mechelen. 

Wiicswird is Wiekevorst (Wichenvorst). 

Billurbeki is Billebacq in Mainvault. 

Hleri is Laarne (Laren). 

Lade is de Lede, een rivier die Gent met Lokeren verbindt. 

Werina is Weringen in Schaerbeek 

Asnaloh is Nederhasselt (Hasloth) of Assenede (Hasnethe). 

Alna, in Sudergo, is Ahlen in Westfalen.   

Delahaye plaatst deze plaats in Elnes, naast Saint-Omer. 

De Hassi, of Hessi, waren in de tijd van Karel de Grote, gelegen in het gebied dat hun 

naam draagt, Hessen. 

Vita S. Liudgeri, 804 

"Een andere keer was de gelukzalige Liudger in de buurt van de 

zee, in de stad Werdina, naast de mondingen van de Rhenus." 

Vita S. Liudgeri, 809 

"... in de stad Billurbeki, waar hij, met een ziek lichaam, zijn laatste 

mis opdraagt; in de nacht die daarop volgde, gaf hij zijn ziel terug aan 

God... Zijn discipelen wisten dat hij tijdens zijn leven had verklaard 

dat hij begraven wilde worden in Werethina, waar hij een klooster had 

gebouwd op basis van zijn eigen erfenis ter ere van de Verlosser, de 

Heilige Moeder van God en de Heilige Petrus, de prins van de 

apostelen, en waar hij ook een kerk had gebouwd. Maar de mensen 

verzetten zich er sterk tegen en na overleg werd besloten hem te 

begraven in zijn abdij in Mimigernaford (Münster), waar hij werd 

bijgezet zonder begraven te worden in de kerk van de heilige Maria. 

Dat is zo gebleven tot de eerbiedwaardige bisschop Hildgrinus van 
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Châlons-sur-Marne, broer van Liudger, en Karel de Grote besloten dat 

hij aan de oostzijde buiten de kerk (van Werethina) begraven zou 

worden, zoals hij zelf had bepaald; hij had nooit toegestaan dat er een 

lichaam begraven werd in een door hem gewijde kerk... Tussen zijn 

dood en deze begrafenis waren dertig dagen verstreken." 

Fundatio Monasterii Werethinensis, 815 

"In het jaar des heren 815 hebben wij, Otthilguinus en Thietbaldus, 

discipelen van de heilige bisschop Liudger, op zijn verzoek de 

stichting van zijn klooster beschreven. Bisschop Liudger, geboren uit 

voorname ouders, heeft voor zijn episcopaat het voornemen een 

klooster te stichten op zijn vaderlijk erfgoed, te weten bij de monding 

van de Rhenus, ook in een andere plaats genaamd Withmundi. Maar 

gezien de narigheid die de Noormannen in die tijd konden 

berokkenen, werd hem gezegd dat hij dat niet kon en een goddelijke 

inspiratie wees hem op een plaats in een bos... aan de oever van de 

rivier de Rura." 

Het klooster Werethina was het eerste klooster dat men voor de Noormannen moest 

ontvluchten vanwege zijn ligging in de zee-engte van het Flevum, naast Dorestad, dat 

door de Normandische Rorik was ingenomen. Het was toen de beurt aan Trajectum in 

857. De traditionele locatie van Werethina in Essen in de wijk Werden, ligt in 

tegenstelling tot Weert niet dicht bij de monding van de Rhenus. 

 

* 

 

Willehad (766-789) 

Vita S. Willibrordi door Theofridus van Echternach, 772 

"Het was uit Northumbria, het land dat zoveel mensen aan de Kerk 

gaf, dat Willehad kwam, vereerd met dezelfde deugd en wetenschap; 

en hij had daar twee jaar in afzondering doorgebracht voor de 

uitoefening van het geestelijk leven." 

Vita S. Willehadi, 772. 

"Er was een eerbiedwaardige man van het Engelse afkomst uit 

Northumbria, genaamd Willehad... Na het ontvangen van de wijding... 

hoorde hij over de volkeren van de Frisii en Saksen die tot dan toe 

ongelovigen en heidenen waren... Hij nam deze missie met de grootste 

vreugde op zich en stak zo snel mogelijk de zee over die deze landen 

baadde en in Frisia bij de stad Dockynchirica aankwam, dat wil 



TERUG NAAR DE BRONNEN 

 

64 

zeggen in de heidense pagus Hostraga, waar bisschop Bonifatius de 

martelarenkroon eerder had ontvangen. Van daaruit ging hij verder; 

hij stak de rivier Loveke over en kwam aan in Humarcha... Van 

daaruit ging hij naar Thrianta, waar hij veel mensen bekeerde." 

De Hostraga pagus is de Ostar, het oostelijke deel van de Durme. 

De Loveke is de Lieve, een rivier die Eeklo met Vinderhoute verbindt. 

Humarcha is Hoogemarkel in Adegem. 

Thrianta is Deerlijk (Tresleche, 1190). 

Vita S. Willehadi, 783. 

"Het jaar daarop kwam Widukind in opstand tegen koning Karel en 

verzamelde vele Saksen onder zijn bevel: zij achtervolgden en 

bestraften hen die christen waren geworden en verjoegen de dienaren 

van God. Vanwege deze vervolging ging de dienaar van God 

(Willehad) van Wigmodia naar Utriustri, waar hij aan boord ging en 

de zee rond de Frisia bevoer; en zo ontsnapte hij aan vervolging. De 

Saksen, die er niet in geslaagd waren de meester te grijpen, oefenden 

hun wreedheid uit tegen zijn discipelen. Zij vermoordden de priester 

Folcardus met zijn metgezel Emmigus in Leri, Benjamin in Utriustri, 

de geestelijke Atrebanus in Thiatmaresgo, Gerwalus met zijn 

metgezellen in Brema... (Willehad ging naar Rome) van waaruit hij 

getroost en gesterkt door de paus terugkeerde. Bij zijn terugkeer ging 

hij naar de stad Afternacha, waar zijn verstrooide discipelen zich weer 

om hem heen verzamelden... Hij bleef daar twee jaar... en wijdde zich 

aan studie en schrijven." 

Wigmodia / Wintmundhem is Wintam 25 km van Antwerpen. 

Utriustri / Hriustri is Triest bij Zelzate. 

Leri / Hleri is Laarne (Laren). 

Thiatmaresgo is Deuthoek in Wijnegem. 

Brema is Brem 6 km van Antwerpen. 

Afternacha is Anderlecht (Anderlaca). 

Vita S. Willehadi, 787. 

"Priester Willehad ging weer naar koning Karel de Grote, die op de 

vesting van Eresburch verbleef. Hij schonk hem een klooster in 

Francië, Justina genaamd, als troost en steun voor zijn werk en droeg 

hem op, in naam van Christus opnieuw te proberen een parochie (een 

diocees) op te richten. Hij deed dit en keerde terug naar Wigmodia, 

predikte daar het geloof en herstelde de verwoeste kerken... zodat het 

Saksische volk zich weer bekeerde... de koning wijdde de dienaar van 

God in Worms en benoemde hem tot pastoor van Wigmodia, Laras, 
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Riustri, Astergo, Nordendi en Wanga... Zo was hij de eerste die de 

zetel van dit gebied bezette... Hij bouwde ook een huis van God van 

bewonderenswaardige schoonheid in de plaats Brema, waar hij zijn 

zetel vestigde... kerk die hij opdroeg aan de H. Petrus." 

Astergo is de Ostar, het deel van Frisia ten oosten van de Durme. 

Nordendi is Noordeind in Kalmthout, 25 km van Antwerpen. 

Wanga is Wange (Wanga) 7 km van Tienen. 

Chronicon Moissiacense (Moissac, Tarn en Garonne), 787 

"De gelukzalige Willehad werd op de 3de dag voor de iden van juli 

(12 juli) gewijd als bisschop van Wigmodia, Riusteri, Astergo, Lara, 

Lara, Nordedi en Wangis. 

Vita S. Willehadi, 787 

"Toen hij hoorde van de roem van de man van God, ontbood de 

glorieuze Karel, koning der Franken, hem bij zich. Hij had al 

meerdere malen grote inspanningen geleverd om het Saksische volk 

tot het christelijk geloof te brengen, maar zij waren weer afvallig 

geworden en werden daarna nog slechter dan voorheen. De koning 

ontving hem zeer eervol... en stuurde hem naar de Saksische gebieden 

in de pagus Wigmodia, waar hij in het tweede jaar de Saksen en Frisii, 

die in het gebied woonden, tot geloof (terug)bracht. Dit gebeurde in 

het jaar 787... Vanaf dat moment begon de dienaar van God kerken te 

bouwen en priesters aan te stellen in Wigmodia." 

Vita S. Willehadi, 789. 

"... hij kwam aan in de buurt van de stad Plecastehem, waar hij 

begon te lijden aan een koorts die van dag tot dag verergerde... en hij 

kwam te overlijden. Voor zijn begrafenis kwamen de vrome mensen 

van alle kanten bijeen... en ze begroeven hem in Brêmes in de nieuwe 

kerk die hij had gebouwd... Willehad had 2 jaar, 3 maanden en 26 

dagen als bisschop gediend." 

Plecastehem is Blekte (Blecte) in Oordegem, op 16 km van Gent. 

 

* 
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Odulphus (805-854) 

Odulphus, geboren rond 765, was rond 805 pastoor van Oressoth. 

De beschrijving van zijn leven is slechts bewaard gebleven in enkele 

16e-eeuwse manuscripten, duidelijk vol "Nederlandse" aanpassingen. 

Eenmaal gewijd tot priester, wilde Odulphus het klooster ingaan. 

Zijn ouders vroegen hem dit niet te doen, maar om de kerk van 

Oressoth te verzorgen en het volk te dienen, omdat hij daar was 

geboren. Tegen zijn zin voldoet hij aan hun wensen. Kort daarna ging 

hij naar Traiectum, waar bisschop Frederik in die tijd woonde. 

Tegelijkertijd keerden de Frisii zich af van het christelijk geloof. De 

bisschop stuurde een boodschapper naar Traiectum om Odulphus te 

vragen zo snel mogelijk de Alechmere over te steken en zich bij hem 

te voegen. De bisschop stelt dan voor dat hij in deze regio blijft om het 

christelijk geloof te blijven prediken aan de mensen die nu zijn 

teruggekeerd van hun "omzwervingen". Maar Odulphus voelde zich er 

niet toe in staat. Op verzoek van de bisschop geeft hij toe, op 

voorwaarde dat hij later naar Traiectum kan terugkeren... Wat ook 

gebeurde... Odulphus stierf daar. 

Oressoth is Aarschot (Arescod) 45 km van Antwerpen en niet Oirschot volgens historici 

of Orchies volgens Delahaye. 

De Alechmere is de Alemere, dat wil zeggen de Flevum. 

 

* 

 

Fredericus (820-838) 

Acta S. Frederici, 820 

"De koning nodigde hem uit voor het diner en stuurde hem naar 

Traiectum. Toen hij bij de Rhenus was aangekomen, kwamen alle 

mensen hem tegemoet en begeleidden hem pet passend gezang naar de 

vestingstad. Daarna werd hij als bisschop geïnstalleerd in de kerk van 

de Heilige Maagd Maria, waar de martelaar Bonifatius en zijn 

metgezellen begraven lagen... en hij woonde daar lange tijd." 

Acta S. Frederici, 828 

"Hij (bisschop Fredericus) ging aan boord, en is van boord gegaan 

in Walacria. Op dit eiland ging hij de kerk binnen en gaf hij opdracht 

om intussen een tent op te zetten. Toen de bewoners hem zagen, 



TERUG NAAR DE BRONNEN 

 

67 

kwamen velen hem met respect begroeten. De meesten van hen 

hielden echter de wapens in hun handen en dreigden hem aan te 

vallen. Hij riep een vergadering bijeen waar hij aangaf dat ze zouden 

worden geëxcommuniceerd: alleen de oudsten gaven zich eraan over." 

Cartularium Radbodi, 7 februari 828 

"Geroward schenkt aan de Sint-Maartenskerk in Vetus Traiectum 

hetgeen hij volgens erfrecht bezit in de volgende plaatsen: Langhara, 

Ellenwik, Aladna, Nuazefelde, Humella, Theodon, Hesi en Asnon met 

alles wat ervan afhankelijk is in termen van land, graslanden, bossen, 

water, rivieren, alsmede 40 horigen waarvan de namen zijn gegeven. 

De akte is geschreven door Gerracarus in opdracht van bisschop 

Fredericus. Het is meeondertekend door 31 getuigen wier namen ook 

worden genoemd. De akte is aan Embriacum gegeven." 

Langhara mag dan veel plaatsen zijn, maar Haren (Hara) 10 km van Brussel lijkt het 

meest waarschijnlijk. 

Ellenwik is Elewijt (Elewyck) 18 km van Brussel. 

Aladna is Alsemberg (Alsenbergh) op 13 km van Brussel. 

Nuazefelde (zie Uazefelde) is Wassegem in Deftinge, 3 km van Grammont. 

Humella is Humelghem (Humelenghem) in Steenokkerzeel, op 15 km van Brussel. 

Theodon is Diegem (Didenghem) 8 km van Brussel of Thieudonsart in Zinnik. 

Hesi is Hees (Hesi) 15 km van Tongeren. 

Asnon is Enines (Asnines) 20 km van Tienen. 

Acta S. Frederici, 975 

"[…] Zo kwam het, dat na de dood van Fredericus' broer, bisschop 

Alfricus, en van bisschop Liudger, de mensen werden verdreven van 

die plaatsen, en de streek en de stad (Trajectum) werden verwoest en 

verlaten, totdat de goddelijke barmhartigheid Balderik tot bisschop 

van deze streek maakte, onder wiens bestuur nieuwe muren werden 

gebouwd. Er zijn nog steeds verschillende getuigen van twee 

generaties die ons vertellen dat dit alles gebeurde in de tijd van 

bisschop Balderik." 

 

* 
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Alfricus (838-845) 

23 maart 838, in Thuina 

Alfricus, bisschop van Traiectum, maakte bekend en stelde vast dat 

graaf Rodgarius de kerk van Sint Maarten in de volgende plaatsen had 

geschonken: Alatinge, Bracola, Ductinghem in de pagus Islo, Herodna 

in de pagus Hintingoe, de pagus Hintingoe, Leomeriche, de pagus 

Felua, Luona, Sulvelde, Thuina, Thulere, Uttarlo, Waganwega, 

Werdupa, Westarhesi. In ruil daarvoor zal de kerk (van Traiectum) 

een aantal eigendommen als beneficie aan graaf Rodgarius 

overdragen, die zich op de volgende plaatsen bevinden: Fumarhara, 

Gruosna, Heoa, Hesi, Lisidunon, Seist, Theotorne. 

Alatinge is Ouwegem (Aldingaheim). 

Bracola is Opbrakel (Bracla). 

Ductinghem is Duttegem (Duttinghem) in Afsnee. 

De pagus Islo is de pagus Yzer. 

Herodna is Herenthout (Herenthholt). 

De pagus Hintigoe is de pagus van Itegem (Idinghem). 

Leomeriche is Zoutleeuw (Leva). 

De pagus Felua is de pagus van de Woluwe.   

(zie hoofdstuk IV over het eiland der Bataven) 

Luona is Luingne (Luina). 

Sulvelde is Solveld in Rummen of Solveld in OnzeLieve-Vrouw-Tielt. 

Thuina is Tienen (Thiuna). 

Thuler is Thulin (Tuline). 

Uttarlo is Waterloo (Waterlos). 

Waganwega is Wagenburg in Stavele. 

Werdupa is Berdemare (Berdamara) in Vrasene. 

Westarhesi is Heze (Hesa) in Oevel. 

Fumarhara is Haren in de gemeente Bommershoven (Bomershove). 

Gruosna is Grune (Grusnes) of Gruzone in Hoei. 

Heoa is Eeuwen (Ewen, Hawen) in Broechem. 

Lisidunon is List in Schoten. 

Seist is Seis in Lotenhulle. 

Theotorne is identiek aan Theodon. 

 

* 
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Liudger (847-854) 

Schenkingsakte, Wada, 12 augustus  850 

Liudger, bisschop van Traiectum, heeft vastgesteld dat Balderik 

zijn kerk in de volgende plaatsen eigendom heeft gegeven aan zijn 

kerk: Anansati, Bomala, Ernkina, Hallouwa, Herawinna, Medua, 

Sinuinum, Teratina, Trinmithi, Uberanmalsna, Velgasse, Vuada. 

In ruil daarvoor voorziet de kerk van Traiectum Balderik van 

goederen op de volgende plaatsen: Hamarithi, Hesola, Uvia. 

Anansati is Anzegem (Ansaldengin) 

Bomala is Bomal (Bomala) 

Ernkina is Erquennes (Erchana) 

Hallouwa is Elluwe in Dikkelvenne 

Herawinna is Harveng (Harvinium) 

Medua is Meeuwen (Mewa) 

Sinuinum is Zingem (Siggingahem) of Zwijnaarde (Suinarda) 

Teratina is Tardinghen (Terdingehem) of Terdeghem (Tertingehem) 

Trinmithi is Thumaide (Tumaidas), Vremde (Frimethe) of Grimde (Grimides) 

Uberanmalsna is Malsem (Malsna) in Lotenhulle 

Velgasse is Velghe is Velghe in Anvaing.  

Vuada is een van de vele plaatsnamen afgeleid van het Latijnse "vadum",   

wat "doorwaadbaar" betekent, in onze streken bekend als "wez" 

Hamarithi is Humart (Homart) in Tohogne. 

Hesola is Hessel in Leefdaal 

Uvia is Wiau in Gaurain-Ramecroix of Wijen in Olen. 

 

* 

 

Hunger (854-870) 

Cartularium Radbodi, 18 mei 854 

"Koning Lodewijk de Duitser, op verzoek van Hunger, bevestigt de 

bisschop van de kerk van Vetus Traiectum, die werd gebouwd ter ere 

van Sint-Maarten, de immuniteit die door zijn vader Lodewijk de 

Vrome en zijn voorgangers, de Frankische koningen, werd verleend en 

die van toepassing is op alle personen en zaken die onder de voogdij 

en de bescherming van de kerk vallen. De kerk is vrijgesteld van elke 

rechterlijke macht. Hij bevestigde het nogmaals en voegde eraan toe 

dat niemand zich op het kerkelijke terrein kon vestigen. Het charter is 

gegeven in het paleis van Frankfurt." 
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Cartularium Radbodi, 1 januari 858 

"Koning Lotarius II (van Lotharingen) verklaart dat hij van 

bisschop Gunter, paleiskapelaan, en bisschop Hunger heeft vernomen 

dat de kerk van Traiectum bijna volledig verwoest is door het geweld 

van de barbaren en tot niets is herleid en dat de kanunniken die daar 

vroeger God dienden, voor een deel zijn gedood zijn en voor een 

ander deel verspreid zijn over verschillende plaatsen. Zij vragen 

daarom aan het hoofdkwartier (van het bisdom) om hen een rustige en 

veilige plaats in zijn koninkrijk toe te wijzen als troost en de toevlucht 

van de kanunniken. Daartoe geeft hij in het kanton van de "Maas" 

(Mosariorum) bij de Rura, in het hoofdkwartier van Traiectum, het 

klooster dat daar ter ere van de heilige Petrus is gesticht en "Berg" 

wordt genoemd, zodat de dienaren van God het kunnen gebruiken. De 

akte is opgesteld en afgekondigd in de abdij van Prüm." 

 

* 

 

Odilbald (870-899) 

Kronieken van Saint-Denis, 872 

"In het jaar 872, ging de koning naar de stad Utret. De prinsen van 

de Noormannen, Rorik en Rodulf kwamen om te overleggen. Hij heeft 

een overeenkomst gesloten met Roric. Van daaruit keerde hij terug 

naar Francia. Via Attiniacum komt hij aan in Soissons waar hij 

Kerstmis viert in de abdij van St. Medardus." 

Vita S. Anscharii, 876 

"Toen keizer Lodewijk II (neef van Lodewijk de Duitser) stierf, 

braken er hevige onlusten uit als gevolg van de verdeling van het 

koninkrijk, waarvan de bisschoppen soms nare gevolgen ondervonden. 

Het bovengenoemde klooster van Turholt (Torhout) kwam onder 

gezag van Karel de Kale, die besloot het te ontheffen van de rol die 

zijn vader (Lodewijk de Vrome) het had gegeven." 

Psalterium van Karel de Kale, 877 

"Karel de Kale bevestigt de bezittingen van de abdij van Nivelles/ 

Nijvel in Frisia, waaronder land en horigen in de buurt van de rivier 

Salis en de visserij in de Mervada." 

Mervada is de Meerveld in Anderlecht. 
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De Salis is de Zielbeek in Puurs. In 892 schrijft paus Stefanus II aan bisschop Odilbald 

van Traiectum, die hem had gevraagd of Brema onder de controle van het aartsbisdom 

Keulen moest staan. Bron: Muller-Bouman, O.K., nrs. 84 en 85. 

Muller-Bouman, o.c., 896 

Bisschop Odilbald, voordien steeds vermeld als bisschop van 

Traiectum, neemt deel aan de Synode van Trebur (bij Mainz) waar hij 

"Taventrensis episcopus" wordt genoemd, dat wil zeggen, bisschop 

van Deftinge. 

Cartularium Radbodi, 24 juni 896 

"Koning Zwentibold bevestigt op verzoek van Odilbald, bisschop 

van Vetus Traiectum: de rechten die door Lodewijk de Vrome, keizer 

Karel de Grote en diens vader Pepijn de Korte werden verleend, 

namelijk alle tienden van de boerderijen, de gronden, de stad en de 

handel en alles wat tot het koninklijk domein behoort. Dit geldt ook 

voor de oevers van Dorestadum. De bisschop vroeg ook dat alles wat 

de koningen ook aan de kerk van Dorestadum hadden toegewezen, 

kon worden toegepast op Daventria en Thiele en op alle andere 

plaatsen in het bisdom. Gegeven in het koninklijk paleis van Noyon." 

 

* 

 

Radbod van Trier (899-917) 

In 893 was Radbod, 40 jaar lang aartsbisschop van Trier, een 

machtig persoon. Hij was zeer bevriend met keizer Karel III de Dikke, 

aan wie hij zijn benoeming te danken had in deze hoge functie, 

evenals met zijn opvolger, keizer Arnulf. Hij steeg opnieuw in de 

gelederen toen hij de eerste kanselier van koning Zwentibold werd. 

Dit leverde hem schenking op van de lekenabdij van de abdij van 

Aefternacum. In 897 kwam Zwentibold door zijn autoritair gedrag in 

conflict met de graven van Lotharingen en vooral met die van de 

Moezelregio. Reinier Langhals, graaf van Henegouwen (Hennegau) en 

Maasgau, die ooit een van Zwentibold's meest trouwe aanhangers was, 

wendde zich van hem af en werd zelfs een van zijn felste 

tegenstanders. In 897 was Reinier, de opvolger van Radbod, voor de 

tweede keer lekenabt van Aefternacum, na eerder, blijkbaar met 

toestemming van Radbod, meester te zijn geworden van de abdij van 

Sint-Servaas in Maastricht, die behoorde tot het bisdom Trier. Koning 
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Zwentibold wilde de Lotharingse heren hard aanpakken; hij ontsloeg 

hen uit hun functie en nam hun keizerlijke leengoederen af. Deze 

maatregelen leidden tot zijn ondergang: hij werd vermoord in het jaar 

900. Radbod beschreef deze feiten later met nadruk in zijn 

Cartularium. Na 897 was Radbod's rol voorbij. Zijn naam verdween 

toen een paar jaar en verscheen plotseling weer rond het jaar 900 als 

die van de laatste bisschop van Trajectum. De identiteit van Radbod 

van Trajectum en Radboud van Trier wordt bevestigd door latere 

gebeurtenissen. 

Reginonis chronicon, 899 

"De heilige Odilbald, bisschop van Traiectum, werd destijds uit dit 

aardse leven gehaald en ging naar het koninkrijk van de hemel. In zijn 

plaats werd Radbod, de eerbiedwaardige bisschop, aangesteld." 

Vita Radbodi, 900 

"Omdat de bisschopszetel van Traiectum, als gevolg van de 

vervolgingen van de Noormannen, verlaten was, verkoos hij de stad 

Daventria voor zijn zetel, terwijl hij in zijn hart bleef denken aan de 

zetel van Traiectum en zich voorstelde dat hij daar zat, hoewel hij er 

niet mocht wonen." 

Vita Radbodi, 900 

"In 900 werd Radbod door koning Arnulf benoemd tot bisschop 

van Traiectum. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in 

Ootmarsum in Overijssel, waar hij ook overleed. Hij is begraven in 

Deventer." 

Bovenstaande tekst is afkomstig uit een zeer recente kopie. 

Johannes van Beka (circa 1350) gaf, in plaats van Ootmarsum, een 

heel andere naam: Honishem. 

Honishem is Honsem (Hundishem). 

Cartularium Radbodi, 8 juli 914 juli 

"Koning Koenraad I bevestigt op verzoek van Radbod, bisschop 

van Vetus Traiectum, de statuten van de vorige koningen, die hij had 

laten opstellen door Otto, een verwant van de koning, en graaf 

Waltger. Vanaf nu zal de kerk de immuniteit genieten zoals die haar 

door vorige koningen en keizers werd verleend." 

 

* 
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Balderik van Utrecht (918-977) 

Van Mieris, Oorkondenboek van Holland, rond 935-940 

"Terwijl ik, Balderik, onwaardig hoofd van de kerk van Utrecht, na 

het overlijden van de geachte pater en heer Radbod, 14e bisschop van 

Traiectum, werd ik benoemd tot bisschop van Utrecht, werd ik door de 

aartsbisschop, namelijk die van Keulen, bevestigd en ingewijd. Ik 

bezocht eerst de site van de kerk van Trajectum, waaraan het bisdom 

zijn naam ontleent. Toen ik daar aankwam, vond ik het, o smart !, 

verwoest door de Noormannen en volledig verlaten, terwijl de 

eerbiedwaardige kerken van mijn glorieuze patroonheilige Martinus 

en die van de Verlosser waren verwoest en in brand gestoken... Ik heb 

een brug over de gracht laten bouwen; ik heb de stad laten restaureren 

met poorten en muren om me te verdedigen tegen vijandelijke 

aanvallen. En de kerken, nobele plaatsen die gewijd zijn aan Gods 

vrede, namelijk die van mijn glorieuze patroonheilige Maarten en die 

van de Heiland, maar verwoest door de heidenen, liet ik enigszins 

herbouwen, niet zo nodig maar zoveel als mijn middelen het toeliet." 

Balderik is de eerste bisschop van Utrecht. Hij was degene die de 

kerk van Sint Maarten liet bouwen, nadat de vroegere bisschopszetel 

door zijn voorgangers was verlaten en aanvankelijk vervangen door 

Deftinge/Daventria. Hetzelfde geldt voor Anderlecht/Aefternacum en 

Weert/Werethina. 

Alle genoemde teksten en de bijbehorende locaties, zowel in de 

oorkonden van Trajectum, Werethina of Aefternacum, bevestigen de 

locatie van Trajectum in Kwatrecht en Dorestad in Doregem. Dit alles, 

met de locatie van de Rhenus, is veel consequenter dan de officiële 

geschiedschrijving. 

De bovenstaande verhandeling is een erkende vervalsing. Balderik 

kwam in Utrecht aan en zag daar Romeinse ruïnes en niet die van een 

Vetus Trajectum, vernietigd door de Noormannen. Ten bewijze: deze 

funderingen dateren uit de 10e en niet uit de 7e eeuw, en direct onder 

deze funderingen bevinden zich de Romeinse funderingen. 

De term "Vetus" betekent "oud", "vroeger" of "voorheen" en werd 

later door kopiisten toegevoegd. Het verwijst naar Kwatrecht na de 

oprichting van Utrecht. Bovendien, waarom zou men een 

bisschopszetel van amper 100 jaar oud als "Vetus" betitelen (volgens 

sommige documenten)? 
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De locatie van Echternach werd in 973 door graaf Siegfried van 

Luxemburg hervormd; voor een geheel nieuwe gemeenschap van 

benedictijnen onder de naam Aefternacum. Daarom is de manier 

waarop Theodoricus in een brief aan keizer Hendrik IV in 1192 de 

"voorgeschiedenis" van zijn klooster probeert in te vullen en aan 

Willibrordus voor te leggen, zeer onbevredigend. Om een verband aan 

te tonen, vertelt Theodoricus dat de monniken van de abdij (die 

Willibrordus zelf, op ongeveer 290 km van zijn bisschoppelijke 

hoofdzetel in Kwatrecht zou hebben gesticht - of 350 km als men 

afgaat van Utrecht -), meer dan 110 jaar na de dood van Willibrord, 

door een horde wilde kanunniken zouden zijn verdreven, die op hun 

beurt vervolgens door de monniken werden verdreven. Dezelfde 

monniken brandden van verlangen, generatie op generatie, gedurende 

ruim een eeuw tijd, om terug te kunnen keren naar hun klooster. Dit 

verslag is zeer onwaarschijnlijk, zeker waar het gaat over monniken en 

boze kanunniken. Met een grotendeels afnemend bestaan gedurende 

110 jaar (na de dood van Willibrord), gevolgd door een afwezigheid 

van bestaan van 125 jaar, is een abdij definitief uitgestorven. En de 

belangrijkste reden voor dat verval was de stagnatie van de instroom 

van Angelsaksische missionarissen, die zich beledigd voelden door de 

Karolingische bekeringsmethoden, terwijl de inheemse priesters er 

tegelijkertijd terecht de voorkeur aan gaven om te werken en te leven 

tussen hun eigen volk. Met andere woorden, de monniken waren niet 

verdreven, maar werden niet vervangen. 

Dedicationes Aefternacenses 

"In het jaar 1031 […] vond de wijding plaats van de kerk van de 

kloosterkerk van aartsbisschop Willibrordus in Echternach. […] 

Dezelfde dag werd het eerbiedwaardige lichaam van de eerder 

genoemde heilige Willibrordus verheven. Het werd geplaatst onder het 

altaar van de Heilige Drie-eenheid, dat op dezelfde dag werd ingewijd. 

In het altaar bevinden zich vijf relikwieën met de beenderen van de 

heilige." 

In 1016 werd de abdijkerk door brand verwoest. Zij werd 15 jaar 

later herbouwd en ingewijd door de bisschop van Trier. Het was in 

deze tijd dat de vermeende herontdekking van het lichaam van 

Willibrordus plaatsvond. We worden hier geconfronteerd met een van 

de belangrijkste elementen van de zaak Echternach: het bestaan van 
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twee Willibrord-lichamen (dat van Echternach en Abbeville), plus een 

derde hoofd in Aken. Het lichaam van de heilige bestaat inderdaad in 

verschillende exemplaren! In 1712, toen de schatkamer in de 

kapittelkerk van Abbeville werd geopend onder leiding van de 

bisschop van Amiens, ontdekte men een schrijn met daarin nog een 

kist van voor de 14e eeuw en versierd met afbeeldingen van 

gebeurtenissen uit het leven van Willibrordus. Die tweede kist bevatte 

meerdere zakken van zijde, waarin zich beenderen en een schedel 

bevonden. Een van de zakken had de inscriptie "Hier zijn de 

relikwieën van het lichaam van de gelukzalige Willibrord, biechtvader 

en bisschop van Frisia. "Het onderzoek van de botten toonde aan dat 

ze tot één en hetzelfde lichaam behoorden. In 1712 schonk de kerk 

van Abbeville een belangrijk relikwie aan Gravelines, beschouwd als 

de landingsplaats van de heilige. Ik heb hierboven aangetoond dat het 

hier in feite gaat om Grevelingen in Westkapelle in West-Vlaanderen. 

Toch lijken de relikwieën van Abbeville veel authentieker dan die van 

Echternach, omdat de stad nooit iets over de heilige heeft geclaimd en 

er in deze zaak ook niets te winnen heeft. Als de relikwieën van 

Abbeville inderdaad die van Willibrordus zijn, lijkt het waarschijnlijk 

dat ze daarheen werden meegenomen om ze te beschermen tegen de 

Normandische aanvallen van de 9e eeuw. 

Vóór 1031 waren er al verschillende relikwieën in omloop. Na haar 

zogenaamde ontdekking gaf de abdij van Echternach relikwieën aan 

meerdere kerken: in 1047 aan Prüm, in 1051 aan Brunswijk, in 1091 

aan Hirssow, in 1098 opnieuw aan Prüm, in 1156 aan Himmerode, in 

1170 aan Trier, in 1301 aan Utrecht en in 1315 aan Trier. 

Desondanks vertelt Echternach ons in 1498 dat het hele lichaam 

van Willibrordus nog steeds in de abdij lag! Zou de abdij het 

aangedurfd hebben om de valse beenderen te vervangen door andere 

valse beenderen, het geheel ten onrechte te vereren als lichamen en 

relikwieën? 

In het "Liber Aureus" (het Gouden Boek) van Echternach, dat 

kopieën - of liever gezegd vervalsingen - bevat van de oude 

oorkonden van de Willibrord-abdij, is het opvallend hoe vaak  men 

aan die plaats toevoegt: "ubi sanctus Willibrordus corpore requiescit" 

("waar de heilige Willibrordus lichamelijk rust"). Deze vermelding is 

in bijna de helft van de kopieën terug te vinden. Deze herhaling alleen 
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al wijst duidelijk op een vervalsing; de abdij had het niet duidelijker 

kunnen maken, hoezeer zij iedereen ervan wilde overtuigen dat 

Willibrordus inderdaad begraven was in Echternach. 
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VI 

HET EILAND VAN DE BATAVEN 

 

Volgens Einhard, biograaf en tijdgenoot van Karel de Grote, grenst 

de Karolingische residentie van Noviomagus aan de rivier de Vahalis 

in het zuiden aan het eiland van de Bataven. 

De varianten van dit toponiem zijn: Noviomus, Numaga, Numaga, 

Numago, en worden gebruikt zonder onderscheid. 

In 1018 werd in Noviomagus een handvest opgesteld door keizer 

Hendrik II, "Actum tritile Noviomago", betreffende een schenking aan 

de kerk van Paderborn. De betekenis van "tritile" is volgens de 

Dictionaire Du Cange: "wat kan worden vernietigd". Het woord is 

later aan de tekst toegevoegd. In 1044 overlijdt Gozelo I van 

Lotharingen, bekend als van Verdun, markies van Antwerpen, hertog 

van Opper- en Neder-Lotharingen. Keizer Hendrik III de Zwarte wilde 

de titels van Gozelo verdelen over zijn twee zonen: Godfried II van de 

Ardennen, bekend als de baard, zou de noordelijke deel en Gozelo II 

van de zuidelijke deel erven. Godfried, die zijn broer Gozelo II 

onbekwaam achtte, kwam in opstand tegen de keizer. Hij moest zich 

in 1045 aan de keizer onderwerpen en werd met zijn zoon in de 

gevangenis gegooid. Toen deze laatste in de gevangenis stierf, nam 

Godfried opnieuw de wapens op. Ditmaal met als bondgenoot graaf 

Boudewijn V van Vlaanderen, bekend als de graaf van Lille, ook in 

conflict met de keizer over zijn land achter de Schelde (het 

margraafschap van Valenciennes, Zeeland en het graafschap Aalst). In 

1046 veroverde Boudewijn de steden Ename en Gent en vervolgens, 

voordat hij naar Verdun ging, waarvan het graafschap was 

toevertrouwd aan bisschop Diederik, verwoestte hij Noviomagus, 

samen met Godfried. In 1048 werd Adalbert van Lotharingen, die was 

aangesteld als hertog van Opper-Lotharingen, gedood door het leger 

van Godfried in de slag bij Thuin. 
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Dit alles toont ons het geografische gebied waar het conflict zich 

afspeelt. In 1047 bouwt Albert II van Namen, de zwager van Godfried 

die de kant van de keizer had gekozen, zijn stad weer op. Waarom zou 

hij die herbouwen als die niet verwoest was geweest? 

De residentie Noviomagus werd in de eerste helft van de 11e eeuw 

vaak gebruikt door Duitse keizers. Hendrik II en Koenraad II hebben 

er vele handvesten uitgegeven, wat betekent dat ze er vaak verbleven. 

Vanaf de ontdekking van één munt met het opschrift "Niomago", 

die slechts bestaat in een enkel exemplaar in Escharen (15 km van 

Nijmegen), kwam de ROB tot de zeer overhaaste conclusie dat 

Nijmegen vanaf de 6e eeuw een belangrijk merovingisch handels- en 

bestuurscentrum was geweest. De schat van Escharen bevat ook 

munten van Hoei, Airon, Amiens, Orléans, Uzès, Viviers, Arles, 

Marseille, Sion en Colonia. Uit de aanblik van deze stukken lijkt het 

erop dat de buit van veel zuidelijker oorsprong is. Andere "Niomago" 

muntstukken zijn veel verder weg gevonden in Frankrijk. Dit bevestigt 

dat de conclusie van de ROB opnieuw een tamelijk 

onwetenschappelijke en zeer vooringenomen conclusie is. 

In de eerste historische bronnen, waarvan we zeker weten dat ze 

écht betrekking hebben op Nijmegen, heet de stad Nijmegen, 

Numegen, Numagen, Nuwemagen, Nuwemagen en andere namen van 

dezelfde soort zuiver Germaanse herkomst. Deze plaatsnamen dateren 

uit de 12e eeuw. De naam werd later gelatiniseerd, zoals dat toen in 

alle Latijnse akten en teksten de gewoonte was. Soms voegde men 

gewoon een Latijnse uitgang toe aan de naam. Men gebruikte ook een 

klassieke naam die men passend achtte. Dit gebeurde in ons geval: 

Noviomagus, hetgeen in semantisch of historisch opzicht niets met 

Nijmegen te maken heeft. Nijmegen betekent: "nieuwe vestiging in 

een voorheen bewoonde plaats". De imposante overblijfselen uit de 

Romeinse tijd bevestigen deze voormalige bewoning. Noviomagus 

betekent: "Nieuwe markt". De latinisering van Nijmegen is geen uniek 

geval: hetzelfde gebeurde met Utrecht in de 12e eeuw door de oude 

naam Uttrech in Trajectum te verlatiniseren. Er is gekozen voor een 

Latijnse naam waarvan werd gedacht dat die het inheemse toponiem 

accuraat weergaf. In beide gevallen valt het op dat men pas zeer lang 

na de latinisering van de plaatsnaam is begonnen met onnauwkeurige 

historische conclusies te trekken. 
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Het verschil in de naam van de stad tussen de gesproken taal is 

duidelijk merkbaar: "Keizer Hendrik kwam naar Neumaia en ging 

vervolgens naar Utrecht om Pinksteren te vieren (1125)", Frederik 

Barbarossa vroeg in 1189 aan zijn zoon Hendrik om zorg te dragen 

voor de paleizen Kaiserswerth en Nuwemagen. Hendrik werd geboren 

in 1165 in "Numagen", informatie die de Annalen van Keulen melden 

onder de Latijnse naam "Apud Noviomagum". Koenraad III gaf tussen 

1145 en 1151 oorkonden uit van het "palatio Noviomagi". 

Nijmegen had een Romeinse aanwezigheid (een militair kamp en 

een civiele agglomeratie ten westen van de stad) van ongeveer 70 tot 

250 na Christus. Er is geen bewijs dat de stad in de Romeinse tijd 

Noviomagus werd genoemd. Het Museum Kam in Nijmegen toont een 

steen met een Bataaf en de naam "Ulpia Noviomagus". De 

kwalificatie "ulpia" suggereert een verband met keizer Trajanus 

(begin 2e eeuw), wiens term "Ulpia" werd toegevoegd voor een 

speciale gunst aan die van de stad. De steen is echter slechts een mal 

van een originele Beierse! En om die reden bood Nijmegen zichzelf 

een herdenkingsbeeld van Trajanus aan! 

Archeologische opgravingen in Nijmegen laten zien dat de 

vondsten van de 12e eeuw direct op de Romeinse overblijfselen 

volgen. Er is geen enkel bewijs dat de stad tussen de 3e en 12e eeuw 

heeft bestaan. 

De juiste reconstructie van de geschiedenis van de stad is als volgt: 

aan het einde van de 12e eeuw werd een nieuwe nederzetting gesticht 

op de plaats van een vroegere Romeinse nederzetting. Destijds lag de 

nadruk op het in bezit nemen van nieuw land en het cultiveren ervan. 

Nijmegen is ontstaan op een belangrijk punt in de Waal en werd al 

snel commercieel belangrijk. Door de ligging op de grens van Holland 

en Gelre trok het al gauw de belangstelling van de Duitse keizers, 

vandaar de oprichting van een residentie in 1155. 

Bij opgravingen in de zogenaamd Karolingische Valkhofkapel 

hebben deskundigen van de Monumentenzorg kunnen vaststellen dat 

deze niet verder teruggaat dan het einde van de 12e eeuw. Deze kapel 

is gewijd aan Sint Nicolaas wiens cultus pas aan het eind van de 

11e eeuw in Nederland is verschenen. Deze aanwijzingen vertellen ons 

over de echte leeftijd van Nijmegen, nu gestoeld op commerciële 

overwegingen maar niet op een Karolingische residentie, waarvan de 
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12e-eeuwse kapel het enige tastbare bewijs zou zijn geweest. Ook 

mogen we niet vergeten dat de bouw van de parochiekapel (en de 

bijbehorende begraafplaats) van de inwoners van de stad op de 

trappen van een keizerlijk paleis gewoonweg ondenkbaar is. De kapel 

vervulde zijn parochiefunctie tot 1272, vanaf toen het de kapel werd 

van de in 1155 gebouwde residentie. 

Frederik Barbarossa voltooide de bouw van het kasteel in 1155. Op 

een gedenksteen die erop is aangebracht staat het volgende opschrift: 

"In het jaar 1155, nadat aan de wereld het Heil was geschonken, heeft 

keizer Frederik, verblijvend op deze aarde en vriend van de vrede, het 

oude bouwwerk van Neomagus, dat gebroken, geruïneerd en vernield 

was, gerestaureerd tot een pracht en praal die gelijk was aan de oude 

pracht en praal van weleer. Zijn stichter lijkt Julius (Caesar) te zijn die 

in niets geleek op de vredelievende herbouwer Frederik." De steen 

dateert uit die periode. Uit deze getuigenis blijkt, uit de eigen hand 

van de bouwer, dat er vóór het paleis van Barbarossa bij het Valkhof 

geen eerder kasteel had gestaan. Er stond alleen een bouwval, en de 

keizer schreef het toe aan de Romeinen. Als de residentie 

Noviomagus, in 1046 door Godfried verwoest, in Nijmegen had 

gelegen, dan zou de herinnering daaraan niet zijn uitgewist in amper 

een eeuw tijd! Dit bewijst de totale afwezigheid in die tijd van enige 

Karolingische traditie. Dit geldt des te meer omdat Barbarossa 

beweerde de gelijke te zijn van Karel de Grote en niet zou hebben 

nagelaten de Karolingische traditie van Nijmegen op te eisen als deze 

had bestaan. De echte residentie van Noviomagus werd in 1046 

verwoest, maar op een andere plaats. 

Het idee van een Karolingische residentie in Nijmegen was echter 

al in de 15e eeuw gevestigd, aangezien Willem van Berchem, 

kanunnik van de stad en kroniekschrijver, een hele passage van 

Einhard aanhaalt, waarin hij de residentie Noviomagus plaatst aan de 

oevers van de Vahalis en bij het eiland van de Bataven. Van Berchem 

ging niet verder, maar er zij ook op gewezen dat hij zich beriep op 

Gregorius van Tours (rond 550) om zijn uitspraken over Karel de 

Grote (742 - 814) te rechtvaardigen! De eerste verwijzing naar een 

relatie tussen Nijmegen en de Bataven gaat pas terug tot 1645 in het 

boek "Oppidum Batavorum seu Noviomagum" van de Nijmeegse 

pastoor Johannes Smetius. 
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Uit de Romeinse periode, die twee eeuwen duurde, werden na 

intensieve en lange opgravingen, karren met resten gevonden, genoeg 

om twee musea te vullen. Maar vanaf zeven eeuwen, en vooral vanaf 

de zogenaamde bloeiperiode van 777 tot 1046, is het niet het geringste 

archeologische overblijfsel gevonden in Nijmegen! 

De Romeinen verlieten Nederland rond 250 n.Chr.. Als de huidige 

Betuwe destijds Batua of het Eiland van de Bataven had geheten, zou 

dat toponiem na het vertrek van de Romeinen zeker zijn verdwenen. 

Van bewoning in Betuwe is pas in de 11e eeuw sprake. Pas vanaf dat 

moment hoorden we over Betuwe en Veluwe. Betuwe betekent "goed, 

vruchtbaar, bebouwbaar land" en Veluwe betekent het 

tegenovergestelde: "slecht land". Deze Germaanse toponiemen, die 

onafscheidelijk zijn door hun etymologie, kunnen niet op 

verschillende tijdstippen, de een vóór Christus, de andere 

enkele eeuwen later, zijn verschenen. Het is een kwestie van gezond 

verstand dat ze gelijktijdig verschenen na de transgressies. De term 

Bataves betekent "mannen van goed humeur". Bataven en Betuwe 

hebben alleen hun bijvoeglijk naamwoord gemeen (bet - bat: "goed"). 

Het is uit dit ene gemeenschappelijke punt dat een heel stuk van de 

Nederlandse geschiedenis is getekend. Bovendien, als we Nijmegen 

en Noviomagus niet verkeerd begrepen hadden, had niemand het idee 

gekregen om Betuwe en Bataven met elkaar in verband te brengen. 

De plaatsnamen van de Veluwe en Betuwe verschenen in 

geschreven vorm aan het begin van de 11e eeuw. Sommige teksten uit 

de 9e eeuw citeren de "Felowa", "Welloe", "Felua" en "in pago 

Batawi". Deze vermeldingen zijn het meest verdacht, omdat ze 

afkomstig zijn uit latere, vooral in de 12e en 13e eeuw vastgestelde 

inventarissen. Deze inventarissen stonden vol met kopieën en 

uittreksels van zogenaamde charters met min of meer verborgen 

aanspraken op eigendom of rechten. Deze lijsten hebben dus geen 

enkele historische waarde. Historici hebben ook interpretaties en 

lokalisaties aangenomen die de kopiisten van die tijd niet eens durfden 

te overwegen. Laten we ook niet vergeten dat veel door de 

Noormannen verwoeste kloosters onder dezelfde naam, maar op een 

heel andere plaats, zijn herbouwd. 

De enige Romeinse overblijfselen die in Betuwe gevonden zijn, 

dateren niet ouder dan 50 n.Chr., toen de Bataven zich rond 100 v.Chr. 
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in een nieuw gebied vestigden (ze kwamen voort uit de Chatti, 

waarvan ze zich afscheidden na interne onenigheid), maar Julius 

Caesar beschrijft het gebied dat rond 50 v.Chr. veroverd werd. Van dit 

alles is er geen spoor te vinden in Betuwe. 

In 1015 schonk Heribert, aartsbisschop van Keulen, de kerk van 

Zetten aan de kerk van Deutz. Volgens de tekst was de kerk "in de 

pagus, gewoonlijk genaamd Betua". De akte heeft betrekking op 

Betuwe, zodat de vermelding "gewoonlijk" volledig ongepast zou zijn 

als Betuwe inderdaad het oude Bataafseiland was, bekend sinds de 

Romeinen en beschouwd als een klassiek concept. Er zij ook aan 

herinnerd dat de oude auteurs het eiland der Bataven beschrijven als 

een vierkant grondgebied van 80 mijl naar de zijkant, of ongeveer 

170 km, en dat Betuwe slechts 90 mijl voor een oppervlakte van 

ongeveer 1400 km² heeft. Onze zeer kleine Betuwe heeft niet eens 

voldoende oppervlakte om de ongeveer honderd toponiemen van de 

oorkonden van Lauresham te kunnen herbergen. 

 

* 

 

De volgende teksten hebben betrekking op het eiland der Bataven 

op de andere gebieden die ik in het voorgaande al heb gelokaliseerd. 

Ermenricus, 8e eeuw 

"De Rhenus, die door Francia stroomt, mondt uit in de oceaan, en 

waar zij samengaat met de rivier Wandalus, wordt zij tweehoornig 

genoemd omdat zij van daar in twee lopen verder stroomt." 

Aimon, ca. 980 

"Na ontvangst van een deel van het water van Rhenus, dat Vacalus 

heet, maar dat door de mensen Walis wordt genoemd, vormt het (de 

Mosa) het eiland van de Bataven, dat door de inheemsen Battue wordt 

genoemd." 

"De Rhenus zelf vormt in zijn loop misschien wel honderd 

eilanden, waarvan het belangrijkste het eiland van de Bataven is. 

Cartularium Radbodi, 9 juni 726 

"De hofmeier Karel Martel, zoon van Pepijn van Herstal, geeft aan 

de kerk van Marithaime, die werd gesticht ter ere van de Heiland onze 



TERUG NAAR DE BRONNEN 

 

83 

Heer Jezus Christus, van de Heilige Maria Moeder van God, van de 

apostelen Petrus en Paulus en Johannes de Doper, welke kerk is 

gevestigd in de pagus van Batua en onder zijn jurisdictie valt en die 

Helisthe heet, in dezelfde plaats Marithaime: alles wat Everhardus ooit 

bezat voordat hij de koning verraadde en in zijn ontrouw aan de 

koning der Franken buiten het land had samengespannen met de 

ongelovigen. Deze goederen waren tevoren door koning Childebert III 

geschonken aan de vader van Karel Martel, Pepijn van Herstal, en 

door Karel verkregen door middel van erfrecht. Bisschop Willibrordus 

kreeg van hem in recht en beheer: de stad Heliste, die met een andere 

naam Marithaime heet, met alles wat Everhardus er bezat en alles wat 

Everhardus in Batuva bezat." 

Elisthe. Er zijn verschillende Elst's, waardoor het onmogelijk is om deze plaatsen precies 

te lokaliseren. Men kan ook aannemen dat Elisthe een vervorming is van Aalst 

(Alosta), een toponiem dat ook wijdverbreid is. Brecht, waar u een Horst en een 

Meerheit kunt vinden, is ook voorstelbaar. 

Vita S. Werenfridi, 726 

"Willibrord, die uit Gods wil de zetel van Traiectum bezette, 

vertrouwde hem (Werenfried) een zekere plaats in zijn diocees toe, 

Elst genaamd, die hij kort daarvoor van Karel (Martel) had ontvangen 

om er het heilige geloof te prediken. Er is een zeker eiland, dicht 

bevolkt, genaamd Batua, dat omringd wordt door de rivieren van de 

Rhenus... Hij bouwde ook een kerk in Westervoert, die, zoals we 

weten, is gelegen aan de oever van dezelfde Rhenus... Hij stierf in 

Westervoert... en werd begraven in Elst." 

Vita Werenfridi is uitsluitend bekend uit een 14e-eeuws verslag, 

geschreven in Utrecht. De auteur beschrijft het eiland der Bataven als 

dichtbevolkt, wat de Betuwe bij voorbaat uitsluit, omdat daar geen 

belangrijke archeologische overblijfselen zijn gevonden uit deze 

periode. Er zijn te veel plaatsen die Elst worden genoemd om het 

precies te lokaliseren. Misschien is het Elst, bij Hoegaarden. 

Westervoert is te recent en daardoor vervormd om het goed te kunnen 

lokaliseren. 

Kronieken van de Abdij van Saint-Bertin (in Saint-Malo) 

"(In 837) De Noormannen verbleven daar (in Frisia) een tijdlang 

om de buit op te eisen en te verzamelen en trokken daarna met een 

zelfde woestheid naar Dorestadum waar ze ook een hoge prijs eisten. 
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De keizer vernam dit alles terwijl hij op reis was. Hij haastte zich naar 

zijn fort Noviomagus in de omgeving van Dorestadum." 

De nabijheid van Noviomagus met Dorestad is geen argument 

tegen de officiële geschiedschrijving, maar ondergraaft wel de stelling 

van Delahaye, dat Noviomagus in Noyon en Dorestad in Audruicq zou 

liggen, plaatsen die 190 km van elkaar verwijderd zijn. 

In 847 vielen de Noormannen Dorestad en het eiland van de 

Bataven aan, dat zij daarna bezet hielden. In 851 "plunderden de 

Noormannen Frisia en Batua en na zich in woede te hebben verspreid 

tot bij het Gentse klooster van St. Bavo, staken zij alles in brand." In 

881, "doorkruisten de Noormannen Franconia en Lotharingen en 

vooral het grondgebied van de Morini, de Menapii en de Bracbatenses 

(de Bracbant, de voorvader van Brabant, was gelegen tussen Dendre 

en Schelde), de streek die aan de Schelde grenst en die zij in brand en 

bloed zetten. Van daaruit voeren ze de Wal op en staken ze de hele 

Batua en het paleis van Noviomagus in brand." 

De nabijheid tussen Dorestad, Gent, de Schelde, het gebied van de Morini, de de Menapii, 

de Bracbati en Noviomagus bevestigt de ligging van het laatstgenoemde in de buurt 

van Namen. Interessant is de relatie tussen de Schelde en Vahalis in de laatste tekst, in 

plaats van de gebruikelijke term Rhenus. 

 

* 

 

Het volgende citaat staat me toe om mijn locatie van het eiland 

Bataven te introduceren. In 1120 noemde graaf Arnoud van Kleef 

plaatsen "in de pagus Batuano onder onze bescherming en voogdij". 

Delahaye maakt van Arnoud van Kleef een "voogd" van het 

graafschap Vlaanderen, wat hem in staat stelde een argument toe te 

voegen ten gunste van zijn locatie van de Batua in de omgeving van 

Béthune en Noyon. Nooit eerder had een graaf van Kleef zo’n titel 

bezeten; de graaf van Vlaanderen in de tijd was Karel de Goede. De 

locatie van Delahaye houdt geen rekening met de aanwezigheid van 

de Atrebati, Ambiani en Viromandi tussen die twee steden. Wat hij 

met de Peutinger Kaart doet, zullen we in het volgende hoofdstuk 

zien. De traditionele geschiedschrijving, vanwege de nabijheid van het 

graafschap Kleef en de Betuwe, heeft nooit aan zichzelf getwijfeld, 

omdat de graven van Kleef mogelijk best wel bezittingen hadden in 
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het naburige Gelre. Etymologisch gezien zijn er zelfs enkele zeer 

correcte toponiemen in de Betuwe. Maar zoals we al hebben gezien, 

kan die niet de Batua zijn. 

Het hele punt van de tekst is de formulering "onder onze 

bescherming en voogdij". Dit betekent in de eerste plaats dat deze 

plaatsen relatief dicht bij het land van Arnoud van Kleef lagen, die er 

toen tijdelijk verantwoordelijk voor was. Het graafschap Kleef lag 

naast het landgraafschap Brabant en het graafschap Gelre. Het 

Prinsdom Luik, grenzend aan het zuiden van Gelre, was bijna een 

buurland. Ten tweede, om Arnoud als beschermer van deze steden te 

kunnen aanwijzen, moet men ervan uitgaan dat daar onrust zou 

heersen, die hen belette om normaal te regeren. De graaf van Gelre 

was in die tijd Gerard IV van Wassenberg, uit de Flamens (of 

Flaminius) dynastie van Antoing, en de landgraaf van Brabant was 

Godfried I van Leuven. Deze graafschappen hadden destijds geen 

onenigheden die een voogdij vereisten. 

Het Prinsdom Luik was wél het toneel van een opvolgingsoorlog. 

Bisschop Otger stierf in 1119 en er werden twee kandidaten gekozen: 

de ene - Alexander van Gulik - door keizer Hendrik V en de andere 

- Frederik van Namen - door de paus. Op 27 mei 1121 overleed 

Frederik, waarschijnlijk vergiftigd. Arnoud van Kleef kon natuurlijk, 

zij het onder voorbehoud, gedurende deze twee oorlogsjaren, waarin 

het prinsbisdom niet door een prins-bisschop kon worden bestuurd, 

zijn benoemd tot voogd.  

De plaatsen die Arnoud van Kleef noemt, worden in de volgende 

akten vermeld: van de koning van de Franken Theuderik III, die in 

674 de schenkingen aan de abdij van Saint-Vaast in Arras bevestigde: 

"[...] in de pagus van de Atrebati; in Vermandois; in Batua Rexnam, 

Wlfaram en de kapel van Rothem, en het andere Rothem; in de pagus 

Hasbanio en Ribuario...", van paus Stephanus III (765): "in de pagus 

Batua, die wordt bewaterd door de Rhenus met zijn twee hoorns, de 

plaatsen Rexnam, Ulfaram en de daar gelegen kapel, Rotheim aan de 

rivier de Versia, en ook in het andere Rotheim", van paus 

Johannes VIII (876): "in de pagus Batua, die wordt bewaterd door de 

Rhenus met twee hoorns, de plaatsen Rexnam, Vulfaram en de daar 

gelegen kapel, en Rotheim", van Karel de Kale (877), die de 

schenking van Theuderik III bevestigt: "in Bathua Rexan, Vulfaram en 
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de kapel, Rothem en het andere Rothem" en van paus Benedictus VIII 

(1024): "in de pagus Batuano, Wulfaram, Rexne; de plaats die Rothem 

heet." 

Rixna is Riksingen (Rixenges /Rixhen). 

Ulfaram is Waleffe Saint-Georges (Walavië). 

Beide Rothem hebben veel mogelijkheden die perfect bij elkaar passen. 

De vermelding van de rivier de Versia is verdacht omdat deze slechts één keer wordt 

genoemd. In de regio hebben verschillende rivieren een overeenkomstige etymologie. 

Theuderik III plaatst de Batua tussen de Vermandois en de pagus 

Hasbanio (het oostelijke deel van het huidige Haspengouw/Hesbaye), 

die Delahaye vervormt tot het "kanton Haspres", wat totaal onjuist is. 

De nabijheid van de Menapii, de Bracbatti en de verbinding tussen 

de Schelde en de Vahali laten ons toe om ongeveer het eiland van de 

Bataven in Belgisch Brabant te lokaliseren. Een tekst uit de Hoge 

Middeleeuwen plaatst het Eiland van de Bataven tussen de Vlamingen 

en de Legia. De officiële geschiedschrijving maakt opnieuw geen 

gebruik van deze precisie. Delahaye interpreteert de vermelding van 

de Legia als de Leie/Lys, wat absurd is: hoe kunnen we spreken van 

een territorium tussen Vlaanderen en Leie als de Leie zelf in 

Vlaanderen ligt? Legia is inderdaad het Latijnse hydroniem van de 

Leie, maar ook hier is dat een generieke term, wat "overvol en 

vloeiend" betekent in de Keltische (Gallia Transalpina) taal. Het 

gezond verstand leidt ons meer naar de Legia, een beek die haar 

oorsprong vindt in Ans en uitmondt in de Maas in Luik. Dit bevestigt 

de ligging van het eiland Bataven: tussen Vlaanderen en de Legia 

betekent: Belgisch-Brabant. 

Het verloop van de Vahalis is als volgt: het is eerst de rivier de 

Hoyoux die in Verlée ontspringt, dan schuin naar Pont-de-Bonne om 

de Vyle te worden tot Sorée, alwaar hij uitmondt in de Samson, ook 

wel Houyoux genoemd; na verschillende rivieren van 2 tot 3 km 

mondt hij uit in de Maas in Lives-sur-Meuse in de buurt van het bos 

van Wanchalle, zoals Julius Caesar heeft uitgelegd: "De Mosa [...] na 

ontvangst van een arm van de Rhenus, bekend als de Vacalus, vormt 

het eiland van de Bataven... "Hier plaatst hij de grens van het eiland 

van de Bataven, de Vahalis is de zuidelijke grens. Het parcours gaat 

verder in de rivier de Houyoux van Namen naar Villers-lez-Heest. 

Het is niet verwonderlijk dat de loop van de Vahalis door de Maas 

wordt "doorgesneden" en dat we de voortzetting van de Maas 
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stroomopwaarts vinden (we volgen haar loop van oost naar west), 

terwijl de Maas de andere kant op stroomt: volgens de teksten stroomt 

de Vahalis niet alleen in de Mosa maar ook in de Rhenus. 

Het verloop van de Vahalis gaat verder in de vorm van de Houyoux 

naar Villers-lez-Heest, dan via l’Orneau, bereikt de Orne (een ander 

generiek hydroniem!) bij Cortil-Noirmont, dan de beek van Cortil-

Noirmont, dan de beek van Corbais en de Train om vervolgens de 

Dijle in te stromen. In Oud-Heverlee wordt de Vahalis de Vaalbeek en 

vervolgens de Velp om bij Halen zijn loop te beëindigen in de 

Rhenus. 

De link tussen Hoyoux, Houyoux, Vyle, Vaalbeek, Velp en Vahalis 

is etymologisch correct. Hun evolutie toont zelfs de geografische 

grens aan tussen de Romaanse en Germaanse talen; Laten we niet 

vergeten dat het eiland van de Bataven wordt beschreven als zijnde op 

de grens tussen Gallia en Germania. Hoyoux en Houyoux hebben een 

gemeenschappelijke etymologie omdat ze vroeger "Hoio" en 

"Hoiolus" werden genoemd, een Keltisch woord dat "bleek" betekent. 

Vyle, Vaalbeek, Velp, Vahalis en Waal komen uit de Germaanse 

"falwa" die precies dezelfde betekenis heeft als "hoio": bleek. Velp's 

"-p" komt van "-apa" wat "water" betekent. 

Vanaf deze locatie van de Vahalis is het nu mogelijk Noviomagus 

te vinden, aan de oever van de Vahalis, in het zuiden van het 

Nederlandse land. De plaats staat bekend als Noviomus, Numaga, 

Numago, zonder onderscheid gebruikt. Dit is Namen, waarvan de 

etymologie nooit werd uitgelegd en bekend staat als Namuco, Namon, 

Namucho en Namugo. Zoals gewoonlijk proberen we het toponiem uit 

te leggen met een Germaanse antroponie... " Namo"! Het is altijd 

dezelfde oude Germaanse eigennaamtechniek die wordt gebruikt 

wanneer de vaardigheden van etymologen hun grenzen bereiken. Je 

zou mijn locatie kunnen verwijten, dat Namen nooit Noviomagus of 

Numago is genoemd, en daar kan ik op antwoorden dat niet alleen de 

Namugo of Namuco-formulieren volledig compatibel zijn, maar ook 

dat de teksten waar deze toponiemen worden gebruikt automatisch aan 

Nijmegen worden toegeschreven, dus noodzakelijkerwijs zijn er geen 

citaten uit Nijmegen onder deze namen te vinden! 

In tegenstelling tot Nijmegen heeft Namen een buitengewone 

archeologische rijkdom, die het beroemde Karolingische Noviomagus 
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waardig is. De continuïteit van de bezetting van de site, van de 

Romeinen tot de Karolingers, staat vast, het paleis van Karel de Grote 

bevindt zich binnen de citadel en werd later gebruikt door de graven 

van Namen. Er is ook een stuk uit de 5e eeuw met de inscriptie 

"Namuco C", geïnterpreteerd als "Namuco Civitate", hoewel Namen 

officieel nooit een civitas was. Deze vermelding gaat heel goed samen 

met de civitas van de Bataven. Noviomagus zou vóór de bouw van het 

koninklijk paleis een zekere betekenis hebben, wat het geval is voor 

Namen als we verwijzen naar de ontdekkingen die op de site zijn 

gedaan, terwijl Nijmegen uitblinkt door de afwezigheid van resten. 

Dit laat ons toe de gebeurtenissen van 1046 beter te begrijpen: 

Boudewijn van Vlaanderen nam Ename en Gent in beslag, alvorens 

naar Verdun te gaan, waar hij Noviomagus met Godfried van Brabant 

vernietigde. Namen is precies op weg van Gent naar Verdun! Het jaar 

daarop herbouwde Albert II van Namen zijn stad terwijl er geen 

enkele tekst over de verwoesting van de stad staat. 

We kunnen ook de moord op Godfried de Noorman lokaliseren: in 

885, "Godfried maakte aanspraak op Confluentes (Koblenz), 

Andrenacum (Andernach) en Sinsicha (Sinzig), waar er een overvloed 

aan wijn was... De edelen die naar een onderhoud met de bisschop van 

Keulen waren gestuurd, vertrokken uit Keulen naar de Batua. 

Godfried ging naar een plaats genaamd Herispich waar de Rhenus en 

de Wal samenkomen. Godfried werd samen met alle Noormannen in 

de Batua vermoord. "Dit jaar viel keizer Karel de Dikke de 

Noormannen aan in hun Leuvense kamp en leed een nederlaag. 

Herispich is Kersbeek (Cersbeche/Crisbeca), 25 km van Leuven. De etymologie past 

perfect. De stad ligt op de Velp, dat wil zeggen de Vahalis, niet ver van de plaats waar 

ze samenstroomt met de Rhenus, zoals ik haar in het hoofdstuk gewijd aan de stad 

plaats. Het is moeilijk om deze samenvloeiing te lokaliseren, juist vanwege de 

ontwikkeling van de rivieren door de eeuwen heen. Het kan echter worden geschat dat 

het in de buurt van Halen ligt.   

Officieel is Herispich gevestigd in Lobith, vlakbij Spijk, wat absurd is. Spijk, waarvan 

de etymologie identiek is aan die van Spyker bij Duinkerken, komt uit Spicarium, wat 

"graanschuur" betekent. Herispich betekent "aan de kromming van de beek". 

Kersbeek ligt naast de kromming van de Kapellebeek. Zo heeft Herispèche, in de 

provincie Luik, precies dezelfde etymologie en bevindt het zich in dezelfde 

topografische situatie. 

 

* 
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In 68 n.Chr. werden een cohortprefect, Claudius Civilis en zijn 

broer Julius Paullus, van Bataafse adel, verdacht van een complot 

tegen Nero. Paullus werd onthoofd en Civilis werd overgeleverd aan 

de keizer. Galba, Nero's opvolger, liet Civilis vrij en liet hem 

teruggaan naar Germania. Na Galba's dood braken er bloedige 

gevechten uit tussen verschillende groeperingen. Civilis maakte 

gebruik van deze desorganisatie en de Gallische opstanden die net 

waren uitgebroken om de strijd tegen Rome aan te gaan. Het 

Romeinse Rijk beschouwde de Gallische opstand als het resultaat van 

de interne verdeeldheid van het Rijk, maar met het verschijnen van de 

Bataven in het conflict veranderden hun gedachten. De Bataven 

hadden nog steeds een speciale plaats in het Rijk: vrijgesteld van 

belastingen in ruil voor hun activiteiten als huurling, waarmee zij 

Rome hadden geholpen om Gallia en Germania binnen te vallen. De 

Bataafse huurlingen kunnen worden vergeleken met de benaming 

"Brabançons" voor huurlingen en struikrovers uit de Middeleeuwen. 

Civilis liet zijn opstand aanvankelijk doorgaan als steun aan de 

partij van Vespasianus tegen Vitellius. Deze laatste was een generaal 

van de legioenen in Germania en organiseerde een grote troepenmacht 

waarbij zelfs ouderen en zieken werden opgeroepen, alleen om hen te 

dwingen hun mobilisatie te laten afkopen. De ware bedoeling van 

Civilis om het eiland van de Bataven en de andere volkeren van Gallia 

en Germania te bevrijden van de Romeinse bezetting werd al snel 

duidelijk. 

De eersten die zich bij de opstand van Civilis aansloten waren de 

Cananefati, een tak van de Bataven die zich in de buurt van het 

Flevum vestigde en waarvan Lugdunum Batavorum (Londerzeel) de 

belangrijkste stad was. Hun leider, Brinno, deed een beroep op de 

Frisii, de buren van de vorigen die zich ongeveer tussen Brugge en de 

Laak bevonden. Andere in Mainz gestationeerde Bataven sloten zich 

ook aan bij de beweging. Deze alliantie viel de Romeinen aan die in 

de buurt van de zee gelegerd waren. Dat liep uit op een nederlaag voor 

Vitellius, die daarna een leger bijeenbracht met de Nervii en Tungri. 

Een deel van de Romeinse vloot en enkele Tungri sloten zich aan bij 

Civilis. Het gerucht dat het eiland van de Bataven bevrijd was van de 

Romeinen verspreidde zich snel en veel Gallische edelen kozen nu 

partij voor de Bataven. Flaccus Hordeonius, landvoogd van Germania, 

stuurde de legaat Munius Lupercus erheen met twee legioenen van 
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Ubii (Colonia) en Treviri. Lupercus werd gedood en de Ubii, de 

Treviri en een groot aantal Tungri sloten zich aan bij de Bataven. Deze 

coalitie belegerde Vetera (Opoeteren), dat de Romeinen hadden 

versterkt en waarvan ze de burgerlijke nederzetting in de buurt van het 

militaire kamp hadden vernietigd om te voorkomen dat de Bataafse 

bevolking zich daar zou vestigen. 

Vetera, of Vetera Castra, en niet Castra Vetera zoals sommigen het noemen om te 

proberen haar te lokaliseren, wordt traditioneel in Xanten geplaatst. Het ligt op 

dezelfde plaats, een paar kilometer verderop, als Colonia Trajana, hoewel de teksten 

het erover eens zijn dat ze ongeveer 40 mijl van elkaar liggen. Vetera is gelegen op 

het grondgebied van de Cugerni en Colonia Trajana op het grondgebied van Baetasi. 

De etymologie van Vetera wordt niet uitgelegd. Door het te vestigen in Opoeteren 

(Votra, Uotra), dat zijn naam ontleent aan de rivier de Bosbeek die vroeger Uotra of 

Votra heette. De echte naam van de stad is wel Vetera en niet Castra Vetera, deze 

manipulatie maakt het mogelijk om te rechtvaardigen en zelfs te legitimeren dat er 

geen spoor van het toponiem blijft bestaan, aangezien het castrum is vernietigd. 

In het kielzog van Vetera hebben de Bataven zich ook meester 

gemaakt van Vindonissa (Windisch), Moguntiacum (Mainz) en 

Colonia Agrippina (Keulen). Legaat Caius Dilius Vocula slaagde erin 

de Bataven van Vetera af te weren, maar omdat hij deze overwinning 

niet had uitgebuit, keerde Civilis al snel terug. Vitellius stierf eind 69, 

gestenigd in Rome en vervolgens aan een haak meegesleurd en in de 

Tiber gegooid. Zijn verdwijning stelde Civilis in staat om vooruitgang 

te boeken en vele Galliers en Germanen vrij te laten. Civilis zwoer 

 

Het eiland der Bataven 
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toen een eed van trouw aan Vespasianus aan zijn troepen. Vocula 

verzamelde opnieuw het 22e legioen in Novaesium (Neuss) en 

vervolgens in Geldupa (Gellep), terwijl de Bataven de belegering van 

Vetera (Opoeteren) voortzetten. Het 22e legioen plunderde het 

grondgebied van de Cugerni, die partij hadden gekozen voor Civilis. 

Het gebied van de Cugerini was gelegen rond Genk tot Mönchengladbach en de 

etymologie van "Cugern" komt van de Nederduitse "Cuk", dat "polder, op het water 

gewonnen land" betekent, wat zeer in lijn is met hun grondgebied. Deze wortel is te 

vinden in de steden Cuxhaven in Duitsland en Cucq aan de Opaalkust.  

Het beleg van Vetera viel samen met dat van Gelduba, en Civilis 

stuurde enkele cohorten om de districten van Asciburgium 

(Asberg, nabij Moers) aan te vallen. Plotseling kwamen de 

Romeinen in het voordeel dankzij hulptroepen uit Neuss en 

Mainz. De Bataven vluchtten, behalve in Vetera, waar de 

belegering aanhield. Civilis slaagde er uiteindelijk in om het in 

te nemen terwijl Vocula zijn winterkwartier betrok in Neuss: 

ook Gelduba werd ingenomen door de Bataven, die slechts op 

een korte afstand van Neuss hebben halt gehouden. Hordeonius 

werd vermoord door Vocula's troepen die een muiterij 

lanceerden nadat ze het geld hadden ontvangen dat ze van de 

gouverneur eisten. Vocula wist te ontvluchten, vermomd als 

slaaf, en ging op weg met het 4e en 18e legioen, die zich hadden 

laten overhalen om hem te vergezellen om Mainz te verdedigen, 

 

De vijf  pagi van de Bataven 

 



TERUG NAAR DE BRONNEN 

 

92 

dat werd belegerd door de Chatti (waar de Bataven uit waren 

voortgekomen), de Usipeti (buren van de Menapii en de 

Bataven) en de Mattiaci (buren van de Chatti en de Bataven). De 

Usipeti probeerden het land van de Menapii binnen te vallen 

nadat ze de Rhenus waren overgestoken. Zij vestigden zich 

tussen deze laatsten en de Bataven. 

De Mattiaci, die Delahaye als onbekend omschrijft, zijn gewoon de inwoners van de stad 

Mattium, de hoofdstad van de Chatti, die we ongeveer in de Ferrain (rond Tourcoing) 

kunnen vinden.  

Tacitus plaatst de Chatti in een streek vanaf het Hercynische woud, in een land van 

uitgestrekte heuvelketens, die geleidelijk overgaan in de vlakte van Germania.  

Het Hercynische Woud komt ook voor in een middeleeuwse tekst over Henegouwen, die 

relatief onnauwkeurig is, hoewel het Woud van Mormal er een overblijfsel van is. Het 

land van de Chatti strekte zich bijna uit van de Mont des Cats tot de "Vlaamse 

Ardennen", de naam die Omer Wattez had gegeven aan het heuvelachtige land tussen 

Schelde en Dender. Hun hoofdstad, Mattium, was Mater (Materna) bij Oudenaarde. 

De profetes Velleda, van het Germaanse volk van de Bructeri, had 

het einde van Rome aangekondigd en brand van het Capitool (in 69) 

leek haar voorspellingen te bevestigen, zodat vele edele Galliers zich 

bij de Bataafse opstand aansloten. De belangrijkste waren Classicus en 

Tutor in de Treviri (Trier) en Sabinus bij de Lingonenses (Langres). 

Ze ontmoetten elkaar in Keulen, in gezelschap van de Ubii en de 

Tungri. Brinno, de aanvoerder van de Cananefati, was verbannen door 

Civilis, omdat hij geprobeerd had de Bataven terug naar de Romeinse 

kant te brengen. Deze had in Keulen in januari 70 een ontmoeting met 

Vocula, die hem een klein leger toevertrouwde. Vocula's troepen, die 

nog steeds Vetera bezet hielden, hadden honger en waren uitgeput, 

legden een eed van trouw af aan Civilis. De Bataven hebben hen 

vervolgens afgeslacht en Vetera in brand gestoken. Het 14e legioen 

vertrok van Neuss naar Trier, wat de aansluiting van Keulen bij Civilis 

mogelijk maakte. De opstandelingen trokken naar het zuiden en 

verwoestten alle militaire kampen behalve Mainz en Windisch. Zij 

kregen vervolgens hulp van de Nervii en Baetasii (die Delahaye als 

onbekend beschrijft, terwijl sommige historici ze terecht in de buurt 

van Geetbets plaatsen, hoewel de etymologie van deze plaats 

afkomstig is van de rivier Gete en "Beek"). De opstand werd zo 

wijdverbreid dat Rome acht legioenen naar het theater van de 

operaties stuurde. 

De nieuwe generaal van de Romeinse legers, Cerialis kwam aan in 

Mainz. Hij marcheerde met zijn troepen naar Riol, en trok daarna 
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Trier binnen. Hij riep de Lingoni en Treviri bij zich en voedde de oude 

rivaliteit tussen de Galliers en de Germanen. Onder de Germanen 

ontstonden tactische meningsverschillen. Classicus lanceerde een 

aanval op Trier, die mislukte en ervoor zorgde dat de Ubii hem in de 

steek lieten. Met de hulp van Frisii en Chauci (identiek aan de Cokingi 

die in middeleeuwse teksten als Frisii worden genoemd en die 

dezelfde etymologische wortel hebben als de Cugerni; ze woonden in 

een deel van de Vlaamse kust), trokken de Bataven richting Keulen. 

Het werd een tweede nederlaag. De Nervii en Tungri gaven zich over 

na een aanval van het 14e legioen. Ondanks de overwinning van de 

Cananefati op dit legioen en de overwinning van Classicus op de 

Romeinse cavalerie bij Neuss, verzamelde Civilis zijn troepen bij 

Vetera (Opoeteren). Cerialis achtervolgde hem met drie legioenen. 

Civilis liet de Rhenus afdammen met een dijk, waardoor een groot 

gebied rond de stad onder water kwam te staan en de zwaarbewapende 

Romeinen sterk werden gehinderd. Een verrader wees Cerialis in de 

goede richting om de Germanen in de rug aan te vallen. De Bataven 

vluchtten dieper het eiland van de Bataven in. De oorlog was bijna 

voorbij, hoewel er toch nog een geduchte tegenaanval plaatsvond. 

Civilis viel op vier plaatsen tegelijk aan: in Arenacum (Héron, op 

enkele kilometers van Namen), in Batavodorum (dat algemeen als 

identiek aan Noviomagus wordt beschouwd, d.w.z. Namen) en in 

Grinnes en Vada. Deze laatste worden in de teksten zeer dicht bij 

elkaar geplaatst.  

Grinnes wordt traditioneel beschouwd als Rhenen, Tiel of Rossum en Vada, Wageningen 

of Veenendaal. Deze locaties zijn volstrekt onjuist en nergens op gebaseerd, zowel op 

vlak van archeologie als etymologie. Grinnes, elders bekend als Grinnibus, is 

Grinfaus ten zuidwesten van Nivelles en Vada, waarvan de etymologie betekent 

"doorwaadbaar" (van het Latijnse Vadum) en Manieren (Wadeias) bij Genappa. Uit 

"vadum" komen de vele "Wez" uit Noord-Frankrijk en België, een etymologie die 

volledig ontsnapt is aan officiële historici als Delahaye. 

Deze aanvallen mislukten en Cerialis verwoestte daarna het eiland 

van de Bataven. Ondanks enkele andere schermutselingen en kleine 

Bataafse successen was nu de opstand onder controle. Cerialis riep 

Civilis, die op de vlucht was, bij zich. Zij ontmoetten elkaar aan de 

oevers van de Navalia (de Nahe die bij Bingen uitmondt in de Rijn), 

aan weerszijden van een brug die tijdens de opstand was vernield. Na 

meer dan een jaar van strijd onderwierp Civilis zich opnieuw aan het 

gezag van Rome.  
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VII 

DE PEUTINGER KAART 

 

De Tabula Peutingeriana is een 13e-eeuwse kopie van een oude 

Romeinse kaart, herontdekt in 1494 door Conrad Celtes in een 

bibliotheek in Worms. Konrad Peutinger erfde haar in 1504 van zijn 

vriend Celtes en was van plan haar te publiceren, waar hij echter niet 

toe is gekomen, omdat hij eerder was overleden. De kaart werd voor 

het eerst gepubliceerd in 1598 door Moretus in Antwerpen. 

Deze "Tabula" is een wegenkaart van het Romeinse Rijk, bestaande 

uit elf bladen, waarvan het twaalfde verloren is gegaan. De kaart is 

samengedrukt, wat het voor een leek vrij moeilijk maakt hem te lezen. 

Sommige details, zoals de nabijheid van de zee of de rivieren, zijn 

echter wel te vertrouwen. De routes zijn meestal van links naar rechts 

getrokken, wat voor sommige routes niet echt representatief is voor de 

werkelijkheid. De wegen worden aangegeven met rechte lijnen en de 

afstanden (althans voor Gallia en omgeving) Gallische mijlen, die 

overeenkomen met 1,5 Romeinse mijl, oftewel 2,22 km. Er zijn 

meerdere grote fouten op te merken, zoals de afstand tussen Cambrai 

en Hermoniacum, die 40 mijl is. Hermoniacum ligt op 8 mijl van 

Bavay, wat uiteraard de mogelijkheid van een afstand van 40 mijl van 

Cambrai uitsluit. Dit is een kopieerfout, omdat de kopiist in plaats van 

XI, XL heeft aangegeven: Hermoniacum is Bermerain. 

De datering van de kaart is vrij nauwkeurig, aangezien men deze 

aan het einde van de 4e eeuw heeft geplaatst. De aanwezigheid van 

Constantinopel, opgericht in 324, is inderdaad een goede indicator. De 

stad lijkt van grote omvang te zijn, wat suggereert dat er al enkele 

decennia verstreken zijn. De kaart wordt ook wel "Theodosiaanse 

kaart" genoemd omdat, volgens M. d’Aigueperse van de Academie 

van Wetenschappen, een kopie verzen laat zien die zijn geschreven 

onder keizer Theodosius I, wiens bewind eindigde in 395. 
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Deze datering is een eerste obstakel voor Nederlandse en Duitse 

historici, omdat zij erkennen, en dat kan ook niet anders, dat er 

bepaalde plaatsen op worden weergegeven in Germania Inferior, dat 

wil zeggen bij de monding van de Rhenus, voor hen de Rijn, terwijl 

die vanaf 250 n.Chr. moeten zijn overstroomd. Deze historici vragen 

zich dan weer af of de kaart zelf of althans de juistheid ervan wel 

zeker is en zien erin latere toevoegingen, hetzij voor Constantinopel, 

hetzij voor de plaatsen van Germania. Sommigen beweren zelfs dat de 

datering van de kaart verkeerd zou zijn. 

Het deel van de kaart dat ons interesseert bevindt zich tussen de 

Flumen Patabus en de Flumen Rhenus. Men dient voorzichtig te 

blijven en niet noodzakelijkerwijs de Vahalis in de Patabus te zien, het 

laatste hydroniem betekent: "Rivier van de Bataven" en die uitmondt 

in de zee, wat niet het geval is voor de Vahalis. Het is echter denkbaar 

dat de Patabus over een deel van zijn loop met de Vahalis samenvalt, 

omdat hij ook al samensmelt met de Maas bij de bron en bij Tongeren, 

waar de rivier een sterke kromming heeft. Op de kaart is de stroom 

onder de Patabus de Seine, aangeduid met "Veneti", maar de bron ligt 

ten noorden van Soissons, wat aanvaardbaar is voor de Somme. Deze 

voorbeelden laten ons zien dat een rivier op dat moment heel goed met 

een andere rivier kon samensmelten over een bepaalde lengte en 

daarna weer zijn eigen naam terugkrijgen. Mijn ligging van de 

Vahalis, die Houyoux stroomopwaarts en stroomafwaarts van haar 

gemeenschappelijke koers met de Maas heeft, wordt bevestigd door 

deze overwegingen uit de Peutinger Kaart. 

 

Fragment van de Peutinger Kaart   
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Het eiland van de Bataven, "Patavia" genaamd, ligt in het noorden 

van Gallia Belgica, waarvan Boulogne, Cassel, Wervik, Doornik, 

Escautpont, Bavay en Tongeren de grenssteden zijn, en wordt 

begrensd door de zuidelijke loop van Rhenus, waarachter zich de 

Chamavi, Cherusci en Chauci bevinden die Franken zijn. Het geheel 

van Patavia, Belgica en Lugdunenses is gelegen in Francia. Verder 

naar het noorden vinden we de "Burcturi", "Suevia" (het land van de 

Suevi), "Alamannia", enz.. 

 

* 

 

Ik zal nu de vier routes die verbonden zijn met Noviomagus 

"reconstrueren" en ze vergelijken met de klassieke locaties en die van 

Albert Delahaye. De aangegeven afstanden tussen de locaties zijn 

altijd hele getallen, dus een onzekerheid van plus of min 0,5 mijl moet 

in aanmerking worden genomen. Net als in de rest van het boek citeer 

ik tussen haakjes de oudste vormen van plaatsnamen om de 

etymologie van plaatsnamen te rechtvaardigen. Het is 

vermeldenswaard dat Delahaye vertrouwde op moderne vormen van 

plaatsnamen, wat niet toelaat, wanneer men het wetenschappelijk 

verstand heeft, om het verband te rechtvaardigen tussen een plaats 

geciteerd in een oude tekst en de hypothetische locatie ervan. 

 

* 

 
tussen Lugdunum en Agrippina 
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Eerste weg 

Lugduno. Deze plaats ligt vlakbij de zee, op het niveau van het 

Flevum, maar de weergave geeft duidelijk aan dat de stad niet aan zee 

ligt. Van oudsher zien we Brittenburg (gelegen in de gemeente 

Leiden), dat vanuit etymologisch oogpunt niet samen kan vallen, 

bovendien ligt Brittenburg aan zee. In die tijd lag hij zelfs ver in zee. 

Delahaye ziet Leulinghen (Loningaheim) daar, wat etymologisch goed 

is. Ik lokaliseer Lugduno, het beroemde Lugdunum Batavorum van de 

Cananefati in Londerzeel (Lundersella, Loenbeka), wat etymologisch 

goed is en wat meer is, dicht bij het Flevum ligt. 

Pretorium Agrippinae. Het toponiem laat ons niet toe om een 

etymologische overeenkomst te rechtvaardigen. Ik kan dus geen 

kritiek leveren op de officiële locatie (Valkenburg) of die van 

Delahaye (Elinghen). De afstand van 2 mijl tussen deze plaats en de 

vorige wordt gerespecteerd. Het spreekt voor zich dat Valkenburg ook 

ondergelopen was. Ik lokaliseer Pretorium Agrippinae in Steenhuffel 

(Hufalia), wat "heuvel nabij de Romeinse weg" betekent. De 

Romeinse wegen worden inderdaad "Steen" genoemd. 

Matilone. Historici plaatsen deze plek in Leiden (Leithon) waarvan 

de etymologie van de Leede geen verband houdt met Matilone, maar 

de afstand tot Pretorium Agrippinae is juist. Voor Delahaye is het de 

plaats "Le Mat", die in feite slechts een boerderij van de abdij van 

Licques is; de afstand tot de vorige plaats is goed. Ik plaats Matilone 

in Middelsten, op een Romeinse weg, de etymologie en de afstand zijn 

in perfecte harmonie met de kaart. 

Albanianis. Deze plaats is traditioneel gelegen in Alphen-aan-den-

Rijn, wat etymologisch en qua afstand uitstekend is. Delahaye plaatst 

het in Alembon, waarvan de oudste bekende vorm, Elembon, ons niet 

toelaat om een etymologische band met Albanianis te leggen. Deze 

locatie is ook niet correct in termen van afstand. Ik plaats de plaats in 

Neeralfene (Alfena), waarvan de etymologie en de afstand perfect 

overeenkomen met de kaart. We komen deze plaats tegen door de 

Romeinse weg te vervolgen die door de vorige plaatsen loopt en die 

vanaf verschillende wegen Asse kruist. De stad is gelegen op 

Bellebeek/Molenbeek, voorheen bekend als Alven Aa. In 

overeenstemming met Albanianis verwijst het toponiem naar "alba": 

wit. 
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Nigropullo. Deze locatie is erg belangrijk voor mijn interpretatie 

van de Peutinger Kaart. Ik ben nog steeds zeer verbaasd, enkele jaren 

nadat ik de etymologie van dit toponiem heb begrepen, dat dit niet het 

geval is bij de "specialisten". Of het nu officiële historici zijn of Albert 

Delahaye. Officieel wordt Nigropullo in Zwammerdam geplaatst 

omdat "zwart" op dezelfde manier begint als Zwammerdam... Als je 

wilt gaan, kun je net zo goed rechtdoor gaan! De oudste vorm is 

Suadenburg ("stad van de zwaden", een strook vegetatie die op de 

grond blijft liggen totdat deze op natuurlijke wijze verdwijnt voor het 

onderhoud van het land). Zoals gewoonlijk vertrouwden ze alleen op 

de aangegeven afstand. Delahaye, en ik denk dat het nog erger is, 

vindt dat er "Nigravilla" op moet staan of dat het achtervoegsel 

"-pullus", "kip" kan betekenen! Hij plaatst de stad in Noires-Terres, 

een plaats met de naam Ardres, waarvan de etymologie volledig 

onjuist is, hoewel er geen andere vorm van het toponiem bekend is. 

Nigropullo is de Latijnse vertaling van een zuiver Germaanse 

toponym: het achtervoegsel "-pullo" komt van "-poel", wat betekent 

"moeras" en "Nigro" komt niet van "zwart", maar van "Necker", een 

monster uit de Duitse mythologie, dat in de moerassen woont en dat 

vooral gewaardeerd wordt door ouders die hun kinderen uit de buurt 

van de randen van vijvers, sloten en andere waterlichamen willen 

houden. Dat men Nigropullo niet op deze manier heeft begrepen is des 

te ongelukkiger omdat de historici in kwestie Nederlands zijn, het hun 

eigen taal en mythologie is, maar die moet men dan wel kennen en 

niet minachten. Op exacte afstand van Neeralfene en nog steeds op 

dezelfde Romeinse weg, lag Neckerspoel op het grondgebied van de 

stad Lennik, een plaats die nu verdwenen is. 

Lauri[...]. De naam van deze plaats is afgeknipt maar blijft 

bruikbaar omdat we de wortel van het toponiem hebben. Je moet 

waarschijnlijk "Laurico" lezen. Nogmaals, in de officiële benadering 

baseert men zich alleen op de afstand tot de voorgaande plaats om 

Lauri in Woerden te lokaliseren, wat duidelijk zonder enige 

etymologische link is. Delahaye ziet Lumbres (Laurentia), dat 

etymologisch gezien mogelijk is, maar niet op een goede afstand ligt. 

Wat mij betreft, vind ik de plaats in Luyrik, een oude plaats genaamd 

Halle, die zeer goed is in termen van afstand en etymologie. 

Fletione. De officiële locatie is niet duidelijk: het zou ofwel 

Vleuten-De Meern (Flutene) zijn, wat etymologisch correct is, hoewel 
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de eerste vermelding van de plaats pas uit 1164 dateert, ofwel 

Vechten, wat niet correct is. De afstand tot de vorige locatie is nog 

steeds correct. De belangrijkste zorg van de historici is het respecteren 

van de afstanden, op gevaar af zomaar een plaats te moeten 

voorstellen. Delahaye stelt Fléchin (Felciacus) voor, wat in alle 

opzichten goed is. Mijn locatie is Vlierbeek (Fliterbeca), waarvan de 

afstand en etymologie overeenkomen met die van de kaart. 

Levesano. De stad is officieel geplaatst in Wijk-bij-Duurstede, wat 

niet aan lef ontbreekt, want Levesano zou dan later Dorestad worden 

en daarna Wijk gaan heten. De afstand tot Fletione is ook slecht. 

Delahaye plaatst het in Laventie (Venties), waarvan de etymologie 

niet overeenkomt. De afstand van Fléchin is correct. Mijn locatie in 

Zoutleeuw (Lewis/Leva) is etymologisch consistent, hoewel de 

afstand van Vlierbeek 9 km te lang is. Een kopieerfout is ook mogelijk 

(zoals voor de afstand tussen Cambrai en Bermerain), in dat geval 

moet er XX mijl worden gelezen in plaats van XVI, wat passend zou 

zijn. 

Caruone. Traditioneel ziet men daar Kesteren, met dezelfde 

methode als gewoonlijk: negeer de etymologie en respecteer alleen de 

afstanden. Het is Carvin (Caruin) voor Delahaye, maar de afstand is 

niet goed. In feite moet het zich in Kaggevinne (Caggeuinne) 

bevinden, waarvan de etymologie nog nooit eerder begrepen is. De 

dubbele "g" wordt in het dialect van het land uitgesproken als een vrij 

harde "r". De afstand tot Levesano is juist. 

Castra Herculis. Opnieuw ligt de focus op afstand van de 

etymologie: Arnhem-Meinerswijk is de officiële locatie. Delahaye 

plaatst het in Arleux (Haluth) waarvoor alleen de afstand geldt, omdat 

de etymologie er niets mee te maken heeft. Ik plaats Castra Herculis in 

Chastres (Castra): de etymologie is correct, maar deze keer is de 

afstand tot Kaggevinne onjuist. In plaats van 13 mijl, is de afstand 

tussen de twee plaatsen 24 mijl. 

Noviomagi. Of het nu Nijmegen of Namen is, de afstand en de 

etymologische criteria zijn voor beide juist. Het is, denk ik, toch nuttig 

om eraan te herinneren dat alle officiële locaties van deze weg, 

behalve Noviomagi, en dit is ook het geval voor de tweede weg, op 

dat moment onder water stonden. Het zou verrassend zijn als de tabel 

plaatsen met amfibische populaties zou aangeven... De afstand van 
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Arleux tot Noyon is duidelijk niet 17,77 km (8 mijl), maar bijna 

93 km (42 mijl) in vogelvlucht! Delahaye's manier om zijn locatie van 

Noviomagus in Noyon te rechvaardigen, die geen seconde is vol te 

houden als men ze vergelijkt met de aanwijzingen van de Peutinger 

Kaart (zoals de officiële geschiedschrijving overigens wel doet), is het 

bedenken van wegen die niet op de kaart staan, omdat ze dan elders al 

zouden zijn aangegeven en dat het dan zinloos zou zijn ze een tweede 

keer aan te geven. Hij suggereerde dat de verbinding tussen plaatsen 

niet altijd rechtstreeks hoefden te zijn, maar dat ze ook zouden kunnen 

verlopen via routes die elders op de kaart beschreven zijn. 

 

* 

 

Tweede weg 

Foro Adriani. Dit toponiem verhindert ons te gaan zoeken naar een 

plaats waarvan de naam dicht in de buurt komt. "Forum van Adrianus" 

is een naam die niet overleefde, en bovendien is de afstand niet 

gespecificeerd. Zo is de ligging in Voorburg volgens klassieke 

historici, in Hardinghen (Hardingahem) volgens Delahaye en 

Appelvoorde volgens mij niet te verifiëren. 

Flenio. Vlaardingen, Oostvoorne, Putten, Crooswijk en Delft 

worden voorgesteld door historici, op basis van afstand, maar geen 

van hen heeft een etymologie die overeenkomt met Flenio. Fiennes 

(Flidmum) volgens Delahaye, heeft een correcte etymologie maar de 

afstand is niet juist. Ik ga Affligem (Afflingia) vooruit die aan beide 

voorwaarden van de tabel voldoet. 

Tablis. Volgens historici is het Oud-Alblas, waarvan het enige 

juiste afstand is. Delahaye ziet Etaples (Stapulae), waarvan 

etymologie ("magazijn") slecht is, maar dat overeenkomt in termen 

van afstand. Mijn locaties, Daver in Nazareth (Tabula) of Duffel in 

Kruishoutem (Dubra), hebben een volledig correcte etymologie en 

afstand (ze liggen naast elkaar), waardoor ik geen definitieve 

beslissing kan nemen. 

Caspingio. De ligging in Asperen lijkt correct vanuit Oud-Alblas. 

Campaign-lez-Hesdin of Campigneulle (Campaniae) van Delahaye 
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komen etymologisch niet overeen, hoewel de afstand wel juist is. Mijn 

locatie in Aspelare (Haspelare) is precies goed op alle niveaus. 

Grinnibus. Traditioneel ziet men dit als Rossum, dat ook Vada zou 

zijn tijdens de Bataafse opstand, maar dit komt met geen enkel 

standpunt overeen. Grincourt-les-Pas (Gernicurtis) heeft, volgens 

Delahaye, een etymologie die zich kan meten, maar ook hier is de 

afstand niet goed. Ik plaats de stad in Grenfaux, een stad die nu Petit-

Roeulx-lez-Nivelles heet en die perfect lijkt voor Grinnibus. 

Ad Duodecimum. Deze plaats, waarvan de etymologie "op de 

twaalfde" is, hoogstwaarschijnlijk geïmpliceerd door de "twaalfde 

mijlpaal", wordt beschouwd als Wamel, Dodewaard of Empel, 

wederom alleen volgens het criterium van de afstand. Hun afstand tot 

de volgende plaats, Noviomagus, dat wil zeggen, in deze visie is 

Nijmegen, is juist. Montdidier of Douchy-lès-Ayette (Dulci), de 

hypothesen van Delahaye zijn etymologisch en qua afstand slecht. 

Alleen hun afstand tot Noyon is goed. Ik zie "Au Douwaies", een 

plaats die Lillois-Witterzée heet en die in alle opzichten correct is, 

evenals de afstand tot Namen. Dit toponiem is vergelijkbaar met 

Douai, waarvan de Latijnse naam "Duacum" is. De eerste term, "Au" 

in het toponiem vertaald in het Latijn, is "Ad", wat uiteindelijk 

resulteert in "Ad Duacum". Blijkbaar is er geen schriftelijk spoor van 

het toponiem in het Latijn om deze etymologie te verifiëren, hoewel 

de plaats in de akten als oud wordt beschreven. 

 

* 

 

Derde weg 

Arenatio. De ligging van de stad in Rindern (Rhinarim) houdt 

alleen rekening met de afstand tot Nijmegen, de etymologie van de 

stad is afkomstig van de Rijn en betekent "Rijnarm". Antoing 

(Antonium), wat het voorstel van Delahaye is, voldoet aan geen van 

de criteria. Ik vind de plaats in Heron (Heirant), waarvan zowel de 

afstand en de etymologie juist zijn. 

Burginatio. Kalkar, de officiële Burginatio, heeft alleen gelijk wat 

betreft zijn afstand tot Arenatio. Bourghelles (Borghela), het voorstel 
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van Delahaye, is accuraat in termen van afstand en etymologie. Mijn 

locatie in Bergilers (Berginlei) voldoet aan beide criteria. 

Colonia Traiana. Officieel ziet men we daar Xanten. De Colonia 

Traiana zou in 275 door de Franken vernietigd zijn, op hetzelfde 

moment als de overwinning van de Franken in Tongeren. Rond 306 

herbouwde keizer Constantijn op dezelfde plaats de vestingstad 

Tricensimae, die vanaf ongeveer 351 alweer in verval begon te raken. 

Het toponiem "Tricensimae" is duidelijk een vervorming van Trajana. 

Xanten daarentegen komt uit "Ad Sanctos", waar volgens de legende 

de heilige Victor van Xanten in 363 vermoord werd. Het lijkt me niet 

erg logisch dat de stad zijn oude naam Colonia Trajana verloor aan 

"Ad Sanctos" ("plaats van de heilige"), een paar eeuwen na de 

gebeurtenissen. Etymologisch gezien is het ook onjuist, hoewel de 

afstand tot de vorige plaats wederom wel juist is. Delahaye ziet daar 

Tressin, wat alleen maar goed is in termen van de afstand tot 

Bourghelles. Mijn locatie van Colonia Trajana is Colen, een 

buurtschap van Kerniel, die overeenkomt in afstand en etymologie. De 

plaats is ook gelegen op een ideale hoogte om er een vestingwerk te 

bouwen. Vandaag de dag zijn er vier kastelen in de omgeving. 

Veteribus. Volgens de Peutinger Kaart liggen er 40 mijl tussen 

deze plaats en Colonia Trajana. Officieel plaatst men we Vetera op 

dezelfde plaats als Trajana, namelijk Xanten/Birten. Opnieuw wordt 

een fout van een kopiist ingeroepen. Het Itinerarium Antonini geeft 

geen afstand aan tussen deze twee plaatsen, wat de historici er niet van 

heeft weerhouden om in latere edities een afstand van 1 mijl aan te 

geven. Men kan zich afvragen wat het nut is van het specificeren van 

zo'n korte afstand. Etymologisch gezien kunnen we onze weg niet 

vinden: Vetera, net als Trajana, zijn, ondanks hun eeuwenoude belang, 

plaatsnamen die eenvoudigweg zouden zijn verdwenen ten gunste van 

één en dezelfde "Ad Sanctos". Delahaye plaatst Veteribus in Visteri, 

dat vanuit etymologisch oogpunt al wat meer gezond verstand laat 

zien, maar de afstand tot Tressin is niet juist. Ik plaats de plaats in 

Opoeteren (Uotra) waarvan de etymologie perfect is, hoewel de plaats 

slechts 20 mijl van de vorige is verwijderd en geen 40 mijl. Misschien 

is dit een kopieerfout (XL in plaats van XX, zoals bij Cambrai en 

Bermerain). 
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Asciburgia. Deze stad ligt op een onbekende afstand van de vorige. 

Het is van oudsher gevestigd in Asberg, wat blijkbaar geen probleem 

is. Ik ben het wel eens met deze locatie. Delahaye plaatst het in 

Haulchin (Helcinium), wat etymologisch niet goed is en niet te 

controleren is in termen van afstand. 

Novesio. Net als bij Asberg ben ik het eens met de officiële locatie, 

die Neuss is en aan beide criteria voldoet. Delahaye ziet daar Feignies 

(Fignies), wat niet goed is, noch in termen van afstand, noch 

etymologisch. 

Agripina. Opnieuw, Keulen, de officiële locatie is in alle opzichten 

correct. Voor Delahaye is het Avesnes-sur-Helpe dat aan geen enkel 

criterium voldoet. 

 

* 

 

Vierde weg 

Ceuelum. De officiële locatie is Cuijk (Cuiq), waarvan de 

etymologie afkomstig is van de eerder genoemde "Cuk". De afstand is 

goed, maar niet de etymologie. Delahaye ziet Chevilly, die ook goed 

is in afstand, maar waarvan de etymologie anders is: Delahaye 

beweert dat Cevelum gelezen moet worden en niet Ceuclum. Ik plaats 

de plaats in Quiame (Quilham), een buurtschap in Erpent, die aan 

beide criteria voldoet. 

Blariaco. Blerick, traditionele lokalisatie voldoet aan beide criteria. 

Die van Delahaye, Berlancourt (Bellenicurtis), voldoet nergens aan, 

vooral omdat het nog altijd 175 km in vogelvlucht van Chevilly is. 

Mijn locatie in Blier (Bliriaco), een buurtschap van Amonines, die 

voldoet aan beide criteria. 

Catualium. Dit toponiem lijkt afkomstig te zijn van de Belgische 

bevolking van de Catalauni, maar ook van Châlons en Champagne. 

Men kan ook veronderstellen dat het afkomstig is van de Hattuarii, 

een Germaanse volksstam, die sinds de 4e eeuw tussen Rhenus en 

Mosa ligt. In ieder geval komt de officiële locatie, Heel, niet overeen 

vanuit etymologisch oogpunt, omdat de afstand opnieuw de voorkeur 

heeft gekregen. Delahaye ziet daarin Couthuin (Cultoen), dat slecht is 

in termen van afstand, maar waarvan de etymologie, op het randje, 
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zou kunnen overeenkomen. Ik stel Hestreux (Hesteroit) voor in 

Anthisnes-Tavier, wat afstand en etymologie respecteert. 

Feresne. Deze keer wordt de afstand ook niet gerespecteerd door 

de officiële historici die de plaats in Dilsen plaatsen. In het voorstel 

van Delahaye, Waremme (Weromia), is dat ook het geval. Mijn 

locatie, Berwausau (Berwosan), voldoet op een bevredigende wijze 

aan alle criteria. 

Atuaca. Iedereen is het eens over deze stad, dat is Tongeren. Met 

uitzondering van Delahaye, die de vorige plaats in Waremme plaatste, 

worden de criteria van etymologie en afstand gerespecteerd, zowel 

voor Dilsen als Berwausau. 

 

* 

 

Over het algemeen zijn fouten van de kopiist(en) onvermijdelijk, 

zoals we kunnen zien in de officiële theorie, Delahaye's of mijn 

theorie. Men moet echter niet overdrijven in het aantal fouten dat 

gemaakt kan zijn, want anders wordt het wel al te gemakkelijk om 

elke locatie te rechtvaardigen. We kunnen niet alleen op afstanden 

vertrouwen en ons toestaan om kaartlocaties te plaatsen waar het 

praktisch lijkt zonder ooit een etymologisch verband aan te tonen. 

Evenzo is het naar wens toevoegen van zelfbedachte afstanden niet 

erg sterk. Om de drie theorieën goed te kunnen beoordelen, heb ik de 

vrijheid genomen om de juiste etymologieën en afstanden te 

inventariseren. 

Lokalisaties Juiste etymologie Juiste afstand 

Officieel 27,6% 82,1% 

A. Delahaye 37,9% 42,9% 

P. Flament 100,00% 89,3% 

 

Dit soort statistieken is veelzeggend en het resultaat is 

onweerlegbaar. De statistieken van de officiële theorie laten duidelijk 

zien dat men absoluut de plaatsen uit de geschiedenis heeft willen 

neerzetten op plekken, waar ze onmogelijk hebben kunnen liggen. Op 

de volgende pagina's staan de weergaven van de routes volgens elke 

van de drie theorieën. Opnieuw zullen we moeten te denken over hun 



TERUG NAAR DE BRONNEN 

 

106 

logica en de mogelijkheid van hun bestaan in verband met de tweede 

zeetransgressie. 

 

Wegenloop volgens de officiële theorie 

 

Wegenloop volgens Albert Delahaye 

 

* 

 

Het Itinerarium Antonini, bestaande uit twintig manuscripten, 

waarvan kopieën uit de 7e tot 15e eeuw, beschrijft 372 routes door het 

Romeinse Rijk. Het lijkt te dateren uit het einde van de 3e eeuw en 

geeft, in tegenstelling tot de Peutinger Kaart, geen enkele grafische 

weergave. Sommige routes volgen verschillende paden, wat ons in 

staat stelt om kruisverwijzingen te maken en zo locaties uit de 

Peutinger-kaart te valideren of te verwerpen. 

Het is echter noodzakelijk om voorzichtig te blijven met het 

Itinerarium Antonini, omdat sommige afstanden verschillen 

naargelang de routes. Route 255 geeft 7 mijl van Calone naar Vetera 

aan, terwijl route 370 18 mijl aangeeft. 

 

 Afstand 
tot 

volgende 

Officieel Albert Delahaye Pascal Flament 

Plaats Etymologie Afstand Etymologie Afstand Etymologie Afstand 

Lugduno 10 N N N Y Y Y 

Albanianis 17 Y Y N N Y Y 

Trajectum 25 Y N N Y Y Y 

Mannaricium 22 N N Y N Y Y 

Carvo 22 N Y Y Y Y Y 

Harenatum  N  N Y Y Y 

Totaal  33% 40% 33% 60% 100% 100% 
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Mijn visie op de Peutinger Kaart 

 

De route tussen Lugduno en Harenatium bevestigt mijn locaties 

van de Peutinger Kaart. De afstand tussen Trajectum en Mannaricium 

is 25 mijl, die door historici is teruggebracht tot 15 mijl om de locaties 

van Utrecht en Maurik te valideren. Mauriks etymologie is in ieder 

geval niet correct, want de oudste bekende vorm is Melderik, wat geen 

verband houdt met Mannaricium (of Maleriacum volgens Titus 

Livius). Mijn locatie in Wilrijk (Wilrika) is consistent in termen van 

afstand en etymologie. De overgang van W naar M is inderdaad een 

bijzonderheid van de Germaanse dialecten van de Noordzee, die 

vooral het Vlaams en het Fries heeft beïnvloed. Delahaye 

bekritiseerde de officiële theorie voor de niet gerespecteerde afstanden 

tussen de plaatsen en benadrukte die tussen Trajectum en 

Mannaricium. Maar Merville en Carvin, die Mannaricium en Carvo 

zijn in zijn theorie, liggen 16,3 mijl uit elkaar en niet 22,3 mijl. Toch 

is het beter dan de officiële afstand van 5,7 mijl tussen Maurik en 

Kesteren. 

Albert Delahaye, daarentegen, lijkt de rest van het Itinerarium 

Antonini niet te hebben bekeken. Ik kan dus mijn locaties alleen maar 

vergelijken met de officiële locaties. 
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 Afstand 
tot 

volgende 

Officieel Pascal Flament 

Plaats Etymologie Afstand Etymologie Afstand 

Coriovallo 7 Y Y Y Y 

Tudorum 8 Y Y Y Y 

Mederaciu

m 

10 Y N N Y 

Sablonibus 8 N Y Y Y 

Mediolanu

m 

8 N N Y Y 

Colonia  N  Y  

Trajana      

Totaal  50% 60% 83,3% 100% 

  

   

 Afstand 
tot 

volgende 

Officieel Pascal Flament 

Plaats Etymologie Afstand Etymologie Afstand 

Colonia A 7 Y Y Y Y 

Durnomago 5 Y Y Y Y 

Burungo 5 N N Y Y 

Novesio 9 Y Y Y Y 

Gelduba 9 Y Y Y Y 

Calone 7 N N Y N 

Vetera  N  Y  

Totaal  57% 67% 100% 67% 

 

Coriovallio. Ik ben het eens met de officiële locatie, namelijk 

Heerlen. 

Teudurum. Idem, dit is Tüddern. 

Mederiacum. Deze plaats is officieel gevestigd in Melick 

(Meliolicol), wat niet overeenkomt in termen van afstand. Ik stel 

Meerssen voor dat werkt in termen van afstand, hoewel zijn 

etymologie niet samenvalt, tenzij men "Meseriacum" zou moeten 

lezen, wat een vervorming van Mosae Trajectum, Maastricht, zou 

kunnen zijn. De etymologie en de afstand zouden dan juist zijn. 

Zavel. Zoals gebruikelijk ziet men hier van oudsher een stad die op 

de juiste afstand ligt, maar waarvan de etymologie er niets mee te 

maken heeft: Kaldenkirchen. Ik plaats Sablonibus in Zavelberg, een 

buurtschap in Tongeren. 
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Mediolanum. De officiële locatie is Pont in Geldern; men kan zich 

afvragen waarom. Ik zie hierin Mielen-boven-Aalst. Mediolanum is de 

Latijnse vorm van de Gallische Mediolanon die de naam was van vele 

Keltische plaatsen. Milaan, Châteaumeillant en Evreux (voorheen 

Mediolanum) zijn hier voorbeelden van. De etymologie van het woord 

is "in het midden van het grondgebied" of "in het midden van de 

vlakte". 

Het officiële standpunt denkt aan een omkering van de afstanden 

voor Durnomago en Burungo, omdat ze deze laatste in Merkenich 

zien. Durnomago is natuurlijk Dormagen, wat iedereen herkent. 

Echter, Burungo is in werkelijkheid Barrenstein, dat tot op een mijl 

overeenkomt met de aangegeven afstand. Gelduba zet ook iedereen op 

één lijn met de stad Gellep. Dit is niet het geval bij Calone, die 

officieel Rheinkamp is, maar dat ik in Kölsum plaats. De afstand komt 

niet overeen, want Gellep en Kölsum liggen 12,5 mijl uit elkaar en 

Kölsum en Opoeteren liggen 24 mijl uit elkaar.  

Route 370 geeft echter andere afstanden aan. Ze komen nog niet 

helemaal overeen, maar ze komen dichterbij. De kloof met de officiële 

afstanden wordt echter steeds groter. Dit voorbeeld toont dat we 

voorzichtig moeten zijn met het Itinerarium Antonini... 

 

* 

 

In 1688 werd in Parijs voor het eerst een vijfdelige geografie 

gepubliceerd, waarvan het manuscript in Ravenna was ontdekt. Deze 

kosmografie staat bekend onder de naam van de "Geografie van 

Ravenna" en dateert uit de 7e eeuw. Er bestaan slechts drie 

exemplaren van, waarvan de oudste dateert van meer dan vier 

generaties na het origineel. Deze drie kopieën hebben vele variaties, 

niet alleen in toponiemen, maar ook in de tekst zelf. De Geografie van 

Ravenna is een compilatie van Griekse teksten, bestaande uit een lijst 

van toponiemen van kaarten die de auteur tot zijn beschikking had en 

waarnaar hij vaak verwijst. Het toont een lijst op van plaatsen "langs 

de Rhenus".  
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Hier is mijn interpretatie daarvan: 

Asciburgio: Asberg, 

Beurtina: Weert (Werethina), in Nederlands Limburg, 

Colen in Kerniel: Colen in Kerniel, 

Noita: Netsen in Stevoort, 

Coadulfaveris (Quadriburgium volgens Ammien Marcellin): Kwade in Assent, 

Evitano: waarschijnlijk dicht bij Levesano, dat is Zoutleeuw. 

Fletione: Vlierbeek, 

Matellione: Middelsten-Bosckant, 

 

* 

 

De Tabula Peutingeriana, Itinerarium Antonini en de Geografie van 

Ravenna zijn voor het overgrote deel zeer nauwkeurig. Ze overlappen 

elkaar bij de plaatsen die correct zijn geïdentificeerd en ze stellen ons 

in staat om de absurditeiten van de officiële en de Delahaye versie aan 

het daglicht te brengen. In deze beide theorieën staat het heel duidelijk 

de wens voorop om ten koste van alles de plaatsen hun plek te geven, 

en worden de ons ter beschikking staande bronnen niet gerespecteerd. 
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VIII 

ANDERE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 

 

Veel bronnen beschrijven de Rhenus, de Frisii en de Bataven om 

belangrijke gebeurtenissen van het eerste millennium aan op te 

hangen. Als men deze aanknopingspunten wil verplaatsen, is het nodig 

teksten te herlezen die betrekking hebben op bepaalde veldslagen, wat 

ook zal leiden tot een volledig nieuwe kartering van de volkeren van 

Germania Inferior. 

 

* 

 

De slag bij Teutoburg vond plaats in het jaar 9 n.Chr.. Een 

Germaan, Caius Julius Arminius die Romeins staatsburger was 

geworden, zoon van Sigimer, hoofd van de Cherusci, was raadgever 

van de landvoogd Publius Quinctilius Varus. Op 25-jarige leeftijd had 

Arminius een geheime alliantie gesloten met andere Germaanse 

volkeren, de Chatti, de Bructeri en de Marsi om een hinderlaag te 

zetten voor Varus en de drie legioenen die het vergezelden. 

Lucius Annaeus Florus (geboren ~70 en gestorven ~140 n. Chr.) 

vat de feiten samen: "De Germanen waren meer verslagen dan 

getemd, en onder een generaal zoals Drusus, hadden ze meer ontzag 

voor de superioriteit van onze leefwijze dan van onze wapens. Maar 

na de dood van Drusus werd Quinctilius Varus afschuwelijk voor hen, 

door zijn grillen en trots, en zeker door zijn wreedheid. Hij durfde ze 

in een vergadering bijeen te roepen en was zo roekeloos om recht te 

spreken over hen, alsof lictores met fasces, en de stem van een 

gerechtsdienaar voldoende zouden zijn om het woeste karakter van 

deze barbaren te onderdrukken. Maar de Germanen hadden lang spijt 

gekregen dat hun zwaarden lagen te roesten en paarden te rusten. 

Zodra ze zich realiseerden dat onze toga's en wetten wreder waren dan 

onze wapens, kwamen ze in opstand onder leiding van Arminius. 
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Varus had echter zo'n vertrouwen in de vredeshandhaving dat hij 

onverschillig bleef voor de inlichtingen die Segestes, een van de 

Germaanse hoofdmannen, hem over de samenzwering onthulde. Hij 

voorzag of vreesde zoiets niet en sprak in een bedrieglijke veiligheid 

over hen in zijn rechtszaal, toen ze hem onaangekondigd overvielen en 

zich overal op zijn troepen wierpen. Zijn kamp werd weggevaagd, zijn 

drie legioenen werden verpletterd.   

Varus wachtte na deze ramp eenzelfde lot en hij toonde dezelfde moed 

als Aemilius Paulus, nadat deze tegen Hannibal de slag bij Cannes 

(216 v.Chr.) had verloren. Er is niets bloediger dan dit bloedbad in de 

moerassen en in het bos, niets meer weerzinwekkender dan de 

wreedheden van de barbaren, vooral tegen de verdedigers. […] Het 

lijk van de consul, dat de soldaten uit piëteit hadden begraven, werd 

weer opgegraven. De barbaren hielden nog steeds vaandels en twee 

adelaars in hun bezit. Wat de derde betreft, een vaandeldrager wist 

hem van de stok te trekken, voordat die ook in vijandelijke handen 

viel, het in zijn harnas te verbergen en zich te verbergen in een bloedig 

moeras. Deze ramp dwong het Rijk, dat niet in staat was geweest tot 

de kust van de oceaan te bereiken, om aan de oevers van de Rhenus te 

stoppen." 

 

Het meest gedetailleerde verslag van de slag werd gegeven door 

Cassius Dio (~155 - >235). Afgezien van de vermeldingen van 

Rhenus en Wisurgis geeft hij echter niet veel geografische informatie. 

"Omdat Quinctilius Varus, die namens het Rijk kwam om de 

regering van Germania over te nemen en het land te besturen, zich 

haastte om te veel hervormingen in één keer door te voeren, hij hen als 

slaven behandelde en als bij een onderdanig volk de bijdragen 

verhoogde, konden de Germanen dat niet verdragen. De belangrijkste 

leiders dachten met smart terug aan hun vroegere macht, en de 

bevolking gaf de voorkeur aan hun vroegere status boven buitenlandse 

overheersing. Toch kwamen ze niet openlijk in opstand, omdat ze de 

Romeinen in grote overmacht tegenover zich zagen, zowel aan de 

oevers van de Rhenus als in hun eigen land. Ze verwelkomden Varus, 

alsof ze van zins waren al zijn bevelen uit te voeren, en lokten ze hem, 

ver van de Rhenus, naar het land van de Cherusci, bij de Wisurgis; 

daar gaven ze hem met vreedzame middelen en door de methoden van 
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trouwe vriendschap het vertrouwen dat hij hen in slavernij kon 

behouden, zelfs zonder de hulp van zijn soldaten. 

[...] De bergen werden doorgesneden door vele oneffen valleien, de 

bomen groeiden zo dicht en zo hoog dat de Romeinen, nog voor de 

aanval van de vijanden, het beu waren ze te kappen, wegen te openen 

en er bruggen mee te bouwen waar ze nodig waren. Zij brachten een 

groot aantal wagens en lastdieren met zich mee, zoals in tijden van 

vrede; zij werden gevolgd door een veelheid aan kinderen en vrouwen, 

evenals de normale hoeveelheid aan legerdienaren; zo wandelden zij 

zonder orde. Een regen en een sterke wind, die tegelijkertijd kwamen, 

verspreidden hen nog verder; de grond, die glad was geworden bij de 

wortels en de stammen, maakte de treden onzeker; de toppen van de 

bomen, die afbraken en neervielen, zaaiden verwarring onder hen. Het 

was midden in zo’n hindernis dat de barbaren, dankzij hun kennis van 

de paden, plotseling van alle kanten vanuit het struikgewas de 

Romeinen overstroomden, en hen omsingelden. Eerst vielen ze hen 

van afstand aan met werpsperen, daarna, omdat niemand zich 

verdedigde en er veel gewonden waren, kwamen ze ook dichterbij. De 

Romeinen liepen in feite zonder enige orde, met wagens en 

ongewapende mannen door elkaar, en waren niet in staat zich goed te 

verenigen, omdat ze minder talrijk waren dan de vijanden die hen 

aanvielen, en ondervonden heel veel kwaads zonder ook maar iets 

terug te kunnen doen.  

Nadat ze eindelijk een gunstige plek hadden gevonden, althans 

voor zover een berg bedekt met bossen het toeliet, richtten ze er hun 

kamp op; nadat ze de meeste van hun wagens en hun bagage, die voor 

hen niet absoluut noodzakelijk waren, hadden verbrand en 

achtergelaten, vertrokken ze de volgende dag, in een betere volgorde, 

om een open plek te bereiken; ze vertrokken echter niet zonder veel 

bloed te hebben vergoten. Na het verlaten van dit kamp kwamen ze 

opnieuw in de bossen terug en moesten ze aanvallen afweren, wat niet 

de minste oorzaak was van hun ellende. Verzameld op een smalle 

plaats, zodat ruiters en infanteristen de vijand in nauwe colonnes 

konden aanvallen, hadden ze veel te kampen met botsingen met elkaar 

en tegen de bomen. Op de derde dag na hun vertrek viel er een hevige 

stortregen, gepaard met een sterke wind, die hen belette om vooruit te 

gaan, maar ook niet toeliet om veilig halt te houden, en hen zelfs het 
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gebruik van hun wapens ontnam: vanwege de vochtigheid was het niet 

mogelijk hun bogen, speren of schilden te gebruiken.  

Deze omstandigheden hadden minder uitwerking op de vijanden, 

van wie de meesten licht bewapend waren en ongehinderd om vooruit 

of achteruit te bewegen. Bovendien konden de barbaren, waarvan het 

aantal aanzienlijk was toegenomen, de Romeinen steeds gemakkelijk 

omsingelen en afslachten, ook omdat hun aantal daardoor al veel 

kleiner was geworden. Daarom pleegden Varus en de belangrijkste 

leiders, uit vrees om door onverbiddelijke vijanden levend te worden 

gevangen of gedood, een vreselijke maar noodzakelijke daad: zij die 

het aandurfden om zelfmoord te plegen, zij doodden zichzelf. Op dit 

nieuws verdedigde niemand zich meer, zelfs hij die de kracht had, zich 

niet meer; sommigen deden hun leider na, anderen, die hun wapens 

neergooiden, lieten zich doden door wie het maar wilde; want de 

ontsnapping, wat voor verlangen men ook had om te ontsnappen, was 

onmogelijk. Mannen en paarden, alles werd straffeloos in stukken 

gehakt [...], ze passeerden ongemerkt de eerste en tweede rij bewakers 

van de vijanden; maar toen ze de derde bereikten, werden de vrouwen 

en kinderen, door vermoeidheid, angst, duisternis en kou, voortdurend 

roepend naar hen die in de bloei van hun leven stonden, ontdekt. Ze 

zouden allemaal zijn omgekomen of gevangen genomen, als de 

barbaren niet waren gestopt met plunderen. Daardoor konden de 

sterksten een goed heenkomen vinden ver weg, en toen de trompetten 

die bij hen waren de aanval begonnen te blazen (de nacht was gevallen 

en ze werden niet gezien) dachten de vijanden dat het Asprenas was 

die versterkingen had gestuurd. Vanaf dat moment zagen de barbaren 

ervan af de Romeinen te achtervolgen, tot wier redding Asprenas 

inderdaad kwam, toen hem werd verteld wat er was gebeurd. Later 

zijn sommige gevangenen naar hun huizen teruggekeerd tegen een 

losgeld dat door hun ouders werd betaald, die deze toestemming 

kregen op voorwaarde dat de gevangenen buiten Italië zouden blijven. 

Maar dit gebeurde pas later." 

Tacitus (~55 - ~120 n.Chr.) geeft meer details, maar richt zich op 

de wraak van de Romeinen. We kunnen hieruit enkele feiten afleiden 

over de Slag van Teutoburg: deze vond plaats in de buurt van 

Wisurgis in het Teutoburger Woud (door Tacitus Saltus 

Teutoburgiensis genoemd). Op de avond van de derde dag van de 

gevechten wisten de Romeinen de Germaanse linies te doorbreken en 
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te vluchten naar het Romeinse kamp bij Aliso. Na de slag werden alle 

Romeinse kampen aan de Rhenusoever door de Germanen ingenomen, 

behalve Aliso, totdat de Romeinen het kamp naar Vetera (Opoeteren) 

ontvluchtten. 

Aliso is Alsingen bij Sint-Martens Lennik. Zoals we hebben gezien, was Aliso een 

Romeins kamp dat zich tegen de Germanen verzette.  

Lenniks etymologie is bijzonder expliciet, omdat deze afkomstig is van "Liniacum", wat 

"grenslijn" betekent.  

Teutenberg ligt op minder dan 3 km afstand  ("Tuitenberg"), waar de hoogte 98 meter 

bedraagt, een gebied dat nog steeds vrij bebost is en dat voorheen veel meer was. 

Strithem, wat "slagveld" betekent, is Strijtem en ligt naast Tuitenberg.  

Tussen Tuitenberg en Alsingen ligt Tomberg, een Romeinse tumulus, de plaats waar de 

Romeinse lichamen en emblemen werden begraven. De topografie komt perfect 

overeen met de beschrijvingen van de bossen en heuvels uit de lente van die tijd. 

Tuitenberg is ook gelegen aan de Romeinse weg die vertegenwoordigd is op de 

Peutinger Kaart, die Albanianis met Nigropullo verbindt.  

Ik heb mijn locatie van de Rhenus al gepresenteerd.  

De Wisurgis, een algemene term die synoniem staat voor Wisera, kan bijna elke 

waterloop zijn, maar het wordt de Dender (Thenra) genoemd. 

Er zij aan herinnerd dat de officiële locatie het woud van Osning is, 

dat in 1616 door Philip Clüver tot Teutoburgerwald werd herdoopt. Er 

zijn ook andere hypothesen om de strijd in Paderborn, Hildesheim en 

Kalkriese te lokaliseren! In ieder geval heeft geen enkele plaats een 

etymologie die overeenkomt met de plaatsen die in de teksten worden 

genoemd. 

Vijf jaar later vertrouwde keizer Tiberius toe aan Germanicus 

(Germanicus Julius Caesar, 15 v.Chr. - 19 n.Chr.) acht legioenen en 

een vloot van duizend schepen. 

Tacitus preciseert: "Aldus vertrouwt Germanicus aan Caecina 

(Aulus Caecina Severus, ~35 v.Chr. - 20 n.Chr.) toe: vier legioenen, 

vijfduizend bondgenoten en de Germaanse legerkorpsen van recente 

lichtingen onder de Rhenus. Hij neemt zelf hetzelfde aantal legioenen 

en twee keer zoveel bondgenoten met zich mee en nadat hij een fort 

heeft gebouwd op de resten van een door zijn vader op de berg Taunus 

gestichte post, werpt hij zich op de Chatti met een leger zonder 

bagage, waarbij hij de taak van het ontwikkelen van de wegen en de 

rivieren aan Lucius Apronius overlaat. "In zijn "Germania" presenteert 

Tacitus de volkeren van Germania en plaatst de Chatti naast de 

Cherusci. Het grondgebied van de Chatti wordt beschreven als een 

heuvelachtig land tussen het Hercynische Woud, waarvan ik de locatie 

al heb aangegeven, en de Germaanse laagvlakte. Dit gebied ligt 
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ongeveer van de Mont des Cats (genaamd Mons Cattorum door 

Tacitus en gelegen in Germania achter de Rhenus) tot Grammont. 

Mattici zijn de inwoners van de omgeving van de hoofdstad van de 

Chatti, Mattium (Mater). Het aantal toponiemen met de naam van de 

Chatti is indrukwekkend, terwijl in Hessen, waar ze van oudsher 

gevestigd worden, geen enkel toponiem hun naam draagt. 

"Zijn aankomst bij de Chatti was zo onverwacht dat alles wat door 

leeftijd of geslacht krachteloos was, onmiddellijk werd meegenomen 

of afgeslacht. Hun krijgers waren over de rivier Adrana gezwommen 

en schakelden de Romeinen uit die een brug bouwden. Daarna, 

teruggedrongen door werktuigen en pijlen, en na vergeefse pogingen 

om over vrede te onderhandelen, drongen sommigen op naar 

Germanicus, terwijl anderen hun dorpen en steden in de steek lieten en 

zich verspreiden door de bossen. Nadat Caesar Mattium in brand had 

gezet en de landerijen verwoest, trok hij zich terug naar de Rhenus, 

zonder dat de vijand de achterhoede van het terugtrekkende leger 

durfde aan te vallen, wat hij meestal wel doet als hij meer terrein heeft 

prijsgegeven uit list dan uit angst. De Cherusci hadden de Chatti te 

hulp willen komen, maar Caecina joeg hen angst aan door aan alle 

kanten met zijn wapens te dreigen; de Marsi, die het wel hadden 

gedurfd hem aan te vallen, bracht hij terug tot machteloosheid door 

een gunstig strijdverloop." 

De rivier de Adrana is de Leie/Lys, waarvan de naam verschillende vormen lijkt te 

hebben gehad: de Latijnse naam is "Legia", maar het toponiem Sint-Martens-Leerne 

toont aan dat ze ook "Lederna" werd genoemd.  

De Marsi woonden naast de Chatti, de Cherusci en de Bataven. Hun grondgebied strekte 

zich ongeveer uit over Dendermonde, Buggenhout en andere gronden tussen Rhenus 

en Lupia.  

De berg Taunus is Tienen (Mons Thiunas). 

"[…] Arminius heeft met zijn woorden niet alleen de Cherusci, 

maar ook de buurvolkeren aangezet tot opstand, maar hij had ook zijn 

oom Inguiomer, die bij de Romeinen van oudsher veel aanzien geniet, 

voor zijn kamp kunnen winnen, waardoor de angst bij Caesar (is 

Germanicus) werd gevoed. Om te voorkomen dat het gewicht van de 

oorlog slechts naar één kant zou neigen, stuurde hij Caecina met 

veertig Romeinse cohorten om de vijand over het land van de Bructeri 

te verspreiden naar Amisia; prefect Pedus leidde de cavalerie naar het 

grondgebied van de Frisii. Hijzelf ging met vier legioenen aan boord 

van schepen en voer daarmee over de meren; en alle manschappen, 
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infanteristen, ruiters, schepen, verzamelden zich aan de rand van de 

genoemde rivier. De Chauci, die hulp boden, mochten in onze 

gelederen dienen. De Bructeri staken hun eigen grondgebied in brand; 

Lucius Stertinius, door Germanicus uitgerust met lichte troepen, wist 

hen te verpletteren, en vond hierbij in het bloedbad en de buit de 

adelaar van het 19e legioen, verloren bij Varus. De expeditie drong 

vervolgens door tot aan de grenzen van de Bructeri en het hele gebied 

tussen Amisia en Lupia werd verwoest, niet ver van de Teutoburger 

bossen, waar, zo werd gezegd, de resten van Varus en zijn legioenen 

nog steeds lagen zonder graf." 

Mijn locatie van de Amisia, gelegen nabij Antwerpen en uitmondend in het Flevum, heb 

ik reeds vermeld toen ik de bossen van Mokoroth, Widocq en Hengistscoto en de stad 

Fornhese vestigde.  

Lupia is de Lippelose Beek die uitmondt in de Rhenus bij Puurs. De stad Luipegem ligt 

aan de oevers van deze rivier. Tussen Lupia en Amisia bevonden zich de Bructeri, een 

volk waarvan de naam betekent "die in de moerassen wonen". 

"Toch gingen er geruchten dat het leger omsingeld was en dat er 

een dreigende colonne Germanen op de Galliers af marcheerde.  Als 

Agrippina (de vrouw van Germanicus) de Romeinse troepen niet had 

zien vluchten voor de Germanen over een brug over de Rhenus, en 

voor hen was gaan staan en hen had aangespoord om stand te houden, 

dan hadden deze lafaards alsnog een schandelijke afgang geleden. 

Maar deze vrouw met een groot hart nam in deze dagen de taken van 

een aanvoerder op zich en voorzag de soldaten, afhankelijk van de 

vraag of ze arm of gewond waren, van kleding en verband." 

In het jaar 15 n.Chr. vond de slag plaats van Pons Longus, waarbij 

de vier legioenen (I Germanica, V Alaudae, XX Valeria Victrix en 

XXI Rapax) van generaal Caecina werden aangevallen door Arminius. 

 Pons Longus is Langebrugge, enkele kilometers ten noorden van Gent. 

"Maar omdat de zomer al ver verstreken was, werden sommige 

legioenen teruggestuurd naar hun winterkwartier; de meeste werden 

aan boord van de vloot gebracht en Caesar leidde hen door de Amisia 

naar de Oceaan. Aanvankelijk weerklonk de kalme zee onder de 

roeiriemen van duizend schepen of gaf toe aan de impuls van de 

zeilen. Even later kwam uit een donkere wolkenhoop een hagelstorm, 

en tegelijkertijd, in alle richtingen opgewekt door verschillende 

wervelwinden, ontnamen de golven het uitzicht, verhinderden ze de 

vaart; en de angstige manschappen, niet bekend met de gevaren van de 

zee, hinderden de zeelieden of hielpen hen op het verkeerde moment, 
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en verhinderde de manoeuvres van de deskundige mensen. Toen 

raakte de hele hemel en de hele zee in de macht van de zuidenwind, 

waarvan de kracht, versterkt door de golvingen van het Germaanse 

land, door de diepten van de rivieren, door het immense spoor van de 

wolken, en verhoogd door de nabijheid van het noordelijke ijs, de 

schepen wegvaagde en ze uiteendreef in de richting van de Oceaan of 

naar de eilanden, die met hun steile rotsen of verborgen ondiepten zeer 

gevaarlijk waren. Deze gevaren waren ternauwernood en slechts met 

grote moeite te bestrijden, maar toen de stroming was gedraaid naar 

dezelfde richting als de wind, kon men niet langer aan de ankers 

blijven vastzitten en ook het binnengedrongen water niet meer hozen; 

paarden, lastdieren, bagage, zelfs wapens, alles werd in zee gegooid 

om de rompen lichter te maken aan de zijden die water maakten en die 

door de golven onder water kwamen te staan. Hoezeer de oceaan de 

rest van de zee ook overstijgt met haar geweld en Germania zich 

onderscheidt door het harde klimaat, zozeer heeft deze ramp deze met 

haar nieuwheid en immensiteit overtroefd: het enige wat we om ons 

heen hadden waren vijandelijke kusten of een zee die zo uitgestrekt en 

diep was dat ze al even vijandig was, zonder land daarachter. 

Sommige schepen werden opgeslokt, andere werden op verre eilanden 

gegooid, waar de soldaten, die geen spoor van menselijke beschaving 

vonden, verhongerden tot de dood, behalve degenen die gered werden 

door het vlees van de paarden die op dezelfde plek gestrand waren. 

Alleen de trireem van Germanicus kon uiteindelijk aan land komen bij 

de Chauci; dag en nacht dwaalde hij over de rotsen en voorgebergten, 

schreeuwend dat hij verantwoordelijk was voor een dergelijke 

catastrofe, en zijn vrienden hadden grote moeite om hem te beletten de 

dood te zoeken in deze zelfde golven. Toen het tij was afgenomen en 

de wind was gedraaid, keerde een aantal schepen ontredderd terug, 

met een paar roeiers of wapperende kleding erin, sommige op 

sleeptouw genomen door sterkere schepen; hij liet ze snel repareren en 

stuurde ze uit om de eilanden af te zoeken. Hiermee wist hij een groot 

aantal mannen weer te verzamelen; velen werden vrijgekocht van de 

bevolking van het binnenland door de onlangs onderworpen 

Angrivarii en kwamen bij ons terug; sommigen, die tot in Britannia 

waren weggedreven, werden door hun koninkjes teruggestuurd. Van 

hoe verder ze kwamen, des te meer vertelden ze over wonderen, 

gewelddadige wervelingen, onbekende vogels, zeemonsters met 
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onduidelijke vormen tussen mens en dier, of ze die nu gezien hadden 

of bedacht hadden onder invloed van angst. Het gerucht dat de vloot 

was vergaan, gaf de Germanen nieuw hoop de oorlog te kunnen 

winnen, maar zette Caesar echter ook aan tot nog meer repressie. Hij 

beval Caius Silius met dertigduizend infanteristen en drieduizend 

ruiters op te trekken tegen de Chatti; hijzelf trok met nog meer troepen 

het gebied van de Marsi binnen, wier aanvoerder Mallovendus, 

onlangs onderworpen, onthulde dat in een naburig bos de adelaar van 

een legioen onder bevel van Varus begraven lag, onder de bewaking 

van een zwakke wachtpost. Een detachement werd onmiddellijk 

uitgestuurd om de vijand uit te lokken, terwijl een ander, in een 

omtrekkende beweging, de grond moest doorzoeken; beiden hadden 

het geluk op hun hand. Caesar werd daardoor nog doortastender en 

drong het binnenland is, dat hij verwoest en vernietigt, terwijl de 

vijand niet in actie durft te komen of, als hij soms weerstand biedt, 

onmiddellijk wordt afgeweerd en dat hij volgens gevangenen vijanden 

nooit grotere angst heeft gekend. De soldaten werden vervolgens 

teruggebracht naar hun winterkwartier, blij van harte omdat ze de 

tegenslagen van de scheepvaart hadden kunnen goedmaken met een 

geslaagde expeditie. Daarbij kwam nog vrijgevigheid van Caesar, die 

iedereen terugbetaalde voor wat hij zei verloren te hebben. Er was 

geen twijfel dat de vijand geschokt was, dat hij overwoog om vrede te 

vragen en dat de volgende zomercampagne een einde kon maken aan 

de oorlog. Maar Tiberius nodigde Germanicus met veelvuldige 

boodschappen uit om terug te keren voor de triomf die hem was 

toegekend: veel succes, veel geluk. Hij had met gunstige afloop grote 

veldslagen gevochten; hij moet zich ook herinneren dat de wind en de 

golven, zonder de minste schuld van de leider, toch ernstige en wrede 

schade hadden aangericht. Hij zelf, die door de goddelijke Augustus 

(is Tiberius) negen keer naar Germania was gestuurd, had meer succes 

gehad met diplomatie dan met geweld: zo had hij de onderwerping 

van de Sicambri verkregen, zoals hij ook in vrede de Suevi en hun 

koning Maroboduus aan zich had verbonden. Ook wat de Cherusci en 

andere rebelse stammen betreft, die konden, omdat de wraak van 

Rome verzekerd was, aan hun onderlinge onenigheid worden 

overgelaten. 

Omdat Germanicus om een jaar uitstel vraagt om zijn zaak af te 

ronden, doet Tiberius een dringender aanval op zijn bescheidenheid 
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door hem een tweede consulaat aan te bieden, waarvan hij de functies 

zal uitoefenen zonder Rome te verlaten. Tegelijkertijd voegde hij 

eraan toe dat, als het nog steeds nodig was om te vechten, hij dat 

moest overlaten ten gunste van zijn broer Drusus, die, bij gebrek aan 

een andere vijand, alleen in Germania de titel van imperator kon 

veroveren en lauweren verzamelen. Germanicus aarzelde niet langer, 

hoewel hij begreep dat deze voorwendsels onjuist waren en dat hij uit 

jaloezie werd weggescheurd van een reeds verworven eer." 

In het jaar 16 n.Chr. versloeg Germanicus Arminius op de 

Idistavisovlakte, op de Wisurgis. De Germanen trokken zich terug 

voorbij de Albis en vochten vervolgens een tweede slag op de vlakte 

van Vallo Angrivarii (de Angrivariale Vallei), naast de Wisurgis, die 

de Angrivarii van de Cherusci scheidt.  

Idistaviso is Aalst (Aalosta) en  

Albis is Alven Aa, de vroegere naam van de Bellebeek en Molenbeek.  

De vlakte van Vallo Angrivarii is Welle, een paar kilometer ten zuiden van Aalst.   

Al deze plaatsen hebben een etymologie en topografie die, in tegenstelling tot de vele 

officiële hypothesen, exact overeenkomen met de bronnen die we hebben. 

 

* 

 

We kennen nu de gebieden van de Bataven, Frisii, Chauci, 

Bructeri, Mattiaci, Cugerni, Baetasii, Chatti en Angrivarii. 
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We kunnen nu ook de Usipeti en Tencteri plaatsen. Deze laatste 

hebben een etnoniem afgeleid van "donk", wat "modder, moerasland" 

betekent. Deze volkeren woonden naast de Chatti en hebben 

geprobeerd het land van de Menapii aan de oevers van de Rhenus 

binnen te dringen. Deze volkeren kunnen worden geplaatst in wat het 

noorden van de Ferrain zal worden, ten zuiden van de Leie, die deel 

uitmaakt van de Rhenus op het grondgebied van de Menapii. Deze 

landen grenzen aan de Chatti. 

De Chamavi bevinden zich tussen de Bructeri (van Lupia tot 

Amisia) en de Angrivarii (buren van de Cherusci achter Wisurgis). 

Deze Chamavi sloten zich aan bij de Frankische Liga en bevonden 

zich ongeveer tussen de Dender en de Schelde tot bij Gent. De 

Cherusci bezaten het land tussen Dender en Senne rond Lennik en 

Ninove tot Aalst. 

De Frankische koning Chlodio de Langharige (420-450) had zijn 

hoofdzetel gevestigd in Dispargum. Er was een lange tijd aarzeling 

over de locatie van deze plaats, die steeds in de buurt van het 

grondgebied van de Turingi werd genoemd. Onder Turingi verstond 

men natuurlijk de Thüringers, wat niet kon passen met de 

gebruikelijke locatie van Dispargum in Duisburg aan de Rijn. Het is 

tegenwoordig bijna algemeen aanvaard dat Dispargum het Duisburg 

was in Brabant, de provincie waar de Franken zich vestigden en van 
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waaruit zij regeerden. Denk aan Pepijn van Landen en Pepijn van 

Herstal. 

Het grondgebied van de Turingi, buren van Dispargum, komt 

overeen met de omgeving van Turnhout, waarvan de oudste naam 

Turringaholt is, wat "Bos van de Turingi" betekent. Deze locatie is 

niet in strijd met die van Toxandria, dat iets verder naar het zuidoosten 

ligt. De buren van de Turingi zijn de Hessi. Ze werden 

geëvangeliseerd door de heilige Bonifatius. De Turingi en Hessi uit de 

tijd van Karel de Grote liggen verder naar het oosten dan voorheen, 

maar er zijn geen aanwijzingen dat de Turingi en Hessi die in 

Turnhout en Essen (in Brabant) gevestigd waren tot de 6e eeuw uit 

deze gebieden verdwenen. Het begin van de door Einhard gemelde 

campagne van Karel de Grote tegen de Saksen noemt Fridislar in het 

Hessi-gebied, waar een kerk werd gesticht door de Heilige. Deze 

plaats is Fritzlar, tegenwoordig in het land van Hessen. De Suevi 

bevonden zich in het grootste deel van wat nu Duitsland is, op de 

rechteroever van de Rijn. Hun oostelijke grens is niet bekend. 

De kaarten op de volgende pagina's geven de locatie weer van de 

volkeren van Germania Inferior ten tijde van de Romeinse bezetting, 

ten tijde van de tweede transgressie, en vervolgens van degenen die 

zich bij de Frankenbond hebben aangesloten. De Frisii en Saksen 

waren daar niet bij. De Hessi en Turingi zijn Saksen. De Noordzeekust 

wordt bevolkt door Saksen en Frisii, die bewust niet zijn 
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weergegeven, omdat dit de kaart minder duidelijk zou hebben 

gemaakt. 

De Franken hadden een politiek van assimilatie; ook de Neder-

Germaanse volkeren die vanaf de Middeleeuwen de Romaanse taal 

spraken, waren degenen die in de Oudheid de Keltische taal hadden 

overgenomen. De taalgrens is op deze manier gecreëerd. De zeer 

talrijke Germaanse toponiemen in het Romaanse taalgebied zijn 

Frankische toponiemen, of zelden Saksen of Frisii. Bij de tweede 

transgressie hebben de Saksen en Frisii de Morini en de Menapii 

verder landinwaarts gedrukt, zoals te zien is op de tweede kaart. 
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IX 

BESLUIT 

 

Ik hoop dat ik heb kunnen aantonen dat de officiële 

geschiedschrijving veelal het resultaat is van politieke en patriottische 

wensen, wat ten koste gaat van de intellectuele eerlijkheid en de 

wetenschappelijke instelling.  

Men heeft gebeurtenissen en plaatsen domweg daar geplaatst waar 

men ze wilde zien, ook al was dat vaak volledig in tegenspraak met de 

meest betrouwbare schriftelijke bronnen.  

Mijn onderzoek en de samenvatting daarvan in dit boek waren 

zeker niet de moeilijkste opgave, want tegenwoordig is hun 

beschouwing door "klassieke" historici niet langer een kwestie van 

logica of redenering, maar van openheid en eerlijkheid.  

Afgezien van de juistheid van Delahaye’s stellingen, de historici 

hebben niet eens serieuze aandacht besteed aan zijn ideeën. Deze zijn 

domweg blijven volharden in het verdedigen de klassieke 

geschiedschrijving, zij het met steeds minder valide argumenten.  

De aard van de mens is zoals die is en de woorden van Maurice 

Allais, die ik in de inleiding citeerde ("Het dogmatische en 

onverdraagzame fanatisme is nooit opgehouden zich te verzetten tegen 

de vooruitgang van de wetenschap en de herziening van de axioma's 

waarop de geaccepteerde theorieën zijn gebaseerd wanneer nieuwe 

feiten ze ongeldig maken"), zijn nog steeds waar, decennia later.  

Maar laten we toch maar optimistisch en hoopvol blijven!  

Ooit dacht men ook dat de aarde plat was! 
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X 

PLAATSNAMEN 

 

Ontleend aan de Charters Kaarten Schrijvers 

Aefternacum Trajectum Peutinger  Antoninus 

Lauresham Werethina Ravenna Tacitus 

 

Vroegere naam Tegenwoordige naam 

Abiron Appels (Applonis, Applon) 

Accasthorp Akspoel (Hackespoel) bij Ruiselede 

Ad Crucem   aan de rivier Arnapa Kruisdries bij Herne 

Ad Duodecimum  Au Douwaies 

Adelricheim  Iddergem (Idrengoham) 

Adrana rivier de Lys 

Adricheim, Adelricheim  Iddergem (Idrengoham) 

Aefternacum, Nifterlacum  Anderlecht (Anderlacum) 

Agiluingen  Hundelingen (bij Hoepertingen) (Eggelingen) 

Aladna  Anzegem (Alsodingchem, Ansaldengin) of 

Haltinne (Haltna) 

Alatinge  Ouwegem (Aldingaheim) 

Albanianis, Alfna  Neeralfene (Alfnam) 

Albis rivier Bellebeek (Alven Aa) 

Albwinesneida, Albuvinessneitta Albuini Sartum bij Opprebais 

Aldgrapeshem  in de pagus Sutrachi Autreppe (Altrepia) 

Alfgodinghove, Alfgatinghove  Guigoven (Guodengohove) 

Alfna Neeralfene (Alfnam) 

Alhfridushuson, Osfrithem  Alveringem (Adalfridegem) 

Aliso, Alsenenghe (Tacitus) Alsingen bij Lennik 

Almere naam van de zee vanaf het 

Flevum tot aan het noorden van Nederland 

Alna  in de Sudergo Ahlen in Westfalen 

Alpheim  in Taxandrië Alphelaar (bij Berlaar) 

Alsancia, Arantia 

 rivier in de pagus Wabarinse 

de Lasne 

Alsenenghe  Alsingen bij Lennik 

Alvitlo, Ellewih  dicht bij Wiron Elewijt (Elwyte, Elewita) 

Ambes  Embize (Embise) bij Mainvault 

Amisia  rivier bij benadering de Grote Schijn en stroomt uit 

in de Flevum bij Hemethe (bij Antwerpen) 

Amuthon Hemethe (Hemethe) 
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Vroegere naam Tegenwoordige naam 

Analo  Kallo (Chanelaus) 

Andassale  in Batua Ossel (Osesellam) bij Brussegem 

Andleda  in de pagus Humerki Onlede (Honlede) bij Gits 

Angrise, Angeren  Angre (Angra)  

Anwerpo  in de pagus Renensium Antwerpen (Antwerpo) 

Apeldro  Appelterre (Apeltres) 

Archa rivier de Herk, strromt uit in de Demer 

Archi, Archa, Archeim   in de pagus Felua Ter Arken (Archa) bij Brussel 

Arenatio, Harenatium  Héron 

Arezgreffe Aarschot (Arescod) 

Arlo  in de pagus Treant Harelbeke (Harlebeke, Arlebeccensis),  

op 3 km van Deerlijk 

Armistadi Armwyk (bij Gijzenzele) of 

Harmignies (Harminium) 

Arnapa  rivier in de pagus Nivanheim de Hernebeek 

Arnenche, Arenza  Erezée (Erenzeias) of 

Harzé (Harenzey) 

Asciburgia  Asberg 

Asnon  Enines (Asnines) 

Aspanmora  in de pagus Westrachia Aspelare (Hasplar) 

Assclon Hasselt of 

Neder/Ophasselt (Hasloth) 

Attinghem, Atina dicht bij de rivier Fifta Etikhove (Atinghova) 

Atuaca  Tongeren 

Avansati  Awans (Auuans) 

Axmeriscota Dexmeere bij Evergem 

Babinheim  Bavegem (Bavingehem) 

Bacheim, Beccanburon  

 aan de beek Melenbach 

Bekkerzeel (Becchensela, Beccansela) aan de 

Molenbeek 

Baclaos  Bakel (bij Zelem) 

Bacwald  Boechout (Buecholt) 

Badense pagus schrijffout voor Bononiensis (le Boulonnais) 

Baldanis Villa  Basse-Bodeux (Baldanis) 

Bante, Beinheim Bende (Bainam) 

Barla  Baarle (Barla) bij Drongen 

Batchem, Bettinum  Betekom (Bettekem) 

Beccanburon Bekkerzeel (Beccansela) 

Bechi  Bekkevoort (Bechevort) 

Benetfelda Binderveld (Bilreuelt) 

Beostan, Osdenne Oostende (Ostende) 

Berg Een van de talloze plaatsen, genaamd Berg 

Berisli  Frijsel (bij Kampenhout) (Frysel) 

Berqum Berchem (Berchem) 

Bersachere  Bersacq (Bersakels) bij Quelmes 

Berugtanscot, Bernatascot  Beerschot (Bernescot) 

Betheberch  Boterberg (Linkebeek) of 

Battenberg 

Bettinum  Betekom (Bettekem) 

Beurtina (Ravenna) Weert in Nederlands Limburg 

Bevorhem Bever (Bevrene, Beverna) 
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Vroegere naam Tegenwoordige naam 

Bibibfloz aan de rivier Wisgoz Beveren (Beuerne) 

Bidningahem, Bidningahusum  Sint-Martens Bodegem (Bodinghem) 

Billarbeci  Billebacq bij Ath 

Billiaco  Billik (bij Kuringen) 

Binbinne  Belven (Belvenn) bij Hombourg 

Birkenowa, Berqum Berchem bij Antwerpen (Berchem) 

Birni  in de Teisterbant aan de Mosa Bernum 

Bisestat Bizeghem bij Neder-Over-Heembeek 

(Openhem), of 

Biest, verdwenen plaats bij Herzele 

Blariaco  Blier 

Blectinghem, Plecastehem Bleekte (Bleckte) bij Hofstade 

Bledingen  Vlijtingen (Fleitingen-Fletingis) 

Blidgeringmad  Vliermaal (Flidermal) of 

Blaarmeers (Bladramers) bij Drongen 

Blidrike  Belderik (bij Laarne) 

Blinsa  Blenzehoef (bij Putte) (Blenzen Hoeve) 

Bloheim  Blehen (Blocheym) 

Bochursti  Een van de talloze plaatsen Boekhout 

Bomala  Bomal (Bomala) 

Bonelar  Neder-Overboelare (Buonlare) 

Boretra  Gobertange (Gobertingen) 

Bortergo  pagus het land van Bruwaan (Borterwaen) bij 

Ruiselede 

Braacanthem Braine l'Alleud (Brachnes) 

Braclog  Brakel (Braclog) 

Bracola  Opbrakel (Bracla) 

Breckera Wetrida  
 eiland tussen Brecneras en Rineras 

Waarloos (Warlos) of 

Braine l'Alleud (Bracnes) en Waterloo  

Bredhem Bredene (Bredenensis) 

Brema, Brimmum  Brem bij Antwerpen 

Breoneras  Braine le Château (Brania) en  

Wauthier-Braine (Brenacensis) 

Brokkem Broekom (Brochem) 

Brunike  Brunken (bij Wauthier-Braine) (Bruneken) 

Bruonnat  Brouinnette bij Nil-Saint-Vincent-Saint-

Martin 

Bubonis Huba  Bouvignies (Bovonis) 

Buchlide  St-Denijs/St-Blasius-Boekel (Bocle) 

Budeberges  Budingen (Budinga) 

Bunnengao  pagus le Boulonnais (pagus Bononiensis). 

De Germaanse naam van Boulogne is Bonen. 

Bunninchem Bunegem (Bunenghem) bij Pamel 

Buochem Booigem (Boedegen, Boeyghem)  

bij Serskamp 

Buosinhem Buizingen (Busingem) 

Burdina, Bordne  rivier de Durme 

Burem, Buria  Bury (Buriz, Buria) 

Burgbeki  tegenover Widuberg Bierbeek (Bierbaica) 

Burginatio  Bergilers 
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Vroegere naam Tegenwoordige naam 

Buria  Bury (Buria) 

Burlo, Burlohe  in de pagus Felua Bourleau bij Feluy 

Burungo (It. Antonini) Barrenstein 

Buxingi, Buosinhem  in Batua Buizingen (Busingem) 

Cabricao  Kaprijke (Caperic/Caprica) 

Calmere Galmaarden (Galmerage) 

Calone (It. Antonini) Kölsum 

Cammingahunderi Kanegem (Caningahem) 

Campthorpa Kempeland bij Sint-Kornelis Horebeke of 

Campstade,  

verdwenen plaats dicht bij Dendermonde 

Carradesheim  Kortessem (Corteseim) 

Caruone  Kaggevinne 

Caspingio, Aspanmora  in pagus Westrachia Aspelare 

Castorp, Accasthorp  in de pagus Bortergo Akspoel (Hackespoel) 

Castra Herculis, Castra  Chastre (Castra) 

Catualium  Hestreux 

Cellina  in de pagus Dubla Kelenhoek 

Ceuelum  Quilham 

Chiricuirde  Kerkveld (bij Anderlecht) 

Coadulfaveris, Quadriburgium (Ravenna) Kwade (Assent) 

Colonia Agrippina  Cologne 

Colonia Trajana  Colen (Kerniel) 

Colvidum  in de pagus Westrachia Koolbos bij Moerbeke 

Contrein  Jandrain (Gondrinium) 

Conztum, Cuntestum  Kontich (Condacum/Contheca) 

Cortovallio (It. Antonini) Heerlen 

Crastlingi  in Batua Crestemont (Criestiemont) bij Ottignies 

Crawinberk Kraeyenberg bij Berlare 

Crispiniaco  Crespin (Crispiniaco) 

Crucenach  Kroeke (bij Langemark) 

Cruftam, Cruten  Crisnée (Crestengneis) 

Cunisinga  Ketsingen (Ketsingen) 

Cunkenlande  Koekelare (Cokenlare) 

Cunulfem Kulf bij Sint-Gillis-Waas 

Curnilo Curnale (Curnolo) bij Malonne of 

Kuurne (Curnes) 

Curtehulle  Kleinhulle bij Gavere 

Dabbonlo, Duwendorf, Thuuina  

 in de pagus Felua, in de pagus Leomeriche 

Grez-Doiceau (Duwencel) 

Dagorada Villa  Zegerade (bij Rummen) 

Daleim  Dalhem (Dalaheim) 

Dam  Damme (Dam) 

Dangaesbruche  Dangissart bij Baisy-Thy 

Dathan Dadizele (Dadingisila) 

Datmunda  Dendermonde (Thnremunde) 

Daventria, Daventre  Deftinge (Dauantinge) 

Deddingwerbe  in de pagus Westrachia Diegem (Didenghem) 

Diapanbeci  Diepenbeek (Dipenbeke) 

Diosna, Deusone, Dissena  Diest (Dioste) 
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Vroegere naam Tegenwoordige naam 

Dispargum Duisburg (Dispargum) 

Dochynchirica, Dockinghem  

 in Ostergo, dicht bij Bordne 

Daknam (Dackinghem) 

Doffeningen  Doffen (bij Olen) 

Dorestad  Doregem 

Dorinburc  Thoricourt (Torincurth) 

Dragante, Draginne, Dregini  

 in het gebied der Wiltes 

Drongen (Truncinas) 

Dreginni  dicht bij Werina Diegem (Dellinghem) 

Driela, Thriele  Drillegat bij Bellem 

Dubla, Dublensis, Duvelero, Tubalgowe   Duffel (Duffele, Duffla) 

Dubridum  Doeveren bij Moeren 

Ductinghem  in de pagus Islo Dutteghem (Duttinghem) bij Afsnee 

Durninum, Thurne  Deurne (Turninum) 

Durnomago (It. Antonini) Dormagen 

Dutmala rivier Demer (Damara); verbinding met de Dommel 

Duwendorf  Grez-Doiceau 

(Duencel-Duwencel) 

Ecke  Eke (Ecke) 

Eddinghem Enghien (Adenghien, Edingen) 

Edesthorpa een van de vele plaatsen met Ede 

Edingen, Heddingrip, Eddinghem  

 in de pagus Westrachia 

Enghien (Adenghien, Edingen) 

Eicheshart Eichem (Eichem) 

Elfnum Elsum bij Geel 

Ellunthem Eliksem (Alenthcurt) 

Elti   in Batua Eltveld bij Tollembeek 

Emingi   in de pagus Humerki Heming bij SintDenijs Westrem 

Emisga gebied van St-Liudger Gebied van de Amisia. Men vindt ook de 

Hemethe ("Hem mutha": mond van de 

Amisia) bij Antwerpen 

Empele  Emblem (Emblehem) 

Enadsea  dicht bij Berilsi Inkost (Entecost) bij Vilvoorde 

Englandi  Engeland bij Uccle 

Epbaradum Evere (Everna) 

Erbene  Erpe (Erpen) 

Eresloch, Arezgreffe  in Taxandrië Aarschot (Arescod) 

Ermkina  Hermelgem (Ermelge) 

Ermkina  Hermelgem (Ermelge) 

Euringas  Diets-Heur/Heuringhem 

(Eure/Huringhem) 

Ewic  in Batua Eedtwyk bij Beigem 

Falburcmarca  Walbergen bij Wommersom 

  

Farnthrapa  rivier de Voer en Brabant 

Fasna  Wezembeek-Oppem (Wezenbeccha) 

Federitga gebied van St-Liudger Vlierzele (Fliteritsale) of 

identiek aan de Flethitte of 

zie Waedritlaeum 

Feht, Fifta rivier de Vichte (Fifta) 
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Vroegere naam Tegenwoordige naam 

Felaowa, Felua  pagus gebied van de Woluwe 

Felison, Welesan Bilzen (Belisia, Bilsen) 

Felua  pagus gebied van de rivier Woluwe (Volua) 

Fengrimahuson Vinkem (Veinghem) of 

Vinkt (Vinketh) 

Fennepa Genebroek (Genepas) bij Meerhout of 

Genappe (Genape, Genapia) 

Fenta  Denderwindeke (Wenteka) 

Feratina Weert-bij-Puurs (Weerda) 

Feresne  Berwausau 

Fethna, Feedna, Fasna  

 in de omgeving van Nifterlacum 

Wezembeek-Oppem (Wezenbeccha) 

Fidiacus  Widdingen (Widdigen) 

Finnelar  Wagnelée (Wineleis) 

Fislaca, Fislacu, Fiscolo  

 dicht bij Widuberg, Burgbeki en Diapanbeci 

Vissenaken (Fisnacum) 

Flaveresheim  Breveren bij Alveringem 

Flenio  Affligem 

Fleodredum  Vlierzele (Fliteritsale) 

Flethetti  in de pagus Flethetti Vliet bij Zwijdrecht 

Flethitte  pagus het land aan de Flevum, dus de omgeving van 

Antwerpen 

Fletione  Vlierbeek 

Flothorp Vlodrop (Flodorp) 

Fore Een van de vele Forest of 

Vorst, Vurste 

Foreburg Generieke naam, niet te duiden, 

want betekent "voorstad" 

Fornhese  dicht bij de Amisia Voornesse  bij Antwerpen, verdwenen 

(archiven abdij van Averbode, 

parochie St. Michael in Antwerpen) 

Foro Adriani  Appelvoorde 

Forschate Viersel (Virsela) 

Fresdore Varsenare (Fresnere) 

Frisia, Fresionowic  in Batua Friesland bij Grand-Bigard 

Frisingin  Vlissinge (bij Wielsbeke) (Vlissinghen) 

Fulbach  Vaalbeek (Falbeki) 

Fumarhari  Wimmertingen Wummerting) 

Furgelarus  Vorselaar (Furgelarus) 

Furta Vilvoorde (Filfurdum) 

Galana Waelem (Walen), dicht bij Oudenaarde en nu 

verdwenen 

Galinghem Geilinck (Galing) bij Bogaarden 

Ganga Wange (Wanga) 

Gangulfobuiras  Gangelberg (bij Berlaar) 

Ganlingas  in de pagus Gesterean 

  

Gentlingen bij Galmaarden 

(zie ook Westrachia) 

Gannita  Gentinnes (Genitines) 
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Vroegere naam Tegenwoordige naam 

Gauriago  Ghoy (Goiaco) of 

Gooik (Gaugiaco) 

Geinne  Houdeng-Goegnies of 

Gognies-Chaussée (Geiniæ, Geineiæ) 

Geizefurt, Gisfridinghovun  Gijverinkhove (Gesverdinghove) 

Geke  Gooik (Gaugiaco) 

Gelduba (It. Antonini) Gellep 

Gelicheberga Gelleberg bij Lubbeek 

Genesvurdhi  in Batua Genval (Jusenneval, Jenesval) 

Geri  Guerissart bij Amougies 

Germepi  

 in de pagus Islo, dicht bij de rivier Isla 

Grammene (Gremmine) 

Gernesheim, mark Weringen bij Schaerbeek 

Gesterean pagus identiek aan de pagus  

Westrachia van de Bataven 

Gestnipematha Wezemaal (Wesemaal) of 

 Gistel (Gestella) 

Getvurdh  in Batua Geetsveld bij Betekom 

Getzewald Geet-Bets (Getza) 

Gilibecchi  rivier de Gelembeek 

Gingenruthichine  Gottechain (Gotirez) of 

Ginnegem (Gingem) of 

Geenrode 

Ginnele Winelplanke (nu verdwenen) bij Flobecq 

Ginnesloch, Winenheim, Winlendechim   

 in de mark van Hephenheim 

Wijnegem (Winenghem) 

Gintastrip Scheldewindeke of 

Denderwindeke (Wenteka) 

Gisfridinghovun  Gijverinkhove (Gesverdinghove 

Gisleshem Ghislenghien (Gislengem) 

Gnisingo Gijzegem (Gisengem) 

Godenowa aan de Rhenus Huttegem (Gutdingahem) 

Goderdorf  Godarville (bij Gouy-lez-Piéton) 

Godolfem Gullegem (Godelinchehem) 

Goncingen, Gocingiam, Gnisingo  Gijzegem (Gisengem) 

Gottingamora  Huttegem (Gutdingahem) of 

zie Guddinga 

Gozenseim  Goetsenhoven (Gozenhoue) 

Greveningo  Greveningen bij Westkapelle 

Griete  Griete bij Torhout 

Grinnibus, Grinnes (Tacitus) Grenfaux 

Grodenhulle  Groothulle bij Gavere 

Gruosna Grune (Grusnes) 

Guddinga  Gotegem (Guddengem) of 

Goedingen (Goedingen) 

Gundringen  Gondregnies (Gundrengien) 

Gundritinga  Gontrode (Guntroden) 

Haemmi  Hamme (Ham) 

Haeslaos  in Taxandrië, aan de Dutmala Hasselt, aan de Demer (Hasluth) 
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Hagamathingas, Hagamathlingas  Hage en Maldegem (Haga en Madlingem) 

Hagginghen Haulchin (Achiniagæ) 

Halboldingen, Haldingas  Erembodegem (Erenboldingem) 

Halfbrotowe, Pladelli Villa  Blaton (Ablaton, Via Platonis) 

Halosta  Alost (Alosta) 

Haltna Haltinne (Haltna) 

Hamalanda  Hamme (in Vlaams Brabant) (Ham) 

Hamartitda, Hamarethe  Houmart (Homart) bij Tohogne 

Hanatce Handzame (Hansan) 

Haragum Haren (Haren) 

Haralem Herlem bij Onhaye 

Hasehem Asseme bij Houdrémont 

Haslum  in de pagus Westrachia Nederhasselt (Haslu, Haslut) 

Hasmaringa 

 in de pagus Wabarinse, aan de Alsancia 

de Marache bij Ohain 

Hasungen  Alsingen (Alsinghem) 

Hatalle  Hattain (hathaim) bij Baisy-Thy 

Hatheim  Hatem, dicht bij Tirlemont, nu verdwenen 

Havinum  Havinnes (Havines) 

Heddingrip  in de pagus Westrachia Enghien (Adengen, Edenghem) 

Hedilla  Hezele bij Charneux 

Heissi  Heissiehoek bij Lille (provincie Antwerpen) 

Heldingen, Hildegeresbrunno  Heldergem (Helderinghem) 

Helewirt  Helverding bij Wetteren 

Heliglo Neer/Opheylissem (Helechsem, Helichem) 

Hellowa  Elluwe bij Dikkelvenne 

Helmissi  Hermisilard (bij Péronnes-lez-Binche) 

Helnere Elene (Elne) 

Helspenni Heppignies (Helpeniis) 

Hem  in de pagus Westrachia Ham (Lennik) 

Hemmingisbach Hemiksem (Hemingsham) 

Henesloth  Hensbroek bij Brecht 

Hengestchote  dicht bij de Amisia Hensbroek bij Brecht (Hengsborek) 

Heoa  Eeuwen (Ewin) bij Broechem 

Heopordum, Epbaradum  Evere (Everna) 

Hephenheim mark, in de pagus Renense Heffen (Heffana) 

Heribretlare  Hubertpré (bij Malèves-Ste-Marie-Wastinnes) 

Herispich  Kersbeek 

Heriwinna  Harveng (Harvinium, Herven) 

Hermeshe Hermée (Hermez, Hermees) 

Herodna, Hernascet  in de pagus Hintingoe Herne (Herinium) 

Herpina  Erpent (Erpenz) 

Herwald Herhout bij Tollembeek 

Hesepa  Hesphout (bij Gaasbeek) 

Hesi, Hesim, Heslem, Hezia  Hees (Hesi) 

Hesingi  Elsegem (Hessenghem) 

Heslemholta Heserhold bij Hees 

Hesola  Hesselle (Hezele) bij Charneux 

Hestratescethe  Hoogstraten (Hostraten) 
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Hettilbrucka  Hasselbroek (bij Jeuk) 

Hezia  Hees (Hesi) 

Hildegeresbrunno Heldergem (Helderinghem) 

Hingendorf  Hingene (Hingen) 

Hinlesum, Honishem  in Batua Honsem bij Sint-Martens Bodegem 

Hintingoe  pagus de streek rond Oeudeghien (Odengien) 

Hlara  in de pagus Flethetti Laar bij Borgerhout 

Hlegilo  in Batua Rijger (Reigere) bij Moorsel 

Hleri, Laren  aan de rivier Lade Laarne (Laren, Lara) 

Hlithun Kliete bij Bellegem of 

een van de vele plaatsen beginnend met Klijt 

Hnita  Genits (bij Meeuwen) of 

Gentinnes (Genitines) 

Hnodi in de pagus Flethetti Knod bij Brecht 

Hoccascaute in Taxandrië, aan de Dutmala Okselaar aan de Demer, of 

Hoksent op de Dommel, zoals aanvaard 

Holanwehg Hollain (Holinium) 

Holtheim  Denderhoutem (Holthem) 

Holtland Houtland bij Keiem 

Holtsele een van de vele plaatsen beginnend met Holt 

Honishem Honsem bij Sint-Martens Bodegem 

Honrichinga Hoenrik (bij Eksel) (Honrick) 

Hordheim Oordegem (Ordingem) 

Hornlo  in Batua Hoorneveld bij Diegem 

Hortina  Hordain bij Naast 

Hosenheim, Husnim, Husne, Hosunhem  Ossegem (Ossengem) 

Hosle  Hoeselt (Husle) 

Hosteppinheri, Westeppinheri Heppenheert (Heppenhard) bij Maaseik 

Hostsagnem Sainghin-en-Mélantois (Syngin, Senghin) 

Hosunhem Ossegem (Ossengem) 

Hotseri  in Batua Hunsel (Huttesel) bij Lennik 

Hout, Hordheim Oordegem (Ordingem) 

Hovarathorp Overdorp bij Wambeek 

Hrenhem in de pagus Flethetti Rijmenam (Rimenham) 

Hrenheri  Rennekouter bij Leest 

Hrodbertinga Hova  aan de Gilibecchi Goeferdinge (Gondfardinghen) op Gelembeek 

Hroscashem een van de plaatsen met naam Roskam 

Hubsakker  Hofakker bij Wingene of 

Heesakker (Husakker, Hobos) bij Overpelt 

Hubshuve, Uphuson  Ophoven 

Hugumarchi  gebied van St-Liudger in Frisia land van Hoogemarkel bij Adegem 

Huita  rivier de Vliet, waaraan Puurs is gelegen 

Hukenlande  Heuken bij Sint-Genesius Rode 

Hukilheim  Heukelgem bij Dikkelvenne 

Huleri  in de pagus Northuianti Hoeilaart (Holer) 

Hulislaum Hulslo (bij Adegem) (Hulseloo) 

Hullegisilmaris  combinatie van twee naastgelegen toponymen  

Hulleg : Helchteren (Halleg) en  

Isilmaris : Lillo (Linlo) 

Hullingen  Hulgenrode (bij Wommelgem) (Hulincrode) 
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Humelle  Humelghem (Humelengem) bij 

Steenokkerzeel 

Humerki, Hugumarchi  pagus in Batua 

 en gebied van St-Liudger in Frisia 

Hoogemarkel bij Adegem 

Hunsate, Hunsette  Hunsel bij Onze-Lieve-Vrouw Lombeek 

Hunusga gebied van St-Liudger in Frisia land van Hoeze bij Aalst (Hunsa) 

Husidina Heusden (Husdine) in Oost-Vlaanderen 

Husingesgest, Hasungen  Huizingen (Honsengem, Hucemghem) 

Hustanne, Hustene, Husidina  Heusden (Husdine) in Oost-Vlaanderen 

Huvil  Huvil bij Deurne-bij-Diest 

Huwido Hoeft bij Assent 

Idistaviso, Halosta (Tacitus) Alost (Alosta) 

Igilesbuck Ekelbeek bij Hamme 

Imiswalde  in de pagus Westrachia Hemsrode (Hemshrode) bij Anzegem 

Irminlo  in de pagus Felua Ixelles (Elselo) 

Islo, Isla  pagus en rivier le land van de Yzer, komt overeen met pagus 

Isseretius 

Issenach  Hoesnaek 

Karlesweirthen  Carleveld (bij MolenbeekWersbeek) 

Kekerceim  Hekkergem bij Schellebelle 

Kempingwerva  in de pagus Sutrachi Een van de plaatsen die beginnen met 

Kempen- of Kampen 

Ketichi  Hédenge (Heddinges, Hedingis) of 

Kuttekoven (Cutinchoven) 

Killingo in de stad Merheim Killenveld bij Elsegem 

Kinheim, Chinheim, Kinhem, Okinni 

 pagus, in Batua 

Okegem (Okinghem) 

Labeki rivier het complex Laak-Laakbeek 

Lade rivier de Lede, die loopt van Lokeren naar Gent 

Landei Landelies (Landileias) 

Landiage Landenne (Landinis) 

Langhara  Langhaag bij Impe 

Langlo  in de pagus Felua Lange Lo bij Meerbeek 

Langongeest Groot Gestel bij Meeuwen 

Lanthem Landegem (Landengehem) 

Laren  Laarne (Laren) 

Laru Larum (bij Geel) (Larum) 

Lauresham  in de pagus Renensis, 

 aan de rivier Wisgoz 

Lauwershoek bij Temse. De term "Wisgoz" 

heeft geen betrekking op een rivier, maar op 

de pagus Waasgau (Wisia, Wasiae), waarin 

zich ook de Lauwershoek bevindt. 

Lauri  Luyrik 

Lauvichi, Loveke rivier dicht bij de Ostergo,  

 gelegen tussen Dockynchirica en Humarcha 

de Lieve, tussen Eeklo en Vinderhoute 

Lefankin  Leffinge (Lafinga) 

Legihan Lughem (Luyghem) bij Merkem of 

Rijger (Reigere) bij Moorsel 

Legurlo  in de pagus Felua Nederlo bij Vlezenbeek 

Leithon Leiderwic bij Veldwijk of 

Lede (Letha) 
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Lendingen, Lanthem  Landegem (Landengehem) 

Leomeriche  pagus land van Leuven, dat ook een graafschap was  

Het ontleent zijn naam aan Zoutleeuw (Leva) 

Ler Leers (Frankrijk en België) (Leirs) 

Lethem Sint-Martens-Latem (Lathem) 

Levesano  Zoutleeuw 

Levetlaus in Taxandrië, aan de Dutmala Leeuwenhof bij Betekom, of 

Lillo (op de Dommel) 

Lidinchuson, Luddingem   

 aan de rivier Stibirne 

Ledegem (Liedenghem) 

Liethorp Lendelede (Lethae, Liedda) 

Limana  Limal of 

Lummen (Littemala/Liemale of Lumne ) 

Limbon Lummen (Lumne) of 

Limberg (bij Herselt) of 

Hambenne 

Lincera Linter 

Linne Martenslinde (Linne) of 

Ligne (Linea, Linne) 

Lintbrunnen Lint 

Linterwic, Lincera  in Batua Linter 

 

Lippinge 

 

Lippelo (Lippinclo) 

Lisiduna, Lisidunon  

 aan de Amisia, in de pagus Flethitte 

List 

Litlongest Klein Gestel bij Meeuwen 

Liusna Luisen bij Vliermaal 

Lobodonense Lovendegem (Louendeghien) 

Loffna  Leuven (Lovon) 

Lokkia, Laca, Loccha, Laubach, Labeki   

 rivier 

het complex Laak-Laakbeek 

Lonoralaca Lanaken (Lodenaken) 

Lonpchem Leupegem (Lopengem) 

Lopanheldi, Hlopanhaldi  Flawinne (Hlopanna) 

Loppishem Loppem (Lophem) 

Lorek Laurecke bij Attenhoven of 

Luyrik bij Halle 

Lotde, Lote  Lot (Loth) 

Loubwisa Lauwiselle bij Wavre 

Loveke rivier dicht bij de Ostergo de Lieve, tussen Eeklo en Vinderhoute 

Luddingem Ledegem (Liedenghem) 

Lugdunum Batavorum  Londerzeel 

Lullingas  Luigne (Luina, Lovelingen) of 

Petit-Enghien (Littelinge) 

Luona  in de pagus Felua Luigne (Luina) 

Lupia (Tacitus) rivier Lippelose Beek 

Lusgosesbach  Luysbeek bij Heist-op-den-Berg 

Lutenbach Lubbeek (Lietbeca) 

Lutterburne  Luttre (Luttra) 

Lux Luxensart bij Petit-Roeulx-lez-Nivelles 
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Maandra  Merendree (Merendra) 

Macteshem Makegem (Machingahem) 

bij Sint-Denijs Boekel 

Malberc  Malberg bij Paal 

Malica Melick (Melialicol) 

Manheri  in de pagus Northuianti Manhaag (bij StPieters-Kapelle) (Manhaege) 

Mannaricium, Maleriacum, Walricheshem 

(It. Antonini) 

Wilrijk (UUilrika) 

Marandi Maransart (Marransart) 

Marsna Meerssen (Marsna) of 

Marêt (Maressem) bij Orp-le-Grand 

Marsum  Merksem (Marshem) 

Martras  Malderen (Maldere, Malre) 

Marvilde  Maarveld bij Moresnet 

Masalanda een van de talrijke streken aan de Maas 

Matholfingo  Maldegem (Madlinghem) 

Matilone, Midningi  in de pagus Westrachia Middelsten 

Mattium, Matringa (Tacitus) Mater (Materna) 

Medemolaca, Malica Melick (Melialicol) 

Mederiacum (It. Antonini) Meerssen 

Medianum Montem  Middelbergen (bij Woubrechtegem) 

Mediolanum (It. Antonini) Mielen-boven-Aalst 

Medona  Moen (Mouden) 

Medua  Méan (Meanz, Meduanto) of Mielenboven-

Aalst (Mile) 

Meginhardeswich  Legenaerdeweg bij Elversele 

Meginum, Meginen, Megnin Magnée (Magnees) 

Mekela, Michlinstatt  Mechelen (Maslines/Machlines/Machela, /) 

Melenhem  in de pagus Bunnengao Moulle (Molena) 

Menethinna  Mathina, verdwenen plaats dicht bij 

Waasmunster 

Menifelt  Mainvault (Menwalt) of 

Mansveld (bij Elingen) 

Mennegen  Manegem (Maneghem) 

Merchisheim, Marsum  Merksem (Marshem, Marcsam) 

Merheim Merkegem bij Elsegem 

Meri, Nordmora  in Batua, dicht bij Kinhem Mere (Meren) 

Mermerdinga  Malmédy (Malmundarium) of  

Malmeeren (bij Kerkom) 

Michlinstatt Mechelen (Machlines) 

Midningi  in de pagus Westrachia Middelsten 

Midochi  Medekensbrug 

Milenbach, Melenbach  rivier de Molenbeek 

Millinga, Millingi  in de pagus Dubla Millegem (Millenghem) bij Ranst 

Mimigernaford  in de pagus Sudergo Münster in Westfalen 

Mokoroth  dicht bij de Amisia Micheroux (Mikerode) 

Monicesloe  in de pagus Westrachia Monnikenveld bij Liedekerke 

Monte Ardinigo  Ardinmont (bij Haine-St-Pierre) 

Monte Paginse  aan de rivier Rheni Waaienberg (bij Kwaremont) of 

Paterberg (Kwaremont) 
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Monte Viennense  Viane (Vienne) 

Morinnesbrunno  Moregem (Moringhem) 

Mulenberge  Molenberg (bij Kruibeke) (Meulenberge) 

Mulenegia, Mulnaim  Mollem (Mulnehem, Molenhem) 

Mulnaim  Mollem (Mulnehem) 

Nathneim  Nethen (Neten) 

Nedervurdhi  in Batua Nederveld bij Parike 

Nerschina  Noirchain (Norcin, Norchin) 

Nesse Nijsem (Nissen) bij Velm 

Nessehart Nissart bij Clermont-sous-Huy 

Niele, Niol, Nieol  dicht bij Weretha Niel, in de provincie Antwerpen 

Nifterlacum  Anderlecht (Anderlacum) 

Nigropullo  Neckerspoel 

Niol  Niel 

Nitro  in de pagus Dubla Nijlen (Nile, Nilo) 

Niutlo  in de pagus Felua Niépré bij Feluy 

Nivanheim  pagus Nieuwenhove (Niwehova) of 

Ninove (Niniven) 

Noita Netsen (Stevoort) 

Nommoro  Nomerange (bij Thys) 

Nordendi  il existe plusieurs Nordeind 

Nordendi  il existe plusieurs Nordeind 

Nordmora  in Batua, dicht bij Kinhem Mere (Meren) 

Northuianti, Nortubanti pagus het land van Tubize (Tubach) 

Nortwalde Noordhout bij Drongen 

Novesio  Neuss 

Noviomagi  Namur 

Noviomagi, Numaga  Namur (Namugo) 

Obbenheim Ophain (Oppenhem) 

Obbinghem  in Batua Haubingue bij Sint-Martens Lennik 

Odeheimero Marca  Odegem (Otingehem) bij Assebroek 

Odigmore  in Batua, dicht bij Kinhem Ede bij Haaltert 

Odinga  Odenge (Odingen) of 

Ooigem (Odengem) 

Okinni  Okegem (Okinghem) 

Ombringen  Hembrimez (bij Huppaye) 

Orclo, Erchem  in Batua Archennes (Arcania) 

Ortinon  Ordenape bij Gondregnies 

Osdenne  Oostende 

Osfrithem Alveringem (Adalfridegem) 

Osgeresgest Alfgeres Meeth  bij Wulpen 

Oslem Osle bij Lochristi 

Ostarburghum, Ostburon Oostergem bij Aalter 

Ostbragteshem Oostbrecht (Ostbrecte) bij Sint-Lenaarts 

Osterbac  Oosterbeke bij Sint-Lambrechts-Herk 

Otersem Ottersem (Otterschem) bij Zwijnaarde 

Otringas  Ottergem (Ottringem) 

Palethe  Pelt (Neerpelt en Overpelt) (Palethe) 

Pathem Pittem (Puttem, Puthem) 

Pepingen  Pepingen (Papengin) 
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Perribeci  Perbaix bij Chastre-Villeroux-Blanmont 

Pheleppe, Veleppe  Velp (Opvelp en Neervelp) (Feleppa) 

Piffegen, Peffunhusa, Babinheim  Bavegem (Bavingchem) 

Pillinghem Bellingen (Bellengem) 

Pischem Pecq (Peesc) 

Pithem  in de pagus Felua Pede (Petha) bij Schepdaal 

Pladelli Villa Blaton (Ablaton, Via Platonis) 

Plecastehem Blekte (bij Oordegem) (Blecte) 

Podarwic, Potarnem  Potaerwyk bij Gontrode 

Podrebeci  Piétrebais (Petrebas) 

Polgest Pollinkhove (Pollingehove) 

Potarnem Potaerwyk bij Gontrode 

Prast  Praat (Prat) bij Oedelem 

Pretorium Agrippinae  Steenhuffel 

Purchus  Perk (Parcum/Parcho) 

Puthem  in de pagus Felua Peutie (Putiau) 

Puthilingin  Poederlee (Pudele) 

Quarsingseli  Kessales (bij Engis) (Quersale) 

Quortolodora  Quartes (Quarta) 

Rambrahti Boso  in de pagus Flethetti Raambroekse Bossen bij Ramsel 

Rentilo  in de pagus Felua Lillois-Witterzée (Lentlo) 

Replo  Rupelmonde (Rupelmonde) 

Rexna, Rixna  Riksingen (Rixenges) 

Rinasburg Rijsberg bij Balen 

Rincmere  Rinkhaut bij Zele 

Rineras  Rixensart 

Rineshem  in Batua Rhisnes (Renes) 

Rinhara, Hrenheri in de pagus Dublensis Rennekouter bij Leest 

Riswic, Riswich  Reet (Riet, Rieth) 

Rixhen, Rincmere  Rinkhaut bij Zele 

Rocham Rokeghem bij Sint-Maria Horebeke 

Rodanburg Roddenberg bij Oudergem 

Rodilinga  Relegem (Radelengem) 

Rodingen  Redingen (bij Vertrijk) (Redingen) 

Rorespach  Roerberg (Rorberg) of 

Rosbeek in meerdere varianten 

Rosmalle  Orsmaal (Rosmale) 

Rotheim  een van talrijke toponymen met Rot- of Rod 

Rotheri Marca  Roucourt (Rotgericurtis) 

Rudinhem Rodenem bij Halle 

Rufinghem Rollegem (Ricoluvingsheim,Rulinghem) of 

Buvingen (Bouingon) 

Rugrum Rukkelingen bij Sint-Pieters Leeuw of 

Roucourt (Rotgericurtis) of 

een van de talrijke plaatsen Regger of Rijger 

Rumelacha  Rumbeke (Rumbeche) 

Rumleos Rumelbos bij Beauvechain 

Ruperst, Rumpst Rumst (Rumpst) 
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Rura Roer (in Nederlands Limbourg) 

Ruscethe  Rendschot (bij Turnhout) of 

meerdere plaatsen Raverschoot 

Russingi  in Batua Rosseignies (Rossingny) bij Obaix 

Sablonibus (It. Antonini) Zavelberg (Tongres) 

Salahem  Zelem (Saleham) 

Scadingas  Sleidinge (Scleidingha) 

Scarra Schaerbeek (Scarenbecca) 

Scata Schoten (Scota) 

Sceddanvurthe in de pagus Westrachia Scheutveld bij Anderlecht 

Schalda rivier de Schelde 

Schupildhem Schutveld bij Anderlecht 

Scirenbeke  Sirenbek bij Schepdaal 

Scoronlo Schulen (Sconelo) 

Scranaholt Scharen bij Haacht 

Scuffelingen  Schaffen (Scaffen) 

Seaewald  Meerhout (Mareholt) 

Sedlingi  in de pagus Westrachia Zellik (Sethleca) 

Seist  Saisinne bij Thieusies 

Selebach  Zillebeke (Selebeke) 

Seltnon  in de pagus Humerki Zelte bij Slijpe 

Sevenharen  Zevenbronnen bij Dworp 

Sewinaker  Zwijnaarde (Suinarda) 

Sidoia, Suattingaburim  Zottegem (Sotengem) 

Sigonna  rivier dicht bij Edingen de Senne 

Silec  in Batua Silly (Silica) 

Simile Zammel bij Geel 

Sinuinum  Zwijndrecht (Squindrefth) of  

Zwijnaarde (Suinarda) of 

Swinnen bij De Hulpe 

Sismere  Sijsele (Siedsela, Sesela) 

Sithroth  Zetrud (Seytruth) 

Sliesthorp Sluizen (Slusis) of 

Sloesveld bij Hoeilaart 

Smithusen  Smetlede (Smitteletha) 

Solina  Zolegem (bij Lede) (Zolinghem) 

Spehtashart  Bléharies (Spetemul, Speden) 

Spelthorf  Spelthof bij Gingelom 

Spetneria  bij de samenvloeiing van de 

  Lippia en de Rhenus 

Puurs (Pudescella) 

Spiream Spiere (Spira) 

Sprusdare  identiek aan Furgelarus 

Steene Stene (Stenes) 

Steinvortowa, Steinwida  

 in de mark van Gernesheim 

Steenvoort (Steenvoord) 

Stibirne  rivier de Stierbeek 

Stillinha Hagamundi  Stelen (Stullen) bij Geel 

Strude dicht bij Bante Strud bij Haltinne 

Struona  Strombeek (Strumbeca) 

Suabsna  Afsnee (Absna) 
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Suattingaburim Zottegem (Sotengem) 

Suegon Zwevegem (Suevengehem) 

Suetan Zwitten bij Bellem 

Suinoverit Swynsveld bij Nederzwalm 

Suletheim Zulte (Sulta) 

Sulvelde  een van de drie Solveld: 

Mal, Onze-LieveVrouw-Tielt of Rummen 

Sumingen  Seumaye (bij Perwez) of 

Zomergem (Sumaing, Sumaringahem) 

Suornom  Zwalm (Suualmam) 

Suthrem Zedelgem (Sedelingem) 

Suthusum Zuidhuis bij Oostvleteren 

Swolen  Swal bij Ichtegem 

Tablis  Daver, Duffel (Kruishoutem) 

Tadia, Tatlinga, Theodon, Theotorne Dielegem (Thidlengem) bij Jette 

Taglingi Tilleghem bij Sint-Michiels 

Taglingthos Tillegembos bij Sint-Andries bij Brugge 

Telgud  Tergoed bij Lubbeek  

Teratina  Terdeghem (Tertingehem) 

Teudurum (It. Antonini) Tüddern 

Teutoburg (Tacitus) Tuitenberg 

Texle Destelbergen (Thesla) 

Thangburga Dongelberg (Dungleberga) 

Thelingi, Dreginni, Deddingwerbe 

 dicht bij Werina, in de pagus Westrachia 

Diegem (Dellinghem, Didenghem) 

Theodon, Theotorne  Dielegem (Thidlengem) bij Jette 

Thesla, Texle  Destelbergen (Thesla) 

Thiatmaresgo Deuthoek bij Wijnegem 

Thiele Tielrode (Tigelroda, Tilrode) 

Thilde  Tielt (Tiletum/Thield) 

Thorhem Thoricourt (Thorincourt) of 

een van twee Thorembais (Thorembaix) 

Thornspic  Thorembais (Thorenbaix) 

Threant  pagus het land van Deerlijk (Tresleche) 

Thri  in de pagus Felua Try bij Saintes 

Thrimnithi  Drugnode (Druggenode) bij Ittre 

Thrustlingi  in de pagus Humerki Desselgem (Thrassaldingehem, Thraslingim ) 

Thulere  Thulin (Thulin) 

Thurne Deurne (Turninum) 

Thuuina  in de pagus Leomeriche Grez-Doiceau (Duwenceal) 

Tilliburgis  Tilleborg (bij Courtrai) (Tilburg) 

Tiuli, Dioli, Thiele in de pagus Flethetti Tielrode (Tilrode) 

Todichem Tatinghem (Todinguehem) 

Tottonthorra  in de streek van Fislaca Dienem (Diedenheem) bij Vissenaken 

Trajectum Kwatrecht 

Tribirne Dreyborn bij Membach of 

De Drie Bornkens bij Zepperen 

Tumme  Tummeken bij Kerkom 

Turre Dour (Durno) 
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Ubberon Obbergen bij Wemmel 

Uberanmalsna  Melsen (Melcunneria mercum, Melcina) 

Uellin  Wellen of Welle (Wellene of Wella 

Uilishem Wielsbeke (UUilesbeche) 

Ulvena Terlafene (Alfena) 

Uphuson Ophoven (Ophoven, Ophoeve) 

Upwilcanhem Hoogwielke bij Lichtervelde 

Uranlo, Urna  Oeren (Horen, Houren) 

Urthunsula  in de pagus Felua Nourcelles (Ursele, Nursele)  

bij Wauthier-Braine 

Utomeri Ottermeersch bij Zwevegem 

Utriusti Triest bij Zelzate 

Uttarlo, Uttiloch, Wardlo   

 in de pagus Felaowa 

Waterloo (Waterlos) 

Uuazefelde  een van de vele plaatsen, beginnend met Was 

Uuilere Wilré bij Wavre 

Uurdan Voorde (Uorda) 

Uvia  Euwies bij Rance of 

Huvil bij Deurne bijDiest of 

Eeuwen (Ewin) 

Vada, Vuada ( Tacitus) Ways (Genappe) (Wadeas) 

Valcanaburg Valcke bij Belsele of 

Valkenburg (in Nederlands Limburg) 

Vallo Angrivarii (Tacitus) Welle 

Velgasse  Velghe bij Anvaing of 

Velk bij Kermt of 

Feldgas bij Bütgenbach 

Velspach  Vlezenbeek (Flesembeca) 

Velwa  Sint-Stevens-Woluwe en 

Sint-Lambrechts-Woluwe (Wolwa) 

Veteribus  Opoeteren 

Villa Bollane  Bolland (Bolan) 

Vrua  Vroenhoven (Vroenhove) 

Vuada  Ways (Genappe) (Wadeas) 

Vunnilo, Waganleisero,  

Waganloso, Finnelar  in de pagus Felua 

Wagnelée (Wineleis) 

Vurde  Wierde (Werde) of 

Vilvoorde (Filfurdo) (Werde) 

Wabarinse  Wavre (Wavera) 

Wabbinghem Waben (Vuabeng) 

Wachconvillare  in de pagus Badense de Wast bij Desvres (Wachonvillare) 

Wadahe  Vogenée (Wadignies) 

Waderlo, Waedritlaeum, Wadradoch    

 aan de Dutmala 

Waterloosveld in Gelrode (aan de Demer), of  

Waalre (aan de Dommel) 

Waescapelle op het eiland Walacria Westkapelle 

Waganwega  Wagenburg bij Stavele 

Wagarafelda Wakkerzeel (Wackerseel) 

Walacria eiland Walcheren 

Waldalingas  Waudrez (Walderiego) 
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Walinehoug Walenhoek bij Niel 

Walricheshem Wilrijk (UUilrika) 

Waneswalde Wanze (Wanzia) 

Wanga, Ganga  Wange (Wanga) 

Warmelde Waarmaarde (Warmarde) 

Waroht Wachtebeke (Wahctebecce) 

Warthanc  Varendonk (Varendonc) 

Watdinchem Wodon (Wodein) of 

Huttegem (Gutdingahem) of 

Gotegem (Guddengem) of 

Goedingen 

Wechringen  Otrange (Watrenges) 

Wefrisse Wefirsart bij Dion-le-Mont 

Weilosermerde  Gaelmaerde bij De Hulpe of 

Galmaarden (Galmarden) 

Weimodo, Withmundi, Wintmundi  Wintham 

Weldi  Welden (Wildo) 

Welesan Bilzen (Belisia, Belsen) 

Welinehove Wellen (Wellene) 

Wemminge Gemelingen bij Galmaarden 

Wennapan Genappe (Genape, Genapia) 

Werchuserlant  Werkstede bij Lokeren 

Werdupa  Berdemare (Berdamara) bij Vrasene 

Werethina, Wyrda, Feratina  aan de Rhenus Weert-bij-Puurs (Weerda) 

Werfhem Werfheide, bij Mechelen 

Werheim Waremme (Weromia) 

Werinna, Gernesheim   mark Weringen bij Schaerbeek 

Werken Werken (Werkin) 

Weromeri Wommersom (Wlmersem) 

Werthusen  Wierde (Werthe) 

Wesele  Wezel (Wesel) 

Westanne Westende (Westenda) 

Westarburghem Westergem bij Wondelgem 

Westarburon  Westrem (Westernehem) 

Westeppinheri Heppenheert (Heppenhard) bij Maaseik 

Westsagnem Sainghin-en-Weppes (Senguin).  

"Weppes" komt van Vespera, hetgeen 

zonsondergang betekent, dus het westen 

Wethlara  Vosselaar 

Wicswirt Wiekevorst (Wichenuorst) 

Widapa  Gennep (Wenapa) bij Zelem 

Widen Bruchka  Widdebrouck bij Aire-sur-la-Lys 

Widingahem, Winningahem, Fidiacus  Widdingen bij Borgloon 

Widoc   dicht bij de Amisia Wetschot 

Widuberg  tegenover Burgbeki Berg bij Bierbeek 

Widugiseshova  Wittegoer (bij Westerlo) of 

meerdere Witgoor 

Wilishem Wilsele (Wilcela) 

Wilkenhem Wieltje (Wielken) bij Yper  
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Wilpa, Huilpa 

 gelegen op de west-oever van de Isla 

Wulpen bij Coxyde 

Wilre, Uuilere  Wilré bij Wavre 

Wiltz, Wilishem  Wilsele (Wilcela) 

Wimelinchhennen  Wommelgem (Vinnelincheime) 

Winlendechim  Wijnegem (Winenghem) 

Wintercasten Winterkeer bij Tollembeek 

Winwarflet Wijtvliet bij Antwerpen 

Winx  Winksele (Wenekensele/Winxele) 

Wirem, Werheim   in Batua Waremme (Weromia) 

Wiron dicht bij Alvitlo Tervuren (Fura, Vuram) 

Wis  Melkwezer of Fize (bij Thys) (Wisera of Fise) 

Wisera, Wisurgis (Tacitus)  rivier de Dendre (Thenra) 

Wissera Marca  rivier, dicht bij Edingen de Mark 

Wita  één van de vele plaatsen, beginnend met Wit 

Witerowald  Wittebosch (bij Berg) 

Withmundi, Weimodo, Winthmundham, 

Withmundhem  

Wintam (Wintham) 

Withorpe  dicht bij Alhfridushuson Wijdouwbeek bij Alveringem (Widigen) 

Wodinga, Watdinchem  Wodon (Wodein) of  

Huttegem (Gutdingahem) of  

Gotegem (Guddengem) of  

Goedingen 

Wulfara  Waleffe Saint Georges (Walavia) 

Wyrda Weert-bij-Puurs (Weerda) 

Zegoltmarca  Zegelsem (Sigelshem) 

Zolueren  Zeveren (Severne) 

Zuttinge  Zutendaal (Suetendaal) 

  

 


